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Er is een niet geringe dreiging vanuit valse leraren en valse profeten in deze huidige
wereld. Verschillende schrijvers in het Nieuwe Testamen waarschuwden de jonge
gemeente voor ze en de apostelen gaven de gemeenten dan ook aanwijzingen hoe valse
leraren en profeten herkend konden worden.

Door onwetendheid en desintresse laten we echter de valse leraren binnendringen in het
Lichaam van Christus, zijn gemeente. Misschien dat u bij uzelf denkt: “dan gaat het om
infiltratie, dan zijn deze valse leraren en profeten uit op een confrontatie, op regelrechte
ruzie. Dan zouden zij met opzet onze gemeenten willen verwoesten!?”

In Galaten hoofdstuk 5 maakt Paulus duidelijk dat de valse leraren die waren
binnengeslopen in de gemeente aldaar uit waren op het beknotten van de vrijheid van de
gelovigen. Dat ze waren binnengedrongen, geinfiltreerd, om de gemeente weer ‘onder de
wet’ te brengen. Om ze weer tot slaven te maken (“laat u niet opnieuw een slavenjuk
opleggen”, Gal 5:1, NBV). Klinkt dat dan niet als een regelrechte oorlog? Immers: een
oorlog is ook bedoeld om een in vrijheid levende natie te onderdrukken. Wij zijn, als volk
van God, in dé Vrijheid gesteld. Hoewel we van de mensen die valse
leringen en profetie binnen de gemeente willen brengen niet altijd
kunnen zeggen dat ze dat opzettelijk of bewust doen, doet degeen
die hen beheerst, de satan, dat wel!

1 Petrus 5:8 (NBV) zegt niet voor niets:
“Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de
duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi”

Gelovigen, die in het licht zijn, moeten zich niet voor de gek laten
houden door de satan, die de duisternis is. Als we naar het Woord
van God kijken ') kunnen we dit begrijpen.

In de éérste brief van Johannes (hoofdstuk 1:5) lezen we namelijk:

“Dit is wat wij hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,
er is in Hem geen spoor van duisternis” en even verder: “Ik schrijf u niet omdat u de
waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit
een leugen voortkomt” (1 Jh. 3:21). In 1 Petrus 2:9, 10 schrijft Petrus verder aan de
gemeente: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een
heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen
van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eéns was
u geen volk, nu bent u Gods volk; ééns viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt
zijn ontferming u geschonken”.

Een ditverkoren geslacht! Een koninkrijk van Priesters! Van de duisternis naar het
licht gegaan, door God’s genade! En in dat licht, in die nabijheid van God, is géén spdor
van de duisternis te bekenen.

In Johannes 15:8-11 lezen we dat de Here Jezus zegt:

“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht
dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.
Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me
ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen
jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.”

" Woord van God betekent tévens: Christus Jezus immers: Hij is het “vleesgeworden woord” (Jh. 1:1v.v.!)
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Als we in Zijn liefde blijven, zullen we ook in Zijn geboden blijven. Dan blijven we in het
licht en kiinnen we niet in de duisternis zijn of “wandelen”, zoals de Bijbel dat noemt.

Dwingende opdracht

Desondanks of juist ddarom is het een dwingende opdracht voor ons als Christenen de
kenmerken van valse leraren en profeten te herkennen zodat wij alert zijn en anderen er
op kunnen attenderen wanneer er valse leer rondgaat zodat zij, die niet in het licht zijn,
of babies in het geloof zijn, niet de verkeerde weg op gestuurd worden.

In de éérste Timoteus-brief, hoofdstuk 6, waarschuwt Paulus zijn leerling en mede-
evangelist Timoteus voor valse leraren. In de eerste verzen van dit hoofdstuk geeft
Paulus instructies voor degenen die slaaf zijn en degenen die slaven hebben en dan met
name de verhouding tussen gelovige slaven en hun gelovige meesters.

Vanaf het 3° vers gaat hij dan in op degenen die andere dingen onderwijzen op dit punt
(zijnde: opstand van de slaven tegen hun meesters, ongehoorzaamheid e.d.) én, meer in
zijn algemeenheid, niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus en
de leer van het (christelijke) geloof. Hij noemt ze valse leraren. Hij noemt ze (NBV) zelfs
mensen waarvan de geest verziekt is. Hij noemt een aantal kenmerken op in deze
verzen: verblind, geestelijk ongezond, redetwisters (=ruzie makers), van de waarheid
beroofd, op zoek naar financieel voordeel door (misbruik van) het geloof omdat zij aan
geld gebonden zijn en daarvan houden. En dit gedrag leidt tot: afgunst, onenigheid,
laster (roddel!), kwaadaardige verdachtmakingen, eindeloos gekrakeel, enz.

In de brief van Judas -één van de broers van de Here Jezus maar desondanks noemt hij
zichzelf een dienaar van de Here Jezus en de broer van Jakobus omdat hij klaarblijkelijk
zich vanwege zijn afkomst geen speciale status wil aanmeten!- lezen we:

“Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis
al lang geleden schriftelijk is vastgelegd: goddelozen, die de genade van onze God
misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid en die onze enige meester en Heer, Jezus
Christus, verloochenen” [...] “Wee hun! Ze gaan de weg van Kain ?), net als Bileam geven
ze zich voor geld over aan bedrog, en net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid ten
onder” [...] "Ze doen niets anders dan zeuren en zagen, ze laten zich leiden door hun
begeerten, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te
worden”.

Geldzucht en opstandigheid tegen het Woord, dat is: de Bijbel maar 660k de Here Jezus
die hen gekocht had (2 Petrus 2:1-19). Twee kernbegrippen in deze gedeelten. Met als
gevolg dat men zich hierdoor laat leiden en andere gelovigen verleidt. In de ogen van de
Apostelen “brallen ze maar wat”. Natuurlijk is dat waar. Maar in de ogen van ons,
“eenvoudige gelovigen”, klinkt dat gebral en de mooie woorden die men gebruikt
verleidelijk, ja, zelfs als “wijze woorden”. En dddrom waarschuwen de Apostelen ons zo
dringend voor deze op geld- en aanzien beluste mensen.

Zowel Paulus, Judas als Petrus noemen dus allemaal dezelfde, opvallende, kenmerken
van valse leraren en profeten. Dit zijn daarom voor ons ‘rode vlaggen’ waaraan wij de
dwaalleraren kunnen herkennen. En aan de hand van deze karakteristieken en met
behulp van deze bijbelgedeelten kunnen we jong-gelovigen of dwalende gelovigen er op
wijzen dat degenen die zij nalopen een valse leer (zouden kunnen) brengen.

* die zijn eerstgeboorterecht, oftewel zijn erfenis, verkocht voor een bord linzen-soep.

Valse leraren en profeten. Pagina 2/4



De karakteristieken of herkenninspunten kunnen we als volgt samenvatten:

zij spreken geen gezonde woorden, hun leerstellingen zijn tegen-bijbels;

zij onderwijzen of onderhouden geen God-gericht leven;

zZij zijn geobsedeerd door disputen, ruzie en discussie.

Altijd op zoek naar de confrontatie met andere gelovigen;

Vervuld met achterdocht, ontevredenheid, verbitterd;

Zeuren en zagen;

Klagers;

Anderen vleien en aan zich binden - bijvoorbeeld door ze

‘baantjes’ te geven!

Ontkenning van het werk van de Here God en het werk

van Christus!

10. Een aards gerichte, “vleselijke”, levenswandel;

11.Verwerpen van autoriteit (denk aan de slaven,
eerdergenoemd);

12.Ze doen verkeerde dingen en moedigen ook anderen
hiertoe aan;

13. Stijfkoppig en op zichzelf gericht, anderen hun wil
opleggend en manipulerend;

14. Spreken kwaad of denigrerend over Gods heerlijkheid;

15. Spreken kwaad over zaken die zij niet begrijpen, lasteren;

16. Zijn op geld en goed gericht, op persoonlijke verrijking — soms zelfs ten koste van de
gelovigen of de gemeente (denk hierbij bijvoorbeeld eens aan “christelijke leiders” die
hun eigen gemeente of volgelingen financieel uitmelken!);

17. Hebzuchtig

18. Proberen het geloof om te zetten in financieel voordeel, maken daarmee misbruik van

hun positie of netwerk van gelovigen;

NoUuhwNH

©

Herkent u ze?

Als we de meest opvallende en weerkerende elementen op een rij zetten zien we als
voornaamste kenmerken: opgeblazen mensen, klagers, ruziezoekers, stijfkoppige
mensen (die zich bijvoorbeeld niet willen laten onderwijzen maar volharden in hun eigen
opvattingen), mensen die hun eigen wil doordrukken of opleggen en op geld
belusten. Dit zijn alsmaar weerkerende elementen.

WIS  Het éérste teken dat er iets mis is bij mensen, is vaak
dit: men begint over hun voorgangers (dat is:
degenen die in het geloof hun voorgaan of
voorgegaan zijn) kwaad te spreken. Hoewel ze
weten dat ze daarmee fout zitten, doen ze het toch.
Als excuus voeren ze soms aan ‘niet anders te
kunnen’ of dat het ‘zo belangrijk is dat anderen dit
weten’. Meestal wordt hun geklets en geroddel in
mooi klinkende volzinnen gebracht, met een
geestelijk sausje zelfs. Men begint dan: “Je weet dat

. ik broeder en zuster ... liefheb maar...”. Of: “Ik zou
graag in liefde en eenheid met broeder ... of zuster .. willen leven, maar...”. En natuurlijk
de “klassieker” onder de “geestelijke roddelaars”: "Ik denk dat zuster ... of broeder .. ons
gebed hard nodig heeft, want weet je dat ...".

bt |

Gods Woord laat zien dat we weg moeten blijven van roddel, jaloezie (voedingsbodem
voor roddel) en egoisme. Dat we de roddels moeten mijden. In Jakobus 3:16 staat:
“Waar jaloezie en egoisme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij”. En,
eerder, in Jakobus 3:6: "Onze tong is net zo’n vlam, een wereld van onrecht, die onze
lichaamsdelen in brand steekt”.
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Het is makkelijk naar anderen te wijzen nu, maar laten we onszelf vooral niet vergeten te
onderzoeken. In 1 Korinthe 10:12 staat immers niet voor niets: "Daarom, wie meent te
staan, zie toe, dat hij niet valle.”. Daarom ook worden we aangemoedigd om altijd
aangenaam (vriendelijk, goed) te spreken:

“Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij
aan ieder het juiste antwoord moet geven.” (Kolossenzen 4:6, NBG '51).

Aan leugen, roddels of “oude koeien” moeten we geen aandacht besteden. Immers,
Fillipenzen 4:8 zegt:

“en slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat
edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol
is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.”

Wanneer wij, u en ik, mensen tegenkomen die voldoen aan (een aantal van) de eerder
genoemde achttien criteria dan waarschuwd de Bijbel ons hiervoor; weest op uw hoede!

Uiteindelijk zullen zij de, uw, gemeente verzieken en vernielen conform hun eigen zieke
geestelijke gesteldheid. Door roddel, manipulaite, twist en vriendjespolitiek willen zij
invloed binnen de gemeente krijgen en zo “een positie” krijgen en uiteindelijk zullen ze
de gemeente met hun gedachten en valse leer vergiftigen. Geef geen voet aan mensen
die het Woord van God, de Bijbel én onze Here, ongehoorzaam zijn. Luister niet
naar hen die verbitterd zijn, roddels verspreiden of dwalingen.

Tot slot

Trap niet in de val om met hen (oeverloze) discussies aan te gaan, die gaan nergens toe
leiden, kosten zeer veel tijd én energie die we beter anders kunnen gebruiken!

De Here Jezus houdt van hen, stierf voor hen en verlangt er naar dat zij tot inkeer en
berouw komen. Dat zij hun zonde belijden. Wijs ze daarom met alle vriendelijkheid maar
ook beslist, op hun zonde of dwaling. Als zij hun gedrag of leer niet willen wijzigen en
daarmee volharden in hun zonde, laat hen dan. Het is niet aan ons om hen te “dwingen”
of forceren om ze hun fouten in te laten zien.

Paulus zegt dan ook:

“Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u
onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering,
die gij van ons ontvangen hebt.” (2 Tess. 3:6, NBG).

Vertaald/naar: “"Beware Of False Teachers”, Gabriel Grimes
Voorzover mogelijk is ten behoeve van de leesbaarheid gekozen voor de NBV 2004.
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