IK WAS HET VERGETEN!

Dit onderwerp is ons niet onbekend. Wij vergeten veel dingen, gebeurtenissen, wat
we deden, wat we lazen, afspraken, enz. Niet iedereen heeft een sterk geheugen!
Verouderen maakt het niet beter! Wat is het ergste dat men kan vergeten?

Het ergste wat een mens kan overkomen hierbij, is dat hij tijdens zijn aardse leven
zijn Schepper vergeet, Hij die ons het leven gaf. Hij die in Christus vergeving van
zonden gaf. Deze avond gaan wij eens luisteren naar Gods Woord, wat daarin staat
over “het vergeten” of “veronachtzamen” en hoe God denkt over vergeten.

VIJF OORZAKEN VAN GEHEUGENVERLIES

) HET MOEDWILLIG VERGETEN.

4 Petrus 3
4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen
ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is. 5
Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen
er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6
waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de
tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat
weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang
der goddeloze mensen.

Geen aandacht geven aan wat men hoort, is tevens een oorzaak. Wij moeten
vaststellen dat mensen heel vlug vergeten en van de geschiedenis niets leren of
onthouden. Men vergeet dat de zondvloed, na een klimaatverandering, er is
geweest, toen de mens onder invloed van de boze gemeenschap begon te hebben
met de dieren, engelen, en de schepping in het gedrang kwam. Vandaag wil de
mens God spelen, en manipuleert de schepping. ( bv : het klonen van mensen,
eerste geval in Amerika).
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o AFGODERIJ

Deut.32

15 9 Toen werd Jesurun vet, en sloeg achteruit, vet werd gij, dik en vet gemest,
en hij verwierp God, die hem gemaakt had, hij minachtte de Rots van zijn heil.

16 Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, met gruwelen krenkten zij
Hem; 17 zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die
zij niet hebben gekend, nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor
welke uw vaderen niet gehuiverd hadden.

18 De Rots, die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God,
die u heeft voortgebracht. 19Toen de Here dat zag, heeft Hij hen verworpen,
omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren;

Afgoderij doet vergeten. In het O.T. kwamen vele vormen van afgoderij voor,
waaronder de gruwelen van het drinken van bloed, kinderoffers, satansrituelen.
Drakula-manieren keren vandaag terug. Afgoderij in het N.T. vinden wij heel

duidelijk in onder staande tekst .
Kolossensen 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid,
hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

HOOGMOED EN FIERHEID

Hosea 13

4 Maar Ik ben de Here, uw God, van het land Egypte af; een God nevens Mij
kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet.

5 1 Ik heb u in de woestijn gekend, in een verschroeid land.

6_Toen zij weidden, werden zij verzadigd; toen zij verzadigd waren, verhief
zich hun hart; daarom vergaten zij Mij.

Dit laatste vers spreekt van de welvaart van Gods volk, toen ze aankwamen in het
land Kanaan. Ook hier gaat het in de vorm van God te vergeten. Vandaag in onze
dagen is hier ook een zekere welvaart. Deze welvaart is ook oorzaak van
hoogmoedigheid en trots. Wie dankt er nog God voor zijn eten en klederen en
onderdak ? Mensen hebben het zo druk, met hun werk, hun hobby’s, hun zorgen
en kommer. Geen tijd meer voor God. De kerkganger heeft geen tijd meer om
naar de kerk te gaan!

. TEVEEL ALCOHOL DRINKEN

Hosea 4
10 Dan zullen zij eten, maar niet verzadigd worden;

| L ’ zij zullen ontucht bedrijven, maar niet talrijk worden;
' . want zij hebben nagelaten de Here te vereren. 11
‘ Ontucht, wijn en most nemen het verstand weg.
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In het Hebreeuws kent men acht woorden voor wijn.

Wij moeten hier wel letten op deze drie dingen, ze zijn tesamen genoemd.
Overspel, wijn en jonge wijn zijn instrumenten welke demonen gebruiken om
mensen hun hart weg te trekken van God.

De Engelse christenen leggen dit uit als dat de alcohol de hersenen
overmeesteren. Ze nemen het verstand weg, maar niet zoals wij verstand
begrijpen als intellect. Het verstand is zoals beschreven in :

Spreuken 9:10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van
de Hoogheilige is verstand.

o SMART, KWELLING, RAMPEN.

Psalm 102
3 Want mijn dagen verdwijnen als rook, mijn gebeente gloeit als een vuurhaard;
4 mijn hart is verzengd en verdord als gras, want ik vergat mijn brood te eten.

Vergeten te eten ! Als een mens overstelpt is door ellende en kommer, dan
verzwakt zijn denken. Depressieve mensen.

GEVOLGEN DOOR GOD TE VERGETEN.

1.Persoonlijke gevolgen

Psalm 50
21 Dit hebt gij gedaan en Ik heb gezwegen; gij beeldt u in, dat Ik geheel en al
ben als gij. Ik wil u berispen en het u onder het oog brengen.22 Verstaat dit
toch, gij, die God vergeet, opdat Ik niet verscheure, zonder dat iemand redt.

Mensen denken niet aan God zij vergeten Hem. God wacht een gans mensenleven
om te zien of die mens God zoekt en zich bekeerd .Hij kan hem vinden door Jezus
aan te roepen. leder mens is verantwoordelijk voor zichzelf.
Niet willen geloven en God vergeten is niet te vergeven, dit is de enigste zonde
die God niet vergeeft. Plots op een dag komt zijn oordeel, en dan is er geen
redden meer aan. Het woord “verscheuren” komt voort hoe een leeuw zijn prooi
verscheurt en daar is geen redden meer aan, dit was gekend onder de herders.
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2.0evolgen voor anderen

9 Waarom hebt gij het woord des Heren veracht,(vergeten) en gedaan wat kwaad is in
zijn ogen? De Hethiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen; zijn vrouw hebt gij u tot
vrouw genomen, hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. 10 Nu dan,
het zwaard zal van uw huis nimmermeer wijken, omdat gij Mij hebt veracht, en de vrouw
van de Hethiet Uria genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn.2 Sam.12

Koning David vergat eventjes Gods geboden ! Een moord met voorbedachte
rade. Wanneer men de bijbel gaat verachten, dan loopt men een groot gevaar,
want God vergeet NIET ! De gevolgen waren voor zijn naaste medewerkers
rampzalig. David had in feite die mooie vrouw boven God gesteld.

Vers 10 toont dat God een besluit heeft genomen en een oordeel gevormd.
Vergeet uw zonden niet te belijden en zonder biechtstoel!

GODS WOORDEN VERGETEN IS RAMPZALIG !

https://biblespace.org

8 aug 2006
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