KONING DAVID VERTROUWT
OP-GODS GERECHTIGHEID

(1,3) Wanneer koning David grote problemen had en in nood verkeerde, viuchtte hij
naar zijn God, en de Thora, Gods onderwijs! Dit was zijn wijze van handelen, God
was zijn toevlucht een sterke toren! ((Ps.61:4) David werd gekwetst en gehaat door
de woorden van iemand, vermoedelijk Koning Saul, bijgenaamd Cush volgens de
Targum, Aramese vertaling. Het was voor David een levensbedreigende situatie! Hij
was bang voor al de navolgers van koning Saul. Saul de leeuw?

Hij schreef later een klaagzang na de dood van Saul, dit werd Psalm 7.

Wanneer iemand kwaad werd aangedaan, dan kan hij op verschillende wijzen
reageren. Mensen kunnen reageren als dat ze die persoon nooit meer willen
spreken. Anderen gaan kwaad spreken over die persoon. Soms zijn er die agressief
te werk gaan, met slagen en verwondingen, met soms de dood tot gevolg. Nog
anderen zoeken gerechtigheid bij een rechtbank, maar bijna al deze wegen leiden tot
een grote teleurstelling. (Pred.3:16)

Als christen is het ook moeilijk om kwaad en ongerechtigheid te verdragen. Men kan
haat koesteren. In het geheim wraak nemen op een of andere wijze. Zijn alle
christenen bereid hun andere wang te tonen.(Luc.6:29).

Wat doet koning David?

Na het lezen in de Thora gaat hij blijkbaar in
vertrouwen bidden. Hij vraagt Gods bescherming
tegen het dodelijk kwaad dat hem zou kunnen
overkomen. Hij voelt zich gedurig onrustig,
bezorgd, wat menselijk is. Blijkbaar zoekt hij geen
bescherming bij andere mensen.

Hij zoekt helemaal geen bescherming bij
toenmalige vreemde goden, zoals men later vertrouwde op de Katholieke zinloze
beschermheiligen.

Tatoeages van beschermheiligen is een nieuwe trend. Vandaag zoekt men nog
steeds bescherming door het dragen van amuletten, kaarsen branden voor beelden,
kerstkransen aan de deur hangen om boze geesten buiten te houden enz.

Bidden met eerlijk geweten!

(4,6) Het is belangrijk om ook ons eigen geweten eens na te gaan zoals David. Heeft
hij zelf die reactie veroorzaakt? Heb ik die man eerder kwaad aangedaan hem
bedreigd? David is bereid straf te dragen als hij zelf verkeerd zou hebben gehandeld
of een slecht geweten had. David leefde toch in vrede met Saul. David wilde dat zijn
gebeden zouden worden verhoord. Hieruit kunnen wij leren waarom soms gebeden
van Gods kinderen niet worden verhoord een evaluatie van ons geweten is
belangrijk.




De benauwdheid van David in profetisch perspectief.

(7,8) David roept omdat God gerechtigheid zou laten geschieden. Hij vertrouwt niet
verder op zijn eigen mogelijkheden of hulp van anderen. Dit kan het keerpunt zijn van
Israél, het roept tot zijn God om redding. De vijanden kan hij welllicht niet alleen aan,
ze zijn te talrijk. De tijd van de grote verdrukking is gekomen.

David bad opdat God recht zou laten geschieden
tegenover al zijn vijanden. Roep de V.N. (vergadering der
naties) ter verantwoording voor hun onrechtmatig gedrag,
welke werkt als geestelijke folteringen. Gij staat toch veel
hoger dan al deze instanties! (Rom.13:1)

(9,12) U bent toch de rechter van alle volkeren! Wil toch
optreden smeekt David, Israél. Laat een einde komen
aan de werken en gedragingen van alle goddelozen.
Zegen al uw aangenomen kinderen. Gij kent ze, Gij kent
hun geweten, want gij beproefd hen. Het toetsen van hart
en nieren is een Bijbels beeld van het geweten van een
mens; Gij zijt toch mijn schild, zo sterk is David ervan
overtuigd dat God Zijn kinderen zal behouden, op gelijk
welke wijze! God is een rechtvaardig rechter, wat een
zeldzaamheid is vandaag op deze wereld.

Wie zich niet wil bekeren......
(13,14) Wie wil geloven in Jezus, zoals de schrift zegt, zal Zijn Geest ontvangen!

Handelingen 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen
andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Wie niet wil geloven in Christus, volgens de schrift, is een verloren ziel. Bekeert
“lemand” zich niet... Met deze iemand
denkt koning David aan de man die hem
haatte en kwade bedoelingen met hem
had. Het is moeilijk vast te stellen over
wie David het had, vermoedelijk, bijna
zeker koning Saul zelf?

Saul wantrouwde David, werd woedend
en wierp een speer tot tweemaal toe
naar David.(1 Sam.18:9) Dat was een
moordaanslag op David, wat David toch
in angsten bracht, doch opnieuw
vertrouwde David op God. De beproevingen deden zijn geloof groeien.

De Here was met David, en niet meer met Saul. Saul diende zich te bekeren!!!!




Boog en zwaard van God.

Wanneer wij verder onderzoek doen, dan is het wel heel opvallend dat wij boog en
zwaard aantreffen bij de dood van Saul. Gods geduld was toen ten einde gekomen
voor koning Saul. Saul was in een gevarenzone van God terechtgekomen. Zo kan
ieder mens die God verwerpt en zijn eigen zinnen en plannen doordrijft, plots
sterven. Zo sterven iedere dag mensen die God bestrijden, en verwerpen. God is
rechtvaardig!

Wij lezen 1 Sam.31:3. David laat begrijpen dat een goddeloze zijn eigen val, en
schande zoekt! Saul pleegde tenslotte zelfmoord! Waar was het geloof van koning
Saul, hij geloofde dan alleen in zichzelf!

In het Hebreeuws staat hier voor de pijlen, dat het brandende pijlen waren.
Brandende pijlen konden slechts gedoofd worden door natte schilden!

Men had dan voldoende water nodig, net zoals een christen het water, van het woord
nodig heeft, om zich te beschermen! Zoals David deed!

Deze brandende pijlen zijn vandaag de vele valse leringen en aanvallen van boze
geesten. Profetisch gezien kunne pijlen nucleaire raketten zijn! Moderne vuurpijlen!
Het kunnen ook tegenlagen, ziekte of ongelukken zijn, en men stelt de vraag soms:
Waarom? Is het niet omdat men zich niet wil bekeren? Niet wil geloven in Jezus?

Paulus kende die verdediging van de oorlogspraktijken en schreef :

neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende
pijlen van de boze zult kunnen doven; Efeze 6:16




(15,16) Saul was zwanger van kwade gedachten, en zo iemand brengt veel
ongeluk voort. Zo iemand delft in feite zijn eigen graf! David vergelijkt hem met een
zwangere vrouw welke de ongemakken van een zwangerschap dient te verdragen,
en daarna de weeén, welke pijnlijk zijn, doch onvruchtbaar is.

(17) De gedachte van zelfmoord ontwikkelde zich stil bij Saul als een embryo al
lang in zijn gedachten! Zijn kwalijke plannen, gedachten, zijn streven vielen op zijn
eigen hoofd! Saul was jaloers op David omdat het vertrouwen van David veel groter
was dan bij hem in de strijd. Bedenk de situatie van Goliath. Wie kwade plannen
maakt tegenover iemand, loopt gevaar dat het op zijn eigen hoofd valt!

Zingen over Gods gerechtigheid

(18) Hier zingt David zijn dankbaarheid uit, als een loflied voor Yahweh! Hij was de
grote overwinnaar! Hij was blij over de gerechtigheid van God, en zijn verhoord
gebed!! Een verhoord gebed brengt altijd grote blijdschap in het hart van een
wedergeboren christen.

psalm 66:18 Had ik onrecht beoogd in mijn hart,
dan zou de Here niet hebben gehoord.

Biblespace, 6 december 2019 https://biblespace.org



https://biblespace.org/

