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Getuigen door woord en daad is nog steeds een streven. Daarom moeten wij eerst 
goed weten wat er leeft bij de mensen, welke gedachten of levensovertuiging ze 
hebben, welke levenswijze ze hanteren, en waar ze in strijd leven met Gods 
Woord. 
 
Getuigen is de mensen een bijbelse levenswijze tonen en ze gehoorzaam proberen 
te maken aan Gods Wil, de Bijbel. Dit kan slechts als ze zien dat gij Gods woord 
boven alles stelt. Ze dienen geboren te worden uit water en Geest. Dit is geen 
mensenwerk, niemand kan een ander mens redden tot behoud; hij kan enkel de weg 
wijzen.  Dat Bijbelgetrouwe christenen  anders willen leven dan iemand die de wereld 
lief heeft, en van een  werelds streven om hoger op de sociale ladder te klimmen en 
dan kan spreken als de man die nog meer schuren zou bouwen, en stierf! 
 

Efeze 4 : 17 – 20 
17 ¶ Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen    (= 

leven ) zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 
18  verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de 

onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 
19  Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de 

losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. 
20  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 

 
 
Als Paulus schrijft naar Efeze wijst hij op het verschil tussen het leven van een 
christen en iemand die anders denkt. Het moet volgens hem duidelijk zijn dat  
christenen er een betere levenswijze op nahouden en zich gelukkig voelen dan 
andere mensen. 
 
Vandaag hebben vele christenen soms twijfels onder elkaar, en dit komt omdat de 
levenstijl niet genoeg in overeenstemming is met de Bijbel. De grote afval is bezig , 
omdat men stapvoets de Bijbel verlaat. Dit zoals een boom zijn bladeren verliest, nu 
en dan een blad tot er geen meer zijn. 
Het is heel begrijpelijk dat er in een gemeente geen haat, nijd, of jaloersheid door 
organisatie, kan aanwezig zijn, laat staan openlijke ruzies, door welke soms  
gemeenten verdwijnen. 
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1 Johannes 2:9  Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de 

duisternis tot nu toe 
 
Paulus geeft hier  voorbeelden van het leven van de heidenen. 
 

Ze leven in de ijdelheid van hun denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat betekent dat ? 
Dit wil zeggen ze leven in een gedachte van : 
Na de dood is alles voorbij. Velen denken dat na de dood alles is gedaan, dat er daar 
geen leven meer is, dat er geen God is, sterven zoals de dieren sterven. 
Dit is een gedachte die mensen kan brengen tot zelfmoord, want ze denken een 
einde te kunnen maken aan hun leven of verdriet, aan hun denken, en aan hun 
verantwoordelijkheid die ze droegen voor hun leven. 
 
 
Men leeft met een valse hoop, welke niets anders is dan ijdel denken. 
 
Velen denken naar de hemel te gaan, of tenminste naar het onbestaande Katholieke 
vagevuur, en wie durft nog te spreken van de hel ? 
Ze leven in een onwetendheid of duisternis. Men denkt als ik hier leef als een goed 
mens komt alles wel goed.  Men stelt meer vertrouwen in een computerauto zonder 
bestuurder dan in God! 
Ze richten zich naar hun geweten en denken dat  het goed is, doch alles wat tegen 
hun geweten indruist drukt men terug. 
 
Abortus, is het leven stop zetten, Euthanasie, is het leven stop zetten, men zoekt 
om deze dingen te kunnen verrechtvaardigen, en men zoek naar een  
eigengemaakte levenswijze welke niet is afgestemd op de waarheid; 
Men maakt zich vandaag zelf tot God en beslist.  
Dit is niets anders dan een ijdel denken.  
 
Iedereen zalig in zijn geloof of New Age volgen. 
Wat een ijdel ( vruchteloos) spreken. Het is een leugen, maar als ge dit niet toetst 
aan de bijbel, is dit een autostrade zonder files naar de hel!  
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VERDUISTERT IN HUN VERSTAND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er stellen zich nog meer problemen.  Als Paulus spreekt dat de heidenen verduistert 
zijn in hun verstand, bedoelt hij niet dat de heidenen niet wijs zijn, maar dat hun 
verstand is gesloten voor de dingen van God. Ze zijn als geestelijk blind. Een 
geestelijke operatie is nodig. Vandaar dat Jezus de blinden genas als voorbeeld 
bijzonder de blindgeborene, want dat is ieder mens die geboren word. Deze 
blindgeborene was geboren zonder ogen, doch Jezus maakte hem ogen met 
speeksel en klei.  
( Emmausgangers - Lucas 24:45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de 
Schriften begrepen.) 
 
Wie Jezus niet persoonlijk kent, kan van het doel van de bijbel niet begrijpen. Men 
kan dan wel proberen om daar een eigenmachtige uitleg aan te geven, maar het blijft 
dan slechts bij wetenschappelijke Bijbelkennis voor religieuze mensen. 
Wij kunnen zeggen dat zonder het ingrijpen van Jezus in het leven van een 
mens, niemand kan begrijpen wat die blijde boodschap van God tot de mensen 
is. 
Daarom vraagt God eerst Hem te geloven , eer Hij het ons zal uitleggen en ons zal 
leren. 
Pas daarna kan het denken van de mens vele vruchten afwerpen. Het denken van 
de ongelovige is vruchteloos, omdat hij geen rekening houd met Gods Wil. 
  

VERVREEMD VAN HET LEVEN GODS. 
 
Wij leven vandaag precies helemaal in zo’n wereld. God word voor de mensen 
geheel een vreemde. Hij die hen schiep kent men niet meer, men vergeet God, want 
men gelooft liever de leugen als dat men voortkomt uit evolutie. 
 
Men vergeet God, vandaag zondag, hoeveel mensen zouden er vandaag nog een 
seconde denken aan God?  Onze goddeloze wereld vergeet God  meer en meer 
wordt er op zondag gewerkt in de maatschappij. Het antichristelijke wint veld. 
De zondag is niet de “Dag des Heren” zoals men leerde! 
De christelijke principes gaan verloren. Bv : Het huwelijk door God ingesteld. 
Wil men in het wit trouwen, wat een christelijk principe is, toont de bruid dat ze nog 
maagd is. Hoeveel vrouwen zouden er vandaag nog als maagd trouwen? 
Nog slechter hoeveel willen er nog trouwen, want het huwelijk is door God gesteld.  
 
Men kan tegenwoordig  vaststellen dat de mensen moeite beginnen te hebben met 
het onderscheiden van goed en kwaad, zover is men afgedwaald. Het ongestraft 
toelaten van drugs, is m.a.w. de deuren der hel wijd openstellen. 
(Portugal) 
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18  Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 
 
 

WINST SLAAN UIT ALLERLEI ONREINHEID. 
 
 
De losbandigheid bij de mensen neemt toe. 
Het geweten word totaal onderdrukt. 
Wat hier staat is eigenlijk “ winst maken” . 
Winst heeft te maken met handel doen. Wel 
hier gaat het heel duidelijk over de 
seksindustrie. Alles moet nu maar kunnen. 
Wie had ooit gedacht over vijftig jaar dat 
seksshops, nachtclubs en al die bedrijvigheid 
zo openlijk zou kunnen geschieden? 
Homofilie is nu normaal! Homofilie is te 
genezen, dus niet te verwijderen met geweld!  
 
https://biblespace.org 
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