Deze titel lijkt ongelooflijk, en toch waar! Het “ergste” wat een mens kan overkomen,
is sterven, vroeg of laat, verwacht of onverwacht. Eeuwenlang probeert de mens zijn
leven te verlengen, en te vechten voor het aardse leven. Ook Jezus Christus stierf,
maar Hij stond op uit de dood, en is momenteel als enige met een menselijke
gedaante in de hemel, waar God eeuwig troont. Hij stond lichamelijk op en verscheen
aan velen!

Toch lezen wij over mensen die niet stierven, God liet bepaalde mensen die Hem
trouw waren “wegnemen” uit deze wereld. Wij kunnen ons de vraag stellen: Waarom
deed en doet God zulke dingen, zo ongelooflijk en zo wonderlijk in mensenogen.

Kan zoiets nog gebeuren in de toekomst, en met welke mensen? Weten dat er een
mogelijkheid bestaat, niet te moeten sterven, dit is pas een hoop die doet leven,
bijzonder in een wereld waar het kwaad overheerst. Sterven is een gevolg van
zonde, ,of ongehoorzaamheid aan God.

In de Bijbel, Gods woord horen wij over twee mensen die blijkbaar niet stierven:

HENOCH en ELIA!

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet
meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd
weggenomen, is van hem getuigd, dat hij God welgevallig was geweest; Hebr.11

5 By faith Enoch was translated, that he should not see death, "and was not found because
God had translated him." For before his translation he had this testimony: that he pleased
God.

Henoch werd veranderd, van sterfelijkheid naar
onsterfelijkheid vooraleer hij zou kunnen sterven. Hij zou
de dood niet smaken of ervaren? En zijn lichaam werd
nooit meer teruggevonden. (Luk.9:27) Men heeft gezocht,
opgespoord, onderzocht en nutteloze zoektochten
gehouden. Besluit: Vermist!

WAAR IS DAN DE PROFEET HENOCH ?
Henoch werd door God weggenomen van deze aarde,
maar waar is hij nu? In de derde hemel, in het paradijs?
Neen niet in de derde hemel waar God troont, want dit
zou in tegenspraak zijn met wat Jezus ons leerde,
namelijk:

13 En niemand is opgevaren naar de hemel,
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dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.

Slechts Jezus zelf kwam van de hemel en ging er terug, dus Henoch verblijft op een
andere plaats, het Paradijs, wachtend op de komst van de bruidegom, Christus! God
had hem weggenomen. Het Griekse woord voor “wegnemen” of “opnemen” hier
gebruikt is: “metatithemi”, en dit betekent “overbrengen naar een andere plaats”.

Henoch is hier dus een voorloper van de Bijbelgetrouwe christenen, welke feitelijk,
doch eerst onzichtbaar, werden overgebracht naar een andere levenssituatie!

13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,14 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving
der zonden.Col.1

Een christen is iemand die “overgebracht” of “veranderd” is vanuit een werelds
denken, een onwetend en zondig denken, naar een denkwereld waarbij hij opnieuw
contact heeft met zijn God, en een persoonlijke relatie met Jezus heeft. Hij denkt niet
altijd meer eigenzinnig, maar zoekt steeds hoe God over iets denkt. Hij wandelt, hij
leeft dagelijks uit een vertrouwen op God en zoekt de wil van God in de Bijbel.

Twee transformaties zijn nodig om later in de derde hemel te komen:

De eerste verandering: de H.Geest die de menselijke geest overtuigde van de
waarheid in de Bijbel.(Joh.3:5).

Dat was de reden waarom God, Henoch wegnam uit een oordeelsrijpe wereld, want
Henoch “wandelde” met God. Henoch was God welgevallig. Henoch geloofde God.

6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God
komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig
zoeken.(Hebr.11)

Een mens die God welgevallig is, zal zeker niet komen in de apocalyptische oordelen
welke straks over de ganse wereld komen. De huidige klimaatverschijnselen en bijna
dagelijkse natuurrampen over de ganse wereld, komend oorlogsgeweld, wijzen erop
dat Gods geduld ten einde loopt. en Hij wacht op iedere ziel, die Hem welgevallig wil
worden, door te geloven en te wandelen naar wat Hij zegt in de Bijbel. Zij zullen dan
allen de dood niet ervaren!

De tweede verandering van de gelovige, zal zijn lichaam zijn, dat transformeert bij de
eerste onzichtbare wederkomst van Christus voor de zijnen in de lucht, de eerste
hemel. (The rapture).

1 Corinthiérs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij
de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Zo zullen de laatste christenen die nog niet zijn gestorven, ook niet sterven, en wij
leven nu in deze tijd, waarbij de tekenen van de eindtijd duidelijk zijn, en een
antichristelijke tijd aanbreekt.
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ELIA

1 Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten
hemel zou opnemen,
dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. 11 En, terwijl zij
voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een
vurige wagen en vurige paarden! en die maakten
scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Eliain een storm
ten hemel.2 Kon.2

Opnieuw een mens zoals iedereen, werd door God zelf
opgenomen in een wervelwind, weg van deze aarde, en
hij stierf niet! Hij kwam in een hemel terecht. Daarom
spreekt de bijbel over hemelen.

Psalm. 33:6 Door het woord des HEREN zijn de
hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.

Voor de ongelovige lijkt het op een sprookje, maar voor de gelovige is het zijn
levende hoop voor de toekomst. (1 Cor.2:14) Noach was ook een gelovige, en men
spotte met hem,en zijn waarschuwende boodschap, maar de spotters verdronken in
een vloed zo groot als hun ongeloof. Ze geloofden niet in de regen omdat ze dit nog
nooit hadden gezien. Dit was hun zondig denken, eerst zien en dan geloven! Toch
hoorden ze het van een eenvoudige man, Noach. God liet de mensheid niet in de
onwetendheid!

Ook de leerlingen van Elia wisten door geloof vooraf, dat de profeet Elia zou worden
weggenomen door God en niet zou sterven!

3 Toen kwamen de profeten van Betel naar Elisa en vroegen hem: Weet gij, dat de
HERE heden uw heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: Ook ik weet
het, zwijgt stil.2 Kon.2

Zo is het ook vandaag: Wie wil weten welke wonderen God in de toekomst nog doen
zal, moet de Bijbel lezen en het geloven.
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