EEN ONVERGANKELIJKE RIJKDOM!

Mattheus 6: 17-24

Wanneer wij goed luisteren naar onze goede herder, dan kunnen wij best begrijpen
hoe Jezus de mensen op aarde observeerde, en hoe zij innerlijk denken en wat hun
streven en verlangens zijn. Hij doorgronde al de menselijke gedachten. Wij kunnen
Gods gedachten niet doorgronden. (Job.11:7) Hij wilde voorkomen dat zijn discipelen
huichelaars of schijnheiligen zouden worden, dit zoals de farizeeén tijdens hun
openlijk vasten. Zij wilden telkens in de publieke kijker komen, veel aandacht trekken,
opdat het volk zou zien dat ze bezig waren met vasten.

Jezus leerde zijn discipelen net het omgekeerde: Doe normaal bij uw vasten, wast u,
doe het persoonlijk thuis, en God zal uw gebeden en uw verlangens verhoren!
(Matth.7:9).

Verzamelt u geen schatten op aarde,

Onder deze schatten begreep men vroeger meestal goud of
zilveren munten, ook kledij in purper kon heel duur zijn, en door
de rijken gedragen. Gouden Muntjes werden in hun huis meestal
in de grond weggelegd. Zo kwam dit buiten et oog van
iedereen. Goud en zilver staat als beeld voor het hedendaagse
geld betaalmiddel, het kapitalisme! Het was een beeld van
wereldse rijkdom.

Jacobus herhaalt precies deze woorden van Jezus als profetie:

Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,3 uw goud en zilver is
verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt
schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Jakobus 5:4 Zie, het loon, dat door u
is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep
van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here
Sebaot.

Mozes achtte de rijkdom van Christus groter dan de schatten van Egypte!
(Hebr.11:26)

Jezus leerde zijn discipelen dat al deze waarden slechts tijdelijk en op den duur
waardeloos en onveilig (diefstal) zullen zijn. De roest en de mot is beeldspraak van
devaluatie. Motten zijn kleine insecten, maar heel langzaam brengen zij schade aan,
en uw kledij wordt minderwaardig en onbruikbaar!

De profeet Haggai beschrijft geldontwaarding als loon dat

~ k
ontvangen werd in een “doorboorde buidel” (Haggail:6). %ﬁ;
Die buidel is onze portemonnee! Het geld was ervandoor
voor je het besefte, geen of weinig koopkracht meer! %\
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Paulus waarschuwt eveneens voor geldzucht en superrijk \Aﬁ(&}tﬁ“
te willen worden, het is een strik en een wortel van alle o -
kwaad.




1 Timoteuls 6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele
dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en
ondergang.

Verderf en ondergang het Griekse woord hier gebruikt “apooleia” betekent “ziekte en
dood” Wij bedenken het misbruik in de voeding van goedkopere of schadelijke
stoffen, met het doel meer winst te maken. Misbruik bij het kweken. Dit veroorzaakt
kanker en dood!!!

Verzamelt u schatten in de hemel!

Jezus heeft het hier duidelijk over een
blijvende waarde van “schatten”. Wie op aarde
geboren werd met steenrijke ouders, hoeft niet
veel te werken, wel goed beheren. Het woord
verzamelen kan ook vertaald worden vanuit
het Griekse woord: “thysaurizoo” met het
woord “wegleggen” (Thesaurie, het beheren
van gelden)

Wij letten nu op de woorden van de apostel Petrus:

1 Petrus 1:3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote
barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen
wedergeboren worden tot een levende hoop,4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggeleqd is voor u,..

In de grondtekst wordt hetzelfde woord gebruikt voor “wegleggen”, als het
verstoppen in de grond van geld thuis in de grond als een schat.

Hoe dienen wij nu het verzamelen van een schat in de hemel te
begrijpen, als wij het krijgen als een erfenis?

Op deze vraag heeft Paulus het correcte antwoord. Alles
wat u deed uit liefde voor de Here, ook het minste zal
worden vergolden, maar niet in Dollars of in Euro’s !
Paulus bedoelde geen “goede werken”, maar wel werken
uit geloof. Geloof zonder werken is dood! (Jac.2:26)

Rachab de hoer werd gered uit het oordeel van Jericho
door haar vertrouwen op de God van Israél te stellen en
zo te handelen. Later werd zij volgens Joodse traditie de vrouw van Jozua! Zijn
onze christelijke inspanningen te vergelijken met iemand die in de wereld rijk wil
worden, hij werkt dagelijks heel hard?

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;
Kolossenzen 3:24 gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult
ontvangen. Gij dient Christus als heer.




Jezus besluit het voorgaande met de woorden: Want, waar uw schat is, daar zal
ook uw hart zijn. Wat u het dichtste aan uw hart ligt zal altijd en dagelijks prioritair
zijn. De handel en de wandel van de christen zal aantonen voor wat voor schat hij
koos; hemels of aards.

De lamp van het lichaam is het oog

Indien uw oog goed en gezond functioneert, dan zal \
ook het lichaam zich op de juiste wijze bewegen, W :
reageren, en gaan, staan zoals u wilt. - e

A.v. “als uw oog enkelvoudig is” Hier vinden wij W S

dan een correcte zienswijze. Deze zienswijze, is het

geestelijk denken, van het hart. Een christen heeft het licht in hem, gekregen bij
bekering, genezen van blindheid, nieuwe ogen zoals de blindgeborene! Dus zalig
de reinen van hart, zij denken geestelijk, en zoeken het licht bij Jezus, het woord, de
Memra, door goede Bijbelstudies!!! De bruid heeft ogen als duiven! (Hogl.1:15)
Duivenogen zijn zeer gevoelig voor het licht, er zijn twee gelijke ogen! De bruid is
gevoelig voor het licht van de Bijbel! Zij is verliefd op de bruidegom, het licht der
wereld! (Joh.8:12) Dit zijn heldere ogen!! Het is dus niet het licht van de heidense
kerstboom!

wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen,
maar hij zal het licht des levens hebben. Joh.8

Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Christenen kunnen het gevaar van de wereld zien
aankomen. Onderduikboten op zee varen in het
duister, maar ze hebben een periscoop, en kunnen
zien wat er boven op het zeeoppervlak gebeurt, daar
observeren zij de vijand en andere mogelijke gevaren.
De periscoop van een christen is de Bijbel, die stelt
ons in staat al het kwaad en leugens van de wereld te
onderscheiden en zo waakzaam te zijn.(Hebr.5:14) (1
Kor.12:10) (1 Kon.3:9)

Maar indien uw oog slecht is...

Maar als uw oog dubbel ziet, of een boos - .
00g...slechtziende ogen.
Dit kunnen wij vergelijken met een zeer slechte Y

levensvisie, duisternis of onwetendheid. Principes die
de mens teleurstellen. Op die wijze kan uw lichaam verkeerde bewegingen maken,
verkeerde paden kiezen, enz.




Dit is te vergelijken met iemand die zich christen noemt, en dubbel kijkt, geen
stabiele richting. De schele christen heeft zijn eigen visie, zijn hart is verdeeld, en wil
genieten van twee walletjes. Wereldse rijkdom en geestelijke onvergankelijke
rijkdom. Dus met andere woorden: twee heren dienen

spreuken 28:22 Een man, boos van oog, hunkert naar rijkdom,
en hij weet niet, dat gebrek hem zal overkomen.

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten
en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de
andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.Mat.6:24

De mammon was een Syrische afgod als geldduivel en rijkdom,
welke men diende en offers bracht, om ook anderen te dienen in
de winsten. Rechts de afbeelding van de black Friday Mammon.

Wij nemen even een voorbeeld
met Judas. Hij leefde dagelijks zo
dicht bij Jezus en...

Zijn hart was niet veranderd, hij
was nog steeds geldzuchtig. Zijn geldzuchtigheid, zijn
politiek nastreven, werd zijn ondergang. Je kunt niet
met je ogen hemelwaarts kijken ten terzelfdertijd naar
de aarde! Een schat van 30 zilverlingen werden hem fataal. Zo zien wij bij het
Babelse christendom, weelde en een enorme vergankelijke rijkdom van het Vaticaan.
Pauselijke uitspraak onlangs: Wie Judas aanziet als een verloren ziel, is een ketter!
Is hij ook een Judas?

Je volgt Jezus of niet! Je volgt de Bijbel of Babel!

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht
der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen,
maar hij zal het licht des levens hebben.Joh.8:12
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