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Het klimaat ligt bijna dagelijks op de tong der mensen. Allerlei natuurrampen kunnen 

wij met eigen ogen zien vanuit onze zetel. Men spreekt al van een klimaatreligie! In 

de geschiedenis hoorden wij ook al over rampen, aardbevingen, 

vulkaanuitbarstingen, overstromingen als met de zondvloed door neerslag met 

warm water enz. 

In de Bijbel, Gods woord, lezen wij nogal regelmatig over weersomstandigheden. Wij 

vinden er donder, bliksem, regen, wervelwinden enz. doch letterlijk, maar ook als 

beeldspraak met eschatologisch karakter. God gebruikt wervelwinden als 

strafmaatregelen zo schreef de profeet Nahum.(Nah.1:3) Ook geen wind, zou de 

lucht vervuilen, en schadelijk zijn, bijzonder in onze tijd.(Openbar.7:1)  

Openbaring 7:1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken 
der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er 
geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over 
enige boom. 

God heeft altijd alles onder controle, het is Zijn schepping, 

of je het gelooft of niet! De mens staat tegenover 

natuurgeweld machteloos. Jezus stilde de storm, en er 

kwam rust.  

DONDER EN BLIKSEM 
 

Deze natuurverschijnselen lijken echt  

oordeelswapens in de handen van God. Het lijkt of 

God bezig is om de mens te laten nadenken, opdat 

hij eens aan de God, Schepper van hemel en 

aarde, God van Israël zou denken. God heeft 

geduld, tot de mens zich tot Hem bekeert! Maar de 

wereldleiders zijn ook opnieuw bezig met een 

nieuwe wapenwedloop.  

God gebruikte donder en bliksem : 
 
De HERE deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. 2 Samuël 22:15 

Hij schoot pijlen en verstrooide hen, bliksemen en bracht hen in verschrikking. Toen werden 
de beddingen der zee zichtbaar, de grondvesten der wereld kwamen bloot door het dreigen van 
de HERE, 
 
Job 38:35 Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij heengaan en tot u zeggen: Hier zijn wij? 
 
Ook was er in de tijd van Jezus  de beeldspraak waarschijnlijk over het geluid (?) van 

de donder. Hij stelde de apostelen aan en toen gaf Hij sommigen een bijnaam. Jezus 

gaf aandacht aan de naam van iemand, want dat is zijn identiteit. 
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Marcus 3:17 en Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broeder van Jakobus, 
en Hij gaf hun de bijnaam Boanerges, dat is zonen des donders, 
 

Hier botsen wij op de symboliek van de donder, met een bedoeling van Jezus. Van 

Petrus wees Jezus naar Petra, wat rots betekent, als bijnaam was het op zijn 

rotsvast vertrouwen welke Petrus zou stellen in Jezus. (Matth.16:18) Deze tekst 

werd verkeerd vertaald door de R.K.K. om te tonen dat Petrus de eerste paus zou 

zijn geweest. (Geen petros, steen, wel petra, rots)  

Doch zonen des donders lijkt beter, dat ze zouden spreken als met de stem van God! 

(Ps.104:7) Zij zouden spreken in Zijn naam met gezag! Het waren ook deze twee 

apostelen waarvan de moeder van Zebedeus vroeg opdat ze aan de rechterhand 

zouden mogen zitten in Zijn koninkrijk. (Matth.20:20) Dit spreekt opnieuw over een 

streven naar gezag. Wellicht waren het goede sprekers. Jezus gebruikte de bliksem 

als een vergelijking voor het geweldige licht dat zal worden gezien bij zijn zichtbare 

wederkomst op aarde. 

Matteüs 24:27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het 
westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 

REGEN EN WOLKEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

God gebruikt soms regen of droogte als een vorm van oordeelstraf. Regen is niet 

altijd tot zegen, dat kunnen wij ook vandaag ook vaststellen. Wolkbreuken en hagel 

kunnen zeer veel schade veroorzaken.  

De zondvloed was een oordeel van Godswege, maar waarom?  
 

Genesis 6:13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door 
Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen 

met de aarde verdelgen. 
 



 
3 

 

Wanneer wij kijken in de Hebreeuwse vertaling (Rashie) daar vinden wij voor het 

woord “geweldenarij” ook nog andere betekenissen zoals: Ontucht, onzedelijkheid, 

seksueel geweld, echtbreuk, moord, aanslagen, afgoderij en corruptie. Dit lijkt heel 

sterk op onze dagen in deze wereld. Noach en zijn familie werd een uitzondering, en 

God was hem genadig. Noach riep 120 jaar op tot bekering, dat was de enige 

oplossing om die klimaatverandering te wijzigen!  De mens zal het vandaag niet 

veranderen, tenzij door een levend geloof in Jezus, zoals de Bijbel beschrijft. Van 

onze hedendaagse klimaatverandering zal de duivel wel sluw misbruik van maken 

om  machthebbers te verleiden om zijn doel te bereiken, “wereldmacht” via de 

antichrist.  (Openb.20:3)  

HOOP! 
 

Matteüs 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst 
van de Zoon des mensen zijn.38  Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, 
etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in 
de ark ging,39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, 
zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 

Profetische woorden worden niet altijd opgemerkt of bemerkt! De dwaze maagden 

sliepen in daar deze weinig olie of profetische Bijbelkennis hadden. De wijze 

maagden vielen tenslotte ook in slaap, doch bij het geroep waren zij voorbereid met 

voldoende olie om in geloof op te trekken naar de bruidegom! Olie is hier, als het 

manna dat werd geperst tot olie, diepgrondige en voldoende Bijbelstudie.   

ELIA 
 

Jakobus 5:17 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen 
zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang;18  en hij bad 
opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.  
 

De apostel riep op om geduld te hebben tot de komst des Heren, hij vergelijkt dit 

met de landman in de context, die wacht tot de oogst klaar is. Dit is tot de rijptijd ten 

einde komt die tijd is de “kairos”, dan komt plots de “chronos” het tijdstip dat de 

oogst wordt binnengehaald, dit is de opname. Die rijptijd, welke werd bedoeld, was 

niet tot 70 n.Chr, doch wel tot onze tijd, waarvan Bijbelgetrouwe christenen de 

tekenen van de eindtijd  kennen.  (Lees Mattheus 13:39-43)  

De twee getuigen. 

Openbaring 11:6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt 
gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die 
in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij 
willen. 
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De twee getuigen tijdens de grote verdrukking zullen ook die macht bezitten, met 

alle gevolgen vandien, als hongersnood enz.   

Onder de Qumran rollen vond men een oorlogsrol, daar was ook een regenmaker 

Honi of Onias genoemd, gekend als de cirkeltrekker. Ook Jacobus werd beschreven 

als een regenmaker in een verloren gegaan werk over hem. In die rol werd een 

toespeling gemaakt uit Daniel 7:13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniël 7:13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels 
kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men 
leidde hem voor deze;14  en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke 
macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem.  

Wolken staan ook symbool voor mensen.  
 

Hebreeën 12:1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom 

ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met 

volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 

Hier in Daniel 7 zijn die wolken van de hemel, “Kedoshim” vele heiligen of 
Heerscharen. 

Marcus 14:62 En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de 
rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels. 
 

De profeet Ezechiël spreekt over die dag: 

Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar hen 
omzien; Ezechiël 34:12 zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van 
zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle 
plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. 
 
Wolken brengen hier regen, oordeelsregen. (Openbar.1:7) De geschiedschrijver 
Josefus maakt melding over deze oorlogsrol dat er ook bedriegers en tovenaars 
waren en optraden als regenmakers.  
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Ze deden wonderen en tekenen om de mensen te misleiden. Dit keert terug door de 
wetteloze, welke op deze wijze bijzonder velen zullen verleiden. ( 2 Thess.2:10) Ze 
waren er op uit om godsdienstige hervormingen te maken, en verandering van de 
politieke wereldmacht. Wolken en duisternis verbeelden hier ook tijden van angst, de 
benauwdheid van Jacob?  

 

Openbaring 13:13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel 
doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen 

 

 

 

   

Ook Judas vergelijkt mensen met wolken, wolken die geen regen geven, en 
schandvlekken zijn in de gemeente.(Jud.12) 
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