In een deel van de christelijke wereld wordt op zondag 3 november specifiek
gebeden voor christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd.

Met één van hen wil ik u kennis laten maken, met Ammar (niet zijn werkelijke
naam). Hij was moslim en had een prima leven. Hij was getrouwd, had twee
kinderen, was leraar en woonde in een de grote steden van Irak. Maar hij
verloor alles toen hij tot geloof in de Heere Jezus kwam.

De blijdschap is groot bij deze christenen in het Midden-Oosten als zij een Bijbel
ontvangen. (Foto: Allyn Lyttle/World Help)

Op een avond keek Ammar naar de televisie. Hij zapte van het ene kanaal naar het
andere en stuitte op een christelijke uitzending. Hoewel hij moslim was, vond hij dat
interessant. Hij wilde meer weten van het christelijke geloof. In het geheim bezocht
hij kerken en sprak hij met christenen. Tijdens een christelijke bijeenkomst en na een
gesprek met een voorganger gaf hij zijn leven aan de Heere Jezus. Korte tijd later
werd hij gedoopt, maar hij durfde verder aan niemand te vertellen dat hij christen was
geworden, omdat dat zijn dood kon betekenen.

Enige tijd later ontdekte zijn vrouw dat het leven van haar man veranderd was, dat hij
christen was geworden. Direct gaf ze hem aan bij de autoriteiten. Hij werd opgepakt,
gevangen gezet en zo zwaar gemarteld dat het bijna zijn dood werd.

Toen Ammar weer werd vrijgelaten — hij was gebroken, en had overal verwondingen
— ontdekte hij dat zijn schoonfamilie zijn vrouw en kinderen had meegenomen en dat
er al een officiéle scheiding was uitgesproken.

Ammar verloor niet alleen zijn familie, hij kreeg 48 uur de tijd om zijn spullen te
pakken en de stad te verlaten, en zo niet, dan zouden ze hem doden.

Alles verloor hij omdat hij christen was geworden: zijn huis, zijn familie, zijn baan, zijn
status. Maar hij vond tegelijk alles wat hij echt nodig had: een relatie met de Heere
Jezus Christus. Hij woont nu elders in Irak, waar hij fulltime mensen vertelt over de
Heere Jezus. (Bron: BCN)



