LIEFHEBBEN MET HART EN ZIEL

Hoor, Israel: de tere is
onge God; de Here is éend
Gy 3t de Here;, ww God,
liefhebben met geheel ww

houwt en met geheel ww

ziel en met geheel uw
kracht.

Deuteronomiim 6.:4-5

Geen enkel mens op aarde wordt geboren met een grote liefde voor God.

Toch vroeg God aan zijn volk, om Hem te beminnen! Het lijkt wel een wet die dwingt
om God lief te hebben. Komt dan zo’n liefde uit het hart? De grondtekst maakt het
verschil. Men kan God liefhebben en met liefde doen wat hij vraagt uit vrije wil, of
men kan God gehoorzamen uit vrees voor straf, een dwangmatige liefde, een soort
dwangmatige godsdienst! Dit laatste is nooit Gods wil geweest, niet in de beginne,
noch in zijn komende duizendjarige vrederijk, waar op het einde voor de laatste maal,
koren en kaf zal worden gescheiden. Het kaf zijn allen die Hem enkel gehoorzaam
zijn uit vrees!

Hoe spreekt God over ons hart, ons verborgen denken vandaag?

Matteis 15:19 Want uit het hart komen boze
overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij,
diefstal, leugenachtige getuigenissen,
godslasteringen.20 Dat zijn de dingen, die een
mens onrein maken, maar het eten met
ongewassen handen maakt een mens niet onrein.

Het hart is het centrum van het innerlijk leven
van de mens, ons gedachten leven en de zetel van ons lichamelijk leven. God kent
bijzonder het persoonlijk denken van de mens, het goddeloze hart met zijn kwade
neigingen, (Spr.21:10) en begeerten. Het veranderde en vernieuwde hart met goede

bedoelingen.(2 Tim.1:14) (Rom.12:2) God toetst de gedachten van de mens in zijn slaap!
(Ps.17:3)

Jezus wijst in feite naar de zondige aard van de mens, naar het
ziekelijke denken. Hij kwam om te genezen naar lichaam en
geest! Jezus veroordeelde de overspelige vrouw niet, zondig niet
meer zo sprak Hij. God is genadig! Hij schreef wel de namen van
schijnheilige Farizeeérs in het zand, en ze vertrokken, in plaats
van de eerste steen te werpen! Niet hun handen waren onrein wel
hun gedachten, toen ze naar de mooie vrouw hadden zitten
loeren tijdens haar overspel.




Het menselijk geweten spreekt!

Romeinen 2:15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten
geschreven is, terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkander
onderling aanklagen of ook verontschuldigen,

De heidenen hebben de Joodse wet niet, maar door hun geweten
kunnen zij meestal onderscheid maken tussen wat goed en
kwaad is. Doch het geweten is te beinvioeden en kan besmet en
vervormd worden. Van sommigen is hun geweten nog niet los van
hun afgod, geldzucht, oude kerkelijke tradities, Babelse
eucharistie, heidense kerstbomen, kerstkransen om demonen
weg te houden. (1 Kor.8:7). Het geweten kan gebrandmerkt worden, zoals bij
geloofsafvalligen en valse predikers, die leringen van boze geesten volgen, roepen
en tieren soms op het podium! (1 Tim.4:2)

Hoe beinvloed God ons hart?

Handelingen 15:8 En God, die de harten kent, heeft getuigd door
hun de heilige Geest te geven evenals ook aan ons,9 zonder
enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof
hun hart reinigende.

Het hart is de plaats waar God invloed kan op maken, Hij
kan ons denken beinvioeden ten goede.

God maakt geen onderscheid meer tussen Jood en Griek.
God is reeds lang van plan geweest om ook een volk uit
de heidenen te vergaderen om Hem te
aanbidden.(Ecclesia) Hij gaf hen die openstaan voor het
evangelie, en hun zonden beleden, de Heilige Geest. Hij
genas hen van een ziekelijk, ongezond denken tot een
mogelijkheid van gezond denken! God kan de nodige
wijsheid geven aan Zijn kinderen indien nodig zoals ook
God wijsheid in het hart van Salomo legde. (1 Kon.10:24)

Matteiis 5:8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Als het denken, het hart, langzaam gereinigd wordt dan is het gevolg, dat ook de
handel en wandel, de principes in uw dagelijks leven langzaam veranderen en
vervangen worden door Bijbelse principes, en liefde voor het woord van God. Zo
worden christenen, slaven van Christus en zoeken de wil te doen van God van harte!
(Efeze 6:6) Ze doen dat niet als de farizeeérs met ogendienst of om op te vallen!

Mateiis 23:14 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeén, gij huichelaars, want
gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn
lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel
ontvangen.




De besnijdenis van het hart.

Romeinen 2:29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware)
besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de
letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Paulus laat duidelijk weten dat er een ingreep nodig is in het denken van de mens,
om God te aanbidden. Wat betekent “hij is een Jood”? Jood komt van Juda, het
Hebreeuwse yada hi, wat loven en aanbidden betekent, dus met hart en ziel. De
gedachte dat wanneer iemand denkt, als hij alle rituelen en tradities, ook van het
vlees te besnijden, volgt al een jood is, zit verkeerd zo leert Paulus! Dan is hij nog
geen kind van God! Want niemand van u doet de wet! (Joh.7:19) leder mens
overschrijdt Gods wet. Dit besnijden was een symbolische daad, het mes in het
vlees zetten! Doch men dacht verkeerdelijk dat dit voldoende was. Ook de doop is
een symbolische daad.

De profeet Jeremia, liet hen duidelijk begrijpen wat God wilde :

Jeremia 4:4 besnijdt u voor de HERE en doet weg de voorhuid van uw hart,
gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als

een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

Er is de ware besnijdenis van het hart
nodig, om God met hart en ziel te
kunnen loven! Dit kan slechts door de
Geest. Het is een operatie door God in
de mens. Bekeren is veranderen van zijn
eigen gedachten, en geloven in Gods
wil, raad en geboden gaan zoeken en
onthouden! De geestelijke operatie
neemt het ongeloof of de hardheid van
hart weg!

Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.




Een hart vol van verdriet!

leder mens kent wel eens verdriet in zijn leven op bepaalde
momenten. Ook de apostelen van Jezus werden eens
verdrietig, toen ze hoorden dat Hij zou heengaan vanwaar
Hij kwam. Afscheid nemen van iemand kan erg pijnlijk zijn,
het kan de gedachten erg zwaar verdrietig maken. Wat was
nu de troost voor hen? Goddelijke troost! Enkel Zijn woorden
met een belofte, zo gaf Hij hen allen hoop, Zijn wederkomst.
De duivel wil die hoop wegnemen!

Johannes 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.2 In het huis
mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om
u plaats te bereiden;3en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder
en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Openbaring 21:4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal
niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Beveilig uw denken, uw hart tegen virussen!

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de

4}7,‘”\? E(:: oorsprongen des levens. Spr.4:23

o/ @ Een Rabbi vroeg eens, aan zijn discipelen welke is de beste
levensovertuiging, om na te leven? Een leerling gaf een antwoord
als: Een goed hart! De Rabbi gaf hem gelijk, want daaronder werd door iedereen
begrepen, dat een denken en een goede relatie met God, het beste is! Als men
telkens bedenkt wat goed of kwaad is, beschermd men zichzelf. Enkel de Bijbel is de
maatstaf! Gods advies en raad is meteen genezing voor het ganse
lichaam.(Spr.4:22).

Wij dienen ons denken te beschermen tegen allerlei kwade inspiraties, want het is
het begin, de bron voor een gelukkige levenswijze! Beschermen tegen allerlei
hedendaagse valse leringen, waarbij men onze hoop wil ontnemen! Draag uw helm!
Draag uw kogelvrije vest van geloof, waar scherpe kogels niet kunnen doordringen in
uw hart.

1 Tessalonicenzen 5:8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met
het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;
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