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2 Tim.2: 14-26 Wij weten dat er vandaag zovele 
dwalingen worden gepredikt.  
Hier schrijft Paulus naar de jonge Timotheüs, om hem 
raad te geven, in zijn houding  
tegenover mensen die gevaar lopen om misleid te 
worden door mensen, voorgangers, oudsten, die het 
juiste spoor zijn kwijtgeraakt. 
Wij moeten keuzes maken met welke mensen wij 

omgaan, en met welke dingen wij niet omgaan. Alles wat ons geestelijk leven in feite in 
gevaar brengt, moeten wij proberen te vermijden. De Heer wil ons gebruiken. Het 
gedeelte is wel voor christenleiders, maar nuttig voor allen. 
 

Vers 16/18  Valse leeruitleg kan geloof afbreken van mensen. 
 
Wij vinden hier twee  mensen die een dwaling brengen  namelijk dat de opstanding der 
doden reeds voorbij is. 
Paulus beschrijft hun verkondiging als holle klanken. Hij noemt ze bij name ! 
Men moet deze mensen ontwijken. Tim.moet leren de schapen beschermen. 
De grieken dachten dat met de dood de mensen opnieuw gekomen waren in hun 
oorspronkelijke staat, de beste staat. Bij een opstanding zagen zij dit als een nieuwe 
degradatie van de ziel. 
 
Zo moeten wij ook vandaag de reincarnatie tegenspreken. Ook de valse leer rond het 
vagevuur.  Want het is de mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel. 
 
Ze leerden de opstanding is voorbij,(waar) maar dat er nu geen meer kwam ! 
(leugen) Een ontkennen van de opstanding leid onvermijdelijk naar zedenbederf. 

 
De mensen worden losbandiger door valse leringen ! 

 
1Pe 4:3  Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der 
heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, 
brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.  
 Jude 1:4  Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit 
oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid 
veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.  
 
  ze denken met de dood is alles voorbij, laten wij nu maar eens goed genieten, en alles 
wat ons hartje lust meenemen. Aan zo'n soort leven kan men de ongelovige herkennen. 
2Ti 3:4  verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor 
God,  
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Hun woord zal voortwoekeren als de kanker. 
Wanneer zulke mensen met zulke gedachten in een gemeente tercht komen, is er een 
groot gevaar.  Hier wordt het bekeringsproces stopgezet. Lees en let  op vers 19 ! 
 

DE HERE KENT DE ZIJNEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Here zal ze voor altijd beschermen hoe dan ook. Dat wil zeggen, dat menselijke 
wijsheid niet altijd de oorzaak zal zijn, wanneer iemand het spoor verlaat. 
De Here heeft  zijn kinderen een dubbel zegel gegeven : 
 
➢ Een inwendige zalving van de H.Geest. Dit is niet te zien, maar wel aanwezig. 
➢ Een uitwendige en zichtbare. Je kunt zien dat een jong gelovige begint te breken 

met alle vormen van de ongerechtigheid, gewoonten, principes, en alles dat ingaat 
tegen het woord van God. Het bekeringsproces duurt een leven lang! 

 
Deze twee dingen ziet God, Hij alleen kent het hart. Mensen zien slechts het 
uitwendige, de manier van leven, handelen enz. 
Wij kunnen niet of moeilijk vastleggen of iemand Hem toebehoort of niet. 
Maar wie de Heer niet toebehoort in een gemeente loopt groot risico denk aan de 
Geschiedenis van Num 16  Korach Datan,en Abiram. 
Hier leren wij dat het zeer gevaarlijk is, uit eigen gedachten, en zonder bekering of 
wedergeboorte de Here te willen dienen, zonder door de Heer daarvoor te zijn 
geroepen. Zo sticht men een eigen georganiseerde godsdienst.  
 
                          VERS 20 EN 21  HOE KAN JEZUS U GEBRUIKEN ? 
 
Paulus geeft  Tim hier een pracht van een voorbeeld. Met de borden die gebruikt 
werden in een groot herenhuis ( de gemeente ) Zilver en gouden borden, voor de 
gasten bezoekers enz. De gewone borden voor iedere dag en in de keuken. 
Deze borden worden vergeleken met christenleiders 
Wat voor soort van christen men is. Paulus zegt dat de gouden borden christenen zijn 
die de Heer kan gebruiken voor speciale doeleinden en opdrachten. Maar in ieder geval 
worden alle christenen gebruikt, zoals alle borden, maar het zijn GEREINIGDE 
BORDEN ! Wie eet er  nog uit vuile borden ? 
 
 
 
Het heiligingsproces speelt een rol in onze taak die wij vervullen voor de Heer.  
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Wanneer er niet meer gesnoeid word in ons leven, wij geen moete meer doen om 
ontdekte zonde na te laten, lauwer en losbandiger gaan worden, dan kan de Heer ons 
niet goed meer gebruiken om mensen voor zijn troon te brengen of om een andere 
dienst voor  Hem te doen. Gezonde schapen brengen gezonde schapen voort, 
gezonde schapen krijgen zuiver voedsel. Schapen met ongezond geestelijk voedsel, 
worden ziek of besmetten anderen.  
 
Voorbeeld : 
Wanneer wij een mes hebben dat niet meer goed snijd, gaan wij ofwel vlug kijken naar 
een ander mes, of wij gaan dat mes slijpen tot het weer scherp is. De Bijbel is een 
scherp zwaard, maar zonder Bijbelkennis is hij bot! (Hebr.4:12) 
 
VERS 22  Een gouden raad voor Timo. 

 
Paulus waarschuwt ons allemaal en niet alleen deze jonge evangelist. 
Hij wijst naar de gevaren die er zijn door : 
 
➢ Alles wat slechte en negatieve gedachten kan 

opwekken. 
➢  

Iedereen denkt al aan de begeerten van onze jeugd, en 
denkt aan het sexuele, maar er zijn nog vele andere dingen 
die de jonge mensen aantrekken : geld verdienen , carriere 
maken, rijk worden, verslaving aan genot. 

Vandaag gaat de aandacht van de jeugd nog 
meer naar allerlei misleidend genot, 
voorvertoond vroeger op TV vandaag, Internet 
en  de sociale media. 
 
Dan bedoelt Paulus, dat de Heer zulke mensen 
niet kan gebruiken, omdat hij daar geen eigenaar 
mag van zijn. 
Men dient een keuze te maken zijn eigen 

belangen, of eerst de belangen van Christus ter harte nemen. 
      Wij vinden hier ook de zorg van Paulus als geestelijke vader voor deze jonge Tim. 

 
➢ Alles wat slechte gevoelens kan veroorzaken 
 
Paulus maakt hem duidelijk dat  hij op zijn omgang in de maatschappij moet letten. 
Geen slecht gezelschap, maar blijf bij de mensen die het goed menen met God, die 
gelovig zijn en de Heer met liefde willen dienen. 
 
Vers 25 en 26 lees levendige vertaling  leg uit. 
 
Zij maken zichzelf vrij uit de sluwe strikken van de satan, met Gods hulp door hun 
verkeerdheden in te zien. 
Wij moeten de vraag stellen kan de Heer ons gebruiken ? Staan wij waar wij moeten 
staan, anders kan de gemeente niet groeien ! 
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