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Vandaag kan men de krant lezen, en bepaalde items herlezen in de Bijbel! Waarom?
God is aan het werk, Hij wil dat de aardbewoners, stervelingen, Hem willen aanbidden
en naar hun schepper willen luisteren. De duivel wil ook aanbeden worden, en komt
met vele verleidingen en leugens.

Wat zegt God nu over de eindtijd?

God brengt straks nooit geziene oordelen, Hij kan de ongerechtigheid niet verder
verdragen, en vele onschuldigen sterven, mensen die Hij schiep en waarvan Hij ze
liefheeft. God zal ingrijpen, net als in de dagen toen zijn profeet Noach de mensheid
waarschuwde. De zondvloed kwam dan plots met alle gevolgen vandien. Niemand
wilde nog luisteren en leefde gewoon verder. Zo is het vandaag! (Matth.24:37,38)

Wat lezen wij vandaag in de krant?

‘De lucht is
er als vaur’

LirrecoL In Canada stijgt het kwik
richting 50 graden Celsius. Al meer
dan honderd mensen stierven ecn

plotse dood. ‘Ook bij ons zullen d'e
warmterecords blijven sneuvelen.
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Wat lezen wij in de Bijbel?

En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te
verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de
naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer
te geven. Apocalyps 16:9

De apostel Johannes schreef dat de mensen zouden omkomen (verteren door hitte
Gr.”’kaumatizoo”) door de grote hitte welke er zou komen. Hij schreef ook dat de mensen
niet verder wilden geloven in hun Schepper. Jammer, je bent ook geen behouden
christen omdat je naar een kerk loopt. Ik ben ook geen auto omdat ik 14 dagen in mijn
garage ga staan! Geloof, vertrouw, op wat God zegt!



Wij bedenken de woorden van Jezus, voor de tijd wanneer Hij zal terugkomen
En regeren in Jeruzalem over de ganse wereld! Wat sprak hij?

Lucas 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als
de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op
aarde?

Hij sprak over het vertrouwen op Hem! Velen zeggen soms wel ik geloof in Jezus, maar
ze haten Joden, en Jezus was een jood.

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het
verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil
en om des evangelies wil, die zal het behouden.Marc.8
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