
 

In 2012 werd ik door een journalist ondervraagd, hoe ik de toekomst als evangelist 

zag vanuit de Bijbel, aangezien ik de Evangelische kerk leidde in Veurne. Toen liet ik 

weten dat God alle goddeloosheid eens zou afstraffen, indien de mens zich niet wilde 

luisteren. (2 Thess.2:10). 

De discipelen die in Jezus geloofden, vroegen welke “het” teken zou zijn van Zijn 

wederkomst. Meestal werd er een teken gevraagd, een signaal.  

Mattheus 24 

Jullie moeten horen over oorlogen en berichten van gevechten. Pas op dat 

jullie niet bezorgd raken, want al deze dingen moeten gebeuren, maar het is 

nog niet de voltooiing ( Aramese vertaling)  

Wanneer wij de berichten in 2012 lazen, dan wisten wij nog niet dat alles zo dicht 

was komen te staan. 

Daar lazen wij de uitspraken van president 

Poetin: Het Westen probeert ons net als Hitler 

ten val te brengen, maar zal falen. De Krim is 

voor Rusland, wat de tempelberg betekent 

voor de Joden. 

Reactie: Washington en Brussel lijken op 

oorlog uit te zijn, na een verzoenend gebaar 

van Rusland. Hitler kreeg destijds grote startkapitalen vanuit Amerika om te starten. 

Vandaag Krijgt Zelensky, fascist, evenveel, wat doet nadenken.   

Wij zijn 2022 en wat ik vroeger in 2012 predikte zien wij voor onze ogen.  

Zijn komst is nabij! Geloof maar! Geloof wat Jezus sprak! De rest zijn veel leugens! 
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