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BIJBELSTUDIE JESAJA 

DEEL 24 

HOOFDSTUK 46 
 

De profeet Jesaja stelt opnieuw zoals in het vorige hoofdstuk 

de machteloosheid van de indrukwekkende afgoden in het 

licht. (1-4) De grootste afgoden Bel en Nebo,  Bel staat in 

feite voor wereldmacht, Nebo (Nebukadnezar) wijsheid of 

wetenschap. De mensen riepen tevergeefs om hulp tot deze 

afgoden. (Jes.44:17) Deze twee elementen, macht en 

wijsheid, vinden wij vandaag terug. Wereldmacht zoeken de 

globalisten, de elites, en plannen een NWO. De wetenschap 

of de wijsheid, zoekt om mensen te manipuleren door hun 

eigen DNA te vervormen.  De inspiratie van de globalisten 

komt voort uit de oude slang, de duivel. 

Allerlei levenloze goden in de vorm van slangen, draken, 

en andere beesten werden plechtig rondgedragen in 

processievorm. De slang van Esculapius met zijn staf, de 

slang werd genoemd “Slang van Wijsheid”!  

De Perzen waren wat minder gesteld op het aanbidden van 

deze beelden, waarbij 

ook spijzen werden 

geofferd aan Bel.  

Deze spijzen werden in 

het verborgene gebruikt 

door de Chaldeeuwse 

priesters.  

De profeet Daniel maakte er eens melding van! 

Dan.14 werd niet opgenomen in de Canon. 

Daarom maken wij ter verduidelijking, een bijlage. 

De Babyloniërs wilden hun afgoden in veiligheid 

brengen, maar dat mislukte, de Perzen namen ze 

mee.  

Zo maakt Jesaja hen belachelijk, afgoden die zichzelf niet kunnen redden en door 

oorlogsgeweld in stukken zijn gevallen of meteen gevangengenomen werden. Het 

was een te zware last voor de vermoeide dieren, ze gleden weg in hun uitwerpselen.  
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(2) Rashi (Hebr. Eng. vert.) stelt, het waren afgoden die zichzelf zalfden, bijzonder 

Nebo, dit was een toen bekende spreuk om die afgoden te bespotten. “They soiled 

themselves” Babylonische aanbidders zalfden of smeerden bijgelovig zichzelf en de 

beelden niet met olie, maar met de uitwerpselen van de last dragende dieren.  

Begrijpelijk dat Jeremia schrijft over drekgoden.  

Jeremia 50:2 Boodschapt onder de volken en laat het horen, verheelt het 
niet, zegt: Babel is genomen, Bel staat beschaamd, Merodak terneergeslagen, 

beschaamd staan zijn beelden, terneergeslagen zijn drekgoden. 
 

Kores werd door God als enige heiden gezalfde genoemd.  Luister naar Mij, spreekt 

de Here tot het overblijfsel van Israël. Ik zal voor u zorgen tot op het einde.  

God vraagt geen beeld te maken van Hem! 

(5-9) Hedendaagse mensen vinden het kleinzielig dat miljoenen mensen in de 

geschiedenis zich neer bogen en die stomme beelden aanbaden die ze zelf 

maakten. (Dan 3:1) Beelden die ze ronddroegen op hun schouders. Onze 

hedendaagse processies zijn net hetzelfde. Ook de Romeinen droegen hun goden 

rond, bv. Mars als hun oorlogsgod. Zie vorig Hoofdstuk.  

Rechts de gevonden vlag met embleem van koning Kores/Cyrus.  

 

 

 

 

 

(10-13) God kent de wereldgeschiedenis van begin tot 

einde. Wat God heeft besloten zal geschieden. Buiten de God van Israël is er geen 

God! Wat Zijn profeten schreven zal geschieden.  

God riep Kores als een roofvogel als een adelaar. Zo stond de gouden arend als 

een symbool van Cyrus. Roofvolgels zijn snel en krachtig en zo kwamen de zonen 

van Abraham opnieuw thuis uit Babel.  Zo vinden wij het symbool van Perzië als een 

arend!  
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HOOFDSTUK 47 
 

Babel gaat helemaal ten onder! 

 

 

 

 

Wij vinden hier een vergelijking van Babel met een mooie maagd, prinses, welke al 

haar glorie verliest. Ze werd de dochter van Babel of Chaldeeën genoemd, symbool 

voor de Babyloniërs. Haar koninklijke titel en haar rijkdom verloor ze. (1-3) Nu werd 

ze handarbeidster of slavin, draai maar de handmolen of molenstenen.  Dat was 

vermoeiend werk, want dit werd normaal gedaan door twee sterke vrouwen. Doe 

maar zelf de was, schort nu maar uw rok op, en de benen bloot. Dit deed men ook 

om te reizen of als gevangene weggevoerd. Haar naaktheid werd niet meer bedekt.  

Wat een vernedering voor haar. Het was niet om een man/mens te ontmoeten, niet 

zo meer aantrekkelijk! Geen juwelen meer, geen gouden ringen meer aan armen of 

voeten, enz. Haar hoererij kwam aan het licht! Vergelijk met (Nah.3:4) De naaktheid 

van de “dochter van Babel” is te vinden in de gemeente Laodicea!  

Openbaring 3:18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd 
is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de 
schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te 
bestrijken, opdat gij zien moogt. 
 
 Haar sluier werd ook afgenomen, dit was een beeld van haar grote schande welke 

ze onderging. Niemand zou gespaard blijven door de snelle en krachtige roofvogel, 

Kores. Dochter van de Chaldeeën. Chaldeeuwse priesters vestigden zich later rond 

Rome. Vandaag het Vaticaan, Chaldeeuws-Katholiek, dochter van Babel. Fig. 

Wijding bisschop in Chaldeeuwse kerk Irak. 2019.  

Psalm 137:8 Gij, dochter van 

Babel, ter verwoesting 

bestemde, gelukkig hij, die u 

zal vergelden hetgeen gij ons 

hebt aangedaan;    
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De God van Israël is een verlosser! 

(4-6) De profeet laat de naam van God in de kijker komen: Heer der heerscharen. 

Hij is de Leider van alle bestaande legers! De wereldmacht van Babel werd 

verbroken er was geen macht meer over andere landen. Vandaag ziet men opnieuw 

een streven en strijden naar macht over andere landen als het WEF, en de V.N. 

Organisatie. Babel verdwijnt in duisternis, in vergetelheid, staat niet meer in de kijker 

van de wereld. God is wel toornig geweest op Zijn volk, maar het werd onmenselijk 

en hard behandeld!  Ze weenden en werden mishandeld. (Ps.137:1-3). 

(7-11) Wat een hoogmoedige taal werd daar gesproken en in Babel, dat dacht bij 
zichzelf voor altijd de wereldmacht zou behouden. Ze zou niet zitten als een 
bedelende weduwe, wil zeggen de laagste stand onder de armen, in eenzaamheid 
en verdriet.  (8)  
 

“Ik ben het en niemand anders! 
 
Ze zegt: “Ik ben” I am ! Dit wil duidelijk zeggen ik wil als God zijn!  De leugentaal 
taal van de duivel tot Eva! (Gen.3:5) Men vroeg aan Mozes hoe is de naam van 
God?  
 

Exodus 3:14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: 
Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe Babel vandaag, organiseert men in het geheim, en men zegt: Er is geen 

God! (Dhr. Swab WEF) Superrijken en elites willen  zelf God spelen vandaag op 

aarde, dit is ook de bedoeling van de antichrist. Maar in één uur zal het nieuwe 

Babylon verdwijnen. (Openb.18:10)  
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Men maakte zich geen zorgen en leefden weelderig en genotzuchtig. Babel dacht: 

Niemand ziet mij. Wat op geheime praktijken wijst. De profeet schrijft, dat daar op 

een dag een einde aan zal komen.  

 

Jesaja profeteerde:  
 

 Jesaja 47:9 Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op één dag: 
beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u 
overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen 
 
 

Bezweringen en toverij zullen niet baten  

de ondergang te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12-15) Jesaja laat weten waarom Babel en Babylon zal verdwijnen. Men was en is 

bezig met demonische praktijken om hun plannen te laten lukken. Het oude Babel 

was bekend voor zijn occulte praktijken, hekserij, astrologie enz. Ze lieten zich 

adviseren door de astrologen, de sterrenkijkers vanop de toren van Babel, welke 

voorspellingen deden, en de horoscoop maakten.  

Vers 12 spreekt over toverijen, en de mensen angst aan te jagen! Dit zijn twee 

elementen welke zich vandaag herhalen.  
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Openbaring 18:23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen 
stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw 
kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij 
werden alle volken verleid;   
 
 

 
Het Vaticaan, de dochter van Babylon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vertaling mag zijn: סחרין  deze kooplieden of onderhandelaars  Toverij = 

farmakeia mag men vertalen als: venijngeving, toverij, gifmengerij, geneesmiddelen 

gebruiken. ( Big Pharma of toverij) Dit maakt duidelijk dat men net als vroeger 

duivelse praktijken toepast. Babylon gebruikte toverij om alle landen onder controle 

te krijgen en te houden. Pharmakeia maakt duidelijk deel uit van het nieuwe Babel  

De giftige vaccins in het Covid plan en angst. Alle angst is afkomstig uit de duivel!   

De profeet laat weten hoe Gods oordeel zal geschieden over dit grote kwaad. Dit zal 

zijn met vuur en oververhitting. Redding zal niet mogelijk zijn. Men zal zoeken te 

ontsnappen door schuilkelders of een andere planeet? 

De vader van de farmacologie was een aanbidder van de satan. Geboren in 1493 

Philippus Aureolus, Bombastus von Hogenheim, noemde zichzelf Paracelsus. Zijn 

inspiratie kwam van Baphomet, satan. Was het fundament van de moderne 

geneeskunde.  

Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit 
van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar 

zonden en niet ontvangt van haar plagen. 

 Biblespace, 25 maart 2023 R.GAYTANT https://biblespace.org 
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