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DE WEG NAAR YESHUA IN DE HEMEL 
 

Onze samenleving is dermate veranderd, geweld en ongerechtigheid als voor 
de zondvloed met Noach. Vroeger kon het wel eens gebeuren dat men de weg 
vroeg aan iemand onderweg om uw bestemming te bereiken. Vandaag hebben 
wij de GPS welke ons kan leiden, helaas kan dat nog wel eens ernstig falen 
door slechte verbinding, of omleidingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doch als nog iemand mij de weg vraagt naar de hemel, voor velen een 
onbekende bestemming, dan wijs ik hem naar een onfeilbare GPS, de Bijbel!  

Daar staat ook iemand in die de enige weg is, Jezus! Men bracht Hem om, 
vandaag zou men Hem bestempelen als een haatprediker! Jezus zeide             

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
 

Wat moet ik doen om, in de hemel aan te komen na mijn dood? 

 
Aan de hand van drie gebruikte Bijbelse woorden in het christendom, willen 
wij advies geven om uw doel te bereiken, want er zijn vele misbegrippen, 
leugens en verleidingen om op de helse autostrade van de grote meerderheid 
terecht te komen, in plaats van op de smalle geloofsweg die ten hemel leidt.  

THORA, genade, EN geloof. 
 

Wat betekent het Hebreeuwse woord “Thora”?  
 

Waarom de wet, en Gods bedoelingen met de wet, lees beter de Thora?  
De wet, de Thora is niet gegeven om een ziel te behouden, wel om te 
onderrichten, adviseren om gelukkig door het leven te kunnen gaan. Ook de 
noodzakelijke gezonde opvoeding voor de jeugd. 
 

Exodus 24:12 De HERE zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf 
daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, 

die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. 
 
Dit woord werd meestal verkeerd vertaald, jammerlijk met het woord “wet”, het 
betekent in feite duidelijk “onderwijs”. Met het woord wet, en wetten, zijn er vele 
christenen die daarop allergisch reageren!  
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Psalm 19:8 De wet des HEREN is volmaakt, 
zij verkwikt de ziel; 
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Koning David schreef over de Thora! En zong met vreugde deze psalm!  
Gods onderwijs is perfect of foutloos. Het geeft wijsheid aan wie er begint op te 
vertrouwen. Wie tot geloof komt kent een grote onbekende blijdschap! Joodse 
vertaling spreekt over een herstel of genezing van de ziel. Die ziel zal langzaam 
herstellen, dit is het heiligingsproces van iemand die zijn denken aanpast, en God 
gelijk geeft. Thora is een wegwijzer! 
 
Oxford vertaling: the precepts of the Lord are right an give joy tot the heart!  
De wet werd hier vertaald als de “leefregels” van God, en wie ze volgt, zal een 
vreugde in zijn hart ervaren. Dit is wanneer iemand tot geloof komt in Jezus! 
 
Paulus gebruikt het woord “halakhah” in de Romeinenbrief 12. Dat Hebreeuws 
woord welke hij gebruikt komt etymologisch voort van het woord: wandelen! Zo 
wandelde Henoch met God! (Gen.5:22). Henoch een voorbeeld van allen welke  
in een oogwenk in de hemel zullen aankomen.  
 

Hoe leert Jezus over de wet? 
 

Matteüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de 
wet of de profeten te 

ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, 
maar om te vervullen. 

 
Jezus heeft de bedoeling de wet te vervolmaken, 
duidelijker te maken en te laten doordringen in het 
hart van de mensen! Hij sprak met gezag, om de 
bedoeling van de wet te laten begrijpen. Je mag niet 
echtbreken, maar Jezus gaat hier verder:  

 
Matteüs 5:28 Maar Ik zeg u: Eenieder, die een vrouw 
aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds 

echtbreuk met haar gepleegd. 
 
Met dit vers bevestigt Jezus de wet de Thora, als 
een wegwijzer om niet in te gaan op alle zondige 
gedachten. Er bestaat nog steeds een bepaalde 
nasmaak van Marcion, een van de eerste christen 
met succes bij andere christenen welke van hun eigen vrijheden wilde 
behouden. Marcion verwierp het oude verbond, als niet meer geldig voor de 
eerste christenen en kwam in conflict met Paulus en Polycarpus, welke hem 
ogenblikkelijk bij het volk bekend maakte als de eerstgeborene van de duivel.  
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Marcion, zoon van een bisschop en ging naar Rome rond 135 n. 
Chr. Zo kunnen wij hem zien als een stichter van een eerste 
denominatie, Marcionisme.  De eerste wetteloze met een eigen 
evangelie? De laatste: 2 Thess2:8. 
 
Het eerste doel van God met de wet was, iedereen en alle 
gelovigen te onderwijzen om Hem op goede wijze te laten 

aanbidden en te dienen. Later waren er al, Joodse tegenstanders van Paulus 

welke een andere eigenzinnige wijze leerden. Handelingen 18:13 en zeiden: Deze 
tracht de mensen te overreden om God op onwettige wijze te vereren. 
 
Het tweede doel: Uw naaste te leren, lief te hebben, dus geen houding van 
wraakzuchtigheid of haatdragendheid. (Lev.19:18) (Gal.5:14)  
Verdere tips van onderwijs of Bijbelstudie. De Thora, een raadgevende wet 
opdat de gelovigen gelukkig zouden leven, en niet wandelen met de 
levensprincipes van de goddelozen! (Ps.1:1-3).  
 

Wat is te begrijpen onder de vloek der “wet”, Thora? 
 

Galaten 3:10 Want allen, die het van werken der wet 
verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: 
Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat 
geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.11 En dat 
door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is 
duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.12 

Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, 
zal daardoor leven.(NBG) 
 
Allen die het behoud verwachten van de werken der wet, 
komen onder de vloek, daar zij het niet kunnen, en falen. Daarom heeft Jezus 
ons bevrijd van die vloek, en door die vloek zelf gedragen! (Deut.21:22-23). De 
doornenkroon staat als symbool op zijn hoofd, voor en tot vergeving van de 
zonden van iedereen!  (Hebr.6) Wetten van mensen en rechtvaardige wetten 
van God, daar toont Paulus het verschil in voor christenen. 
 
1 Kor.6. 1 Korintiërs 6:1 Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht 
zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? 

 
De Thora? Het Hebreeuwse woord Thora betekent letterlijk onderwijs of 
instructies. God schiep de mens en gaf hem later door Mozes vijf boeken met 
raadgevingen, om gelukkig door het leven te gaan. Thora is als een 
schoolmeester welke u wil leiden door dit aardse leven tot bij Jezus! (Gal.3:24)  
Psalm 119 spreekt over de smalle weg van de “Thora” maar, gelukkig is die 
mens welke die levensraad die doctrine in zijn hart, zijn denken opneemt.  
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Goddelozen, ook religieuzen, lezen en begrijpen de Bijbel niet, daarom zullen 
zij zonder bekering de zin van het aardse leven nooit begrijpen, en verloren 
gaan. (Ps.119:155). Bij velen staat een Bijbel in de kast, komt er niet of nooit 
meer uit, door onbegrip, geen uitleg en geen wedergeboorte! 
Wie kan zeggen en zondig denken, ik kom in de hemel? Ik heb goede 
werken gedaan, giften gegeven en in de staatskerk mijn zondagsplicht gedaan 
Ik ben denk ik een goed mens. Ik hoop desnoods op de leugen van het 
vagevuur! 
 

GENADE 
 

Openbaring 22:21 De genade van de Here Jezus zij met allen. 
 
Hier vinden wij de wil en het verlangen van God zelf. De laatste uitdrukking 
welke wij vinden in het Woord. Er zijn er die deze genade willen veranderen in 
losbandigheid, een valse leer, welke veel christenen zal misleiden. (Jud.4). 
Noach vond genade, omdat hij Gods onderwijzing en instructies geloofde en hij 
maakte de ark perfect omdat God hem onderwees, en hij dat geloofde! Daarom 
heeft Jezus de Thora helemaal niet afgewezen, maar bracht een beter verbond 
door zij offer! Vergeving en genade voor wie ongehoorzaam was aan het 
onderwijs van de Thora. Het bloed van stieren bedekte de zonde, maar het 
bloed van Jezus nam de zonde weg. Daarom is er een beter verbond! Door 
genade is ons geweten gereinigd. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle 
zonden. (1 Joh.1:7) 
 

hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een 
smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om 

de levende God te dienen? Hebr.9:14 
 
 
Dus de vloek van de “wet” was en is verbroken voor wie gelooft in het beter 
verbond van Jezus. Wie de Thora volgt, volgt een instructie welke ieder mens 
leert hoe gelukkig door het leven te gaan, maar is daarom niet behouden. Geen 
testament maar een verbond, lees wat er staat: 
 

Hebreeën 8:6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, 
als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere 

beloften berust. 
 

Wat sprak Jezus over de “wet”? 

 
Jezus schafte de wet niet af, maar kwam om het onderwijs te vervolledigen of 
vervolmaken!  Bijbelstudie is bijna de belangrijkste samenkomst van de 
Bijbelgetrouwe gemeente. Onze samenleving komt tot een chaos! Waarom? 
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Jesaja 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die 
duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet 
en zoet voor bitter. 21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. 
 
Het WEF en de paus willen een wereldgodsdienst welke de mensheid zal 
verenigen in het aanbidden via de religie van het klimaat, God, Jezus en het 
christendom dient te worden verworpen als haatprediking, met 
gevangenisstraffen. Die de Bijbel niet wil geloven, haat de waarheid!  Bid voor 
die arme zondaars! (Matth.5:44). 

GELOOF   
 

Met een klein voorbeeld kunnen wij al leren hoe ons 

geloof werkt. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en 
zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben 
wij hem niet kunnen uitdrijven? Matteüs 17:20 Hij zeide 
tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg 
u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij 
tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij 
zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. 

 

Geloven is vertrouwen hebben op de Heer! De 
discipelen van Jezus zagen Hem wonderen doen 
en boze geesten uitdrijven, zo werden er soms 
mensen genezen. Het vertrouwen komt tot uiting 
bij het handelen in geloof.  
 

Lucas 18:8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als 
de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? 

 

Romeinen 3:27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke 
wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. 28 Want wij zijn van oordeel, 
dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. 29 Of is God 
alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. 

 

In deze wereld is er veel sprake over geloof en godsdienst. Vandaag zoekt men alle 
religie van allerlei pluimage samen te brengen onder één organisatie, een nieuw 
religieus Babel. Dit wordt ondersteund door een nieuwe wereldmacht WEF, V.N. 
WHO enz. 
 
Het evangelie is volgens het WEF een haatprediking welke door hun satanische 
regels van hun factchecker niet kan. De duivel was de eerste feitentester waardoor 
Eva werd gehersenspoeld. Dit is de autostrade naar de hel of u dat wil geloven of 
niet. “Eva, wat God sprak is niet waar test maar raak de boom maar aan” Dat was 
Gods woord vervalsen, net wat men ook vandaag doet in China. De Bijbel zal door 
de antichrist verboden worden en bestraft als in de middeleeuwen! 
 
1 Johannes 3:23 En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus 
Christus. En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, 
dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. 
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De originele christengemeente bij zijn ontstaan, was één lichaam, bestaande uit 
Joden en heidenen welke beiden geloofden in het evangelie van Jezus 
Christus!  Zij waren verenigd in Jezus, welke de scheidingsmuur heeft 
weggenomen tussen Jood en heiden. Dat wij zien waarbij bepaalde christenen 
willen prediken, dat zij nu in de plaats van Israël zijn gekomen, want Israël was 
verdwenen van de kaart. (De vervangingsleer) 
 
Efeziërs 2:14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de 
tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij 
in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, 
om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16  en de twee, 
tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 
vijandschap gedood heeft. 
 

17 dat Hij Christus in uw harten doe wonen door het geloof; dat gij geworteld 
moogt blijven en gegrondvest in liefde. (Can.vert.) 

  

 
De waarde van ons geloof is het kostbaarste wat 
op aarde kan worden gevonden, het is 
kostbaarder dan het vergankelijk goud zo schrift 
de apostel Petrus. (1 Petr.1:7) 
 
1 Petrus 1:6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien 
het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen 
bedroefd, 7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder 

dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer 
blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 
 
Ons hart in de Bijbel betekent ons gezond denken, in overeenstemming met het 
denken Van Jezus zoals de Bijbel leert.  
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