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Koning David schreef vermoedelijk deze psalm nadat hij diende te vluchten voor Saul. 
De tempel stond er nog niet, wel de tabernakel.  
 

Toen de ark des HEREN de stad Davids binnenkwam, keek 
Mikal, de dochter van Saul, door het venster en zag koning David huppelen en dansen 

voor het aangezicht des HEREN; en zij verachtte hem in haar hart.2 sam.6:16 
 

Later werd deze psalm 84 gezongen toen iedereen zingend en vreugdevol opging 
naar de tempelfeesten. Deze psalm toont ons wat een grote vreugde er in het hart 
van David omging. David verloor die vreugde eens door zondig overspel met 
Bathseba, daarom bad hij “hergeef” die vreugde (Ps.51:14).   
 

WELKE ZIJN UW VERLANGENS? 
 
Wij kunnen het eeuwenoude verlangen van al Gods aangenomen kinderen hier 
terugvinden. Dit betekent om in Gods tegenwoordigheid te mogen leven. De grote  
vreugde van David kwam door ervaring met de aanwezigheid van God!  Vandaag 
worden ongelovige mensen angstig en bezorgd gemaakt. God blijkt afwezig in hun 
leven. Maar onze God zegt: 
 

Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; 
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Ps.55:23 

 

vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk 
u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Jes.41:10 
 
Ware christenen zijn als een vreemdeling of bijwoners hier op aarde! (Ps.119:19) David 
schreef als profeet, en dus ook voor latere generaties. (Hebr.11:13)  
 

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; 
wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Ps.42 
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Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen! (2,3) 
 
(2,3) Het gaat hier dan ook duidelijk om in de zalige aanwezigheid van God zelf te 
mogen vertoeven. De profeet Jeremia waarschuwde het volk in zijn tijd, bij het verlies 
van deze mogelijkheid. Jer.11:15. Wat heeft Juda, mijn geliefde, nog te maken in mijn 
huis, met afgoderij en corruptie. Jer.12:7 God heeft zijn huisverlaten. Dit was een ramp 
voor Gods volk, God was er niet meer aanwezig! Ze kwamen in de handen van de 
vijand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd 
hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; Joh.14:2 

 
Dit is de toekomst voor ieder die Jezus volgt, de weg, de waarheid en het leven! 
Enkel volgelingen van Jezus hebben vandaag nog een hoop met zekerheid, een 
prachtig toekomstperspectief! Jezus beloofde hen te komen halen.  
 
David dacht een de verschillende plaatsen, 
waar de ark des verbonds stond. David had 
een vurig verlangen, gewoon om te verblijven 
in Gods aanwezigheid. Bij het reukofferaltaar, 
voor het verzoendeksel, daar zal Ik (God) 
met u samenkomen! (Ex.30:6) (Ex.29:43,45).  
 
Dit verzoendeksel sprak over het bloed van 
Jezus welke zou vloeien tot verzoening, voor onze zonden. Het bloed reinigt ons van 
alle zonde! (1 Joh.1:7) (Jak.4:8)  
Nadert tot God…Zo komen mensen tot geloof en wedergeboorte na belijdenis van 
zonde!    
 
Hoe groot is het verlangen bij de christenen om met elkaar samen te komen? 
 
 Bijbelgetrouwe christenen komen samen met blijdschap, en zetten Jezus op de eerste 
plaats in hun hart. Het is geen zaak van zondagsplicht, mis, eredienst,  zoals de traditie 
bij de Babelse christenen, welke in onze dagen een wereldstaatskerk vormen via de 
valse profeet in het Vaticaan.(Openb.17:2). 
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WAAR ZIJN WIJ THUIS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4,5) De psalmist illustreert het verlangen om een veilige verblijfplaats te hebben. Hij 
neemt daarbij het instinctmatige verlangen van vogels, als de mus en de zwaluw.  
 
De zwaluw maakte voor de ogen van David hun nesten bij de tabernakel! Die 
zwaluwen brengen hun jongen in veiligheid en geven ze gezond en passend voedsel! 
De boerenzwaluwen werden voorbereid op hun lange terugreis. Bv. België tot Congo. 
Aankomst in België dit jaar in Februari, terug september. 
 
 Zo is het ook dat Bijbelgetrouwe christenen hun kinderen Bijbelvoeding geven opdat 
ze later behouden zouden aankomen!  Wie niet tot geloof is gekomen in Jezus kent dit 
grote verlangen niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas na bekering groeit dit verlangen naar het nieuwe Jeruzalem, op de dag van de 
opname. Daar wacht het bruiloftsmaaltijd! Iedereen daar aangekomen zullen God 
loven met blijdschap. Nu is er ook de wachtzaal, voor uw overleden gelovige geliefden. 
Het verlangen van de bruid naar de bruidegom is er ook! (Hoogl.1) 
 
(6) Gelukkig de mensen die in die Bijbelse hoop hun sterkte vinden.  
Christenen kunnen ook eens moedeloos worden, door teleurstelling of tekort aan 
kennis van de beloften in Gods woord! Zij kennen in hun denken soms onvoldoende 
Gods wegen. Die wegen, die principes, hebben zij nodig door Bijbelstudie en 
noodzakelijke gezonde Bijbelkennis. Voldoende olie in hun lampen, als de blijde wijze 
maagden, om te kunnen gaan in de duisternis van de nacht, bij de komst van Jezus! 
(Spr.8:14) 
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(7,9) The valley of baca. Een Dal 
van Balsemstruiken of ook 
tranendal. Tranendal spreekt over 
verdriet op de smalle weg. Het was 
een weg  als een bedevaart naar 
Sion, Jeruzalem. 
 

Die nu zaaien met tranen, 
Laat ze maaien met jubel! 6 Met 
geween trekt men op, Om het 
zaad uit te strooien: 
Maar met gejuich keert men 
terug, Met schoven beladen! Ps.126 
 
Dit is een woestijngroei in een uitgedroogd dal, als beeld van een tijd welke ongunstig 
is of van tegenspoed. Gelovigen zetten hun moeilijkheden om en verwerken het. Gods 
vroege regen hult het tot grote zegeningen.  Tijdens de doortocht maakte men putten 
om water op te vangen, en ging men verder. Het is blijkbaar de weg om voor God te 
verschijnen. Het lijkt wel de smalle weg die ten leven leidt.  
 
Naar de toekomst toe zullen christenen en Joden beproefd worden en keuzes dienen 
te maken. De tijd van volharden in vertrouwen wordt steeds ernstiger. (Matth.24:13) 
Let op wat Paulus schreef: 
 

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, 
opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de 

hoop zouden vasthouden. Rom.15:4  (zie ook Hand.18:26). 
 

GOD IS ONS SCHILD 
 
(10) God is onze bescherming. Rashi 
ziet in de tempel het schild, omdat 
God er aanwezig is. David bad opdat 
God zou neerzien op “uw gezalfde”. 
Psalm 89:19 Toont ons dat de Here 
ons schild is, de koning van Israël, 
dus Jezus!!!  
De veel besproken psalm 91 
slaande op onze dagen, daar is 
opnieuw sprake van Gods trouw is 
voor ons een schild en een 
pantser!  Onze troost zijn Gods beloften, en de H. Geest is de trooster die wij tot in 
eeuwigheid hebben ontvangen. (Joh.14:16). 
Wie de Geest niet heeft, zal ten val komen en elkander overleveren en 
haten.(Matth.24:12) De ongelovige zal de leugen geloven, omdat hij niet geloofde in 
de woorden van Jezus! (2 Thess.2:11) 
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HET GROOTSTE GELUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (11) Velen zoeken om gelukkig te zijn. Zo kan men vaststellen wat er leeft in het hart 
van de mens, en hoe hij “gelukkig zijn” begrijpt.  
David maakt hier een prachtige vergelijking. David was soms erg gelukkig, in Gods 
aanwezigheid maar hij zag in zijn zoon Absalom, iets anders. Een mens die wilde  
streven naar macht, rijkdom en eer, en in zijn ogen begeerde hij het beste wat de 
wereld te bieden had. Luisterde niet naar zijn vader!  
 
Een verlangen naar het vlees, rijk worden als de schatrijken van de wereld. Die 
goddelozen zoeken hun geluk in de tenten van de goddeloosheid of boosheid. Tenten 
een beeld van politieke of religieuze organisaties en grote wereldse vergaderingen.   
 

Psalm 73:6 Daarom is de trots hun een halssieraad, het geweld omhult hen als een kleed; 
Psalm 73:7 hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over; 

Psalm 73:8 zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking, zij spreken uit de hoogte; 
Psalm 73:9 ze zetten een mond op tegen de hemel, en hun tong roert zich op de aarde. 

 
De Joodse vertaling, Jewish Study bible : 73 vers 8 

They scoff and plan evil,from their eminence they plan wrongdoing 
 
Op een spottende manier smeden en bespreken machtigen kwade plannen. 
 A new translantion of Tehillim : 
 

“They consume and speak of foul oppression. Ps.73:8 
 

Hebr. Comment. Rashi: Ze brengen allen om welke 
hun paden willen dwarsbomen. 
 
Psalm 73 spreekt precies over de “Elite” waaruit de 
antichrist zal voortkomen en zich na de opname zal 
openbaren aan de wereld! Zie (Openb.13:6) 
 
Een christen is bereid liever een Lazarus te zijn aan 
de poort van de rijke, dan te leven als een rijke in zijn 
kasteel! (Rom.8:35) 
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(12,13) De Here is een “zon en schild” De zon geeft ons licht en warmte, alles nodig 
voor de natuur. Jezus is het licht der mensen. (Joh.1:4) Daartegenover staat 
duisternis, wat onwetendheid en ellende betekent. Jezus sprak tot zijn discipelen 
gij zijt het licht der wereld. Dat zijn de wedergeboren christenen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn uit de duisternis geroepen! (1 Petr.2:9) (1 Thess.5:5) De grote verdrukking 
is een tijd van angst, vernietiging, en onwetendheid. (Sef.1:15) Dan zal de zon 
schadelijk zijn voor de mensen! (Openb.16:8) Daarna komt de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde, daar zal God zelf als de zon zijn. (Op.21:23) 

 
Psalm 84:13 HERE der heerscharen, 

welzalig de mens die op U vertrouwt. 
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