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BIJBELSTUDIE  JESAJA 
 

DEEL 30 
 

HOOFDSTUK 57 
 
 

In vorig hoofdstuk lazen wij dat de toenmalige geestelijke, slechte leiding gaven. 
Het waren slechte herders, die enkel aan zichzelf dachten, en wetteloos 
handelden! (1-2) Zij die nog rechtvaardig wilden leidinggeven werden vervolgd 
en diende te vluchten voor hun leven. God zal hen genadig zijn levend of dood. 
Dus zij kwamen niet allen om! Ze verlieten met vele anderen het land, en 
trokken bij de Nijl naar Egypte, en later naar Ethiopië. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier is de tijd van Koning Manasse, zoon van Hizkia, met een hard 
“antichristelijk” optreden tegen allen die hem in de weg wilden staan, en niet 
aan zijn afgoderij en feesten wilden deelnemen.  Wij lezen dat dan de “vromen” 
worden weggerukt, terwijl men er geen aandacht aan gaf door onbegrip! 
 

devout men are taken away, 
while no one understands. (ESV bible) 

 
Ze werden weggerukt omwille van het grote kwaad dat begon en er nog meer 
zou komen!  ( Compl. Jewish Study Bible)(Fr. Vert. St.Ammant 1908)  “que le juste a été 
retiré du malheur (Fr.vert. Crampon)  Van de kwaadwilligheid malice (van 
Manasse) Men begreep niet waarom deze mensen plots werden 
weggenomen! Werden weggenomen, weggerukt, als Henoch. Koning 
Manasse, als afgodendienaar, kunnen wij even voorzichtig zien als een beeld 
van de komende Antichrist, aartsvijand van Israël. Jezus sprak over hij die zal 
komen in zijn eigen naam, vermoedelijk als een Jood? (Joh.5:43).  
 

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet 
aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 
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Wij dienen bijzondere aandacht te geven bij het lezen van deze tekst. Wij kijken 
naar de dag van de opname dat eenzelfde plotse verlossing zal zijn. Gods 
kinderen die trouw blijven zullen worden opgenomen vooraleer Gods oordelen 
over deze wereld zullen komen. Zij zullen ook in vrede leven, in het graf of niet. 
In het graf zullen zij opstaan! Velen zullen dit niet kunnen begrijpen! Het is voor 
hen een groot mysterie!! (1 Kor.15:51) 
 
Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, 
zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over 
de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11  Ik 
kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

 

 Een deel van het volk kwam in  

de gruwelijke afgoderij van koning Manasse met 

kinderoffers 
 
(3-6) De profeet Jesaja haalt scherp uit tot het volk dat zich 
laat vangen door hekserij en magie van de koning en zijn 
trawanten. Ze vallen in zware afgoderij. Manasse herbouwde 
de offerhoogten, en werd een zonaanbidder, net als keizer 
Constantijn, stichter van de R.K.K. Manasse offerde zijn 
eigen zoon aan de Moloch. Deze afgodendienaars zijn de 
voorlopers van de komende antichrist.  
 

 
Men liet zich in met 
toverij en 
waarzeggerij. (2 
Kon.21)  
 
Dezelfde afgoderij vinden wij ook in 
onze hedendaagse wereld. Kinderen 
offeren, toverij, magie, vandaag drugs, 

satanisme. Kinderoffers bij de Moloch (door het vuur doen gaan!) Abortus komt 
meer en meer in plaats van de “pil”! 
De profeet Ezechiël schrijft over de gevolgen van deze kinderoffers: 
 

Ezechiël 20:31 Ja, door uw offergaven te brengen – uw zonen door het vuur te laten gaan – 
verontreinigt gij u aan al uw afgoden, tot heden toe, en zou Ik Mij dan door u laten 
raadplegen, huis Israëls? Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik laat Mij 
door u niet raadplegen. 
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Openbaring 18:23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en 
geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord 
worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der 
aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid;  
 
Verder lezen wij over spotternij tegen hen die nog recht 
aanbidden. De profeet wijst op hun zonde van seksuele 
orgiën, overspelig gedrag en ontrouw, onder de groene 
bomen, terebinten, en vruchtbaarheidsgodinnen in de 
rotsspleten. Het slachten van kinderen! Gladde stenen uit de 
rivier, om beelden en symbolen te maken, iets als fallische 
stenen.  
 

Opnieuw de offerhoogten! 

 
(7,10) Men plaatste een gebouw op deze hoogte, om de offers te brengen. 
Maar ze bedreven gewoon veel ontucht! Hun bed hebben zij groter gemaakt, en 
huwden ook vreemden. Zij kochten een vrouw voor huwelijk of betaalden hen 
gewoon voor seks, muziek, en ceremoniële prostitutie.  Achter de deurpost 
plaatsten zij andere symbolen. Ze zetten er afgodsbeeldjes.  

   
God gaf hen de mezuzah, maar zij 
gooiden dat weg, en wilden God niet 
verder aanbidden. Plaatsten andere 
heidense sekssymbolen en geschriften. 
Ze maakten een eigen verbond, eigen 
principes en wetten. 
 
 

 
Zij offeren dure olijfolie, parfums en zalven voor de vreemde god Moloch. De 
hoeren maakten daar veel gebruik van. Ze zonden ambassadeurs tot 
uitbreiding van hun praktijken tot andere landen, zoals de koning van Assyrië. 
Manasse heeft zich hierdoor zichzelf vernederd. Het waren lastige reizen, en hij 
viel in de handen van de Assyriër! U bekeerde zich ondanks niet! Zij gingen 
hardnekkig verder tot ze er dood bij vielen. 
 
(11,13) De profeet laat opnieuw weten in Gods naam, dat ze trouweloos werden, 
geen vreze des Heren was er nog te vinden. God heeft geduld: Omdat het vonnis over 
de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen 
begerig om kwaad te doen, (pred.8:11) God gebruikte verschillende profeten om hen 
ernstig te waarschuwen, God zweeg niet! Laat uw goden u maar redden, niets zal 
helpen! De duivelse wind zal die afgoden en goddelozen wegblazen. Het lijkt een 
beeld van crematie en uitstrooiing.  
Den goddelozen zal het heel anders gaan: Als kaf opgejaagd door de wind!  
Ps.1:4 (Can.vert) 

Maar wie trouw blijven zullen bescherming krijgen. “Maar wie zijn vertrouwen op 
mijn Woord stelt zal het land bezitten en de heilige berg bezitten” (Targoem 
Jesaja) 
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GOD ZAL NIET BLIJVEN TWISTEN MET ZIJN VOLK 
 
(14-21) De profeet roept op om de struikelblokken op de weg te verwijderen. 
(Jes.40:3). (luk 3:4) Wat zijn die struikelblokken? Dit is alles wat het trouwe 
overblijfsel hindert. Struikelblokken kunnen zonden zijn, als afgoderij.  
 
Wegen werden vrijgemaakt wanneer er een buitenlandse koning zou op bezoek 
komen, in Jeruzalem, iedereen hielp mee.  Bij de zichtbare wederkomst van 
Jezus, krijgt de wereld ware vrede, geen tijdelijke wapenstilstand, en het kwaad 
zal worden verwijderd.  God zal hen troosten en de depressieve mensen doen 
opleven. Depressie door het gevoel van zonde! Het zijn de nederige van 
geest, de armen van geest! Een betere vertaling: berouwvolle i.p.v. verbrijzeld! 
(Mat.5:3) 

Psalm 103:9 niet altoos blijft Hij twisten, 
niet eeuwig zal Hij toornen; 

 
God zal niet blijven twisten of toornig blijven. God is niet koppig zoals mensen 
kunnen zijn. God was toornig bij hun goddeloos handelen, maar hen die niet 
verder hun eigenzinnige weg volgen, zal Hij troosten en genezen!! Indien God 
zou blijven toornen, zou de mensheid al verleden tijd zijn geweest. God schiep 
toch zelf het aardse leven. (16) 
 

De Here zal genezen! 
 

Allen die spijt (treurende) hebben van hun zondig 
handelen zullen worden behouden.  De Here zal 
genezen dat staat er tweemaal! Hen genezen van 
hun eigenzinnigheid, en ongezond denken. Het 
is zeer belangrijk te begrijpen dat genezen in de 
eerste plaats is: Ons hart, ons denken, ons 
handelen…. 
 

 

1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft,  
opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid 

zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.25  Want gij waart dwalende 
als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw 

zielen. 
 
De apostel Petrus legde opnieuw de vinger op wond. De context van zijn 
schrijven maakt klaar en duidelijk dat het genezen bij de mens in de eerste 
plaats gaat over bekering, en gezond gaan denken. 
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Ze zullen vrede kennen in hun hart! God was toornig omdat er veel 
ongerechtigheid en hebzucht was bij het volk. Het Hebreeuws woord “betsa” 
dat hier werd beschreven betekent nog meer dan hebzucht, ook plunderen, 
verkrachten, onrechtvaardige winsten en steekpenningen. Steekpenningen in 
de politiek en in de rechtspraak. (Jes.33:15) Ook vandaag nemen de superrijke 
kooplieden der aarde de wereldmacht. Ze zijn schatten gaan opleggen, terwijl 
het de laatste dagen zijn! (Jak.5:3) (Matth.6:19) Daarom begrijpen wij dat ook 
vandaag God zeer toornig is en deze wereld oordeelsrijp is als ten tijde van 
Noach. 
 
God beloofde Zijn volk te genezen en te troosten. Te genezen van hun zondige 
levenswandel, hen vergeven en troosten. Hier werd nogmaals zonde aanzien 
als een ziekte!  
 

Hosea 14:5 Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, 
want mijn toorn keert zich van hen af. 
 

(19)  Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die 
nabij is, zegt de HERE; en Ik zal hem genezen. 
 
De apostel had de profeet Jesaja goed begrepen! Hij schrijft naar de gemeente 
te Efeze dat de bekeerde heidenen dichtbij zijn gekomen door het bloed van 
christus! Zij waren eerst “veraf” ! 

 
Efeziërs 2:13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij 
gekomen door het bloed van Christus.14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft 
gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken 
heeft, 

 
 
(20) De goddelozen, zij die geen rekening houden met de wil van God, zullen 
nooit een innerlijke zielsvrede kennen. Zij hebben nooit vergeving ontvangen. 
De zee kent nooit stilstand, is altijd in beweging, het kan ook stormen, een 
beeld van gevaar. Vele goddelozen overleven niet altijd een gevaarlijke storm in 
hun leven. Kennen niet de rol van Gods genade. Nooit tevreden zijn, steeds 
blijven streven om het aards geluk te vinden.  
 
Hun wateren zullen slijk opwoelen. Hun 
wateren dit zijn al hun verschillende falende 
levensopvattingen, filosofie, religie welke 
men dronk van kinds af. Zo zagen wij dat 
Petrus vertrouwt met de zee, in een storm 
kwam. Hij leerde van jezus wat hij kon doen, 
om te worden behouden, en in leven te 
blijven. Hij kende maar een oplossing te blijven kijken op Jezus. Hij keek naar 
de golven en ging ten onder! De goddelozen willen vandaag de 
klimaatverandering zelf oplossen. Hélaas!  
 
Biblespace, 26 aug.2023  R.GAYTANT 
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