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DE VERLOSSING VAN JERUZALEM

De wederkomst van Jezus in Jeruzalem zal betekenen dat
Jeruzalem de kroon wordt van alle landen! (1-4) Het licht is
aangekomen. Jezus sprak: Ik ben het licht der wereld (Joh.8:12).
De gemeente is tevens het voorbereidende licht voor deze wereld,
als een stad op een berg,

Deze wereld heeft zijn Schepper vergeten. De staatskerken hebben
vele mensen teleurgesteld, men heeft de kerk verlaten, maar ook
God. Duisternis zal het land (Israél) bedekken, ook de natién.
(Spr.4:19)

DUISTERNIS OF LICHT

Bijbelgetrouwe christenen proberen het licht (Jezus) bij de mensen
te brengen tot hun behoud! Hier staat voor het woord duisternis,
angst onwetendheid, afgoderij. (Jes.29:15)

Deze “duisternis” betekent hier somberheid, angstwekkende,
moeilijkheden en problemen voor u, Israél. Let op hoe de vijand
vanuit Gaza, de huidige bastaard- Palestijnen, vroeger de Filistijnen
genoemd. Wij staan aan de voordeur van de grote benauwdheid van
Jakob!

Daniél 12:1 Te dien tijde zal Michaél opstaan, de grote vorst, die de
zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote
benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan!

De Grieken noemden vroeger die kuststreek Palestina. Hun trots is
mogelijk de rotskoepel in Israél. Israél werd nu plots binnengevallen,
ze hadden een plan gesmeed.

Wee hun die een plan diep voor de HERE verbergen, wier werk
in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie
kent ons?




Amos 1:6 Zo zegt de HERE: Om drie overtredingen van Gaza, ja om vier,

zal Ik het niet herroepen. Omdat zij een gehele bevolking hebben weggevoerd om
die aan Edom uit te leveren, 7 zal Ik vuur werpen binnen de muur van Gaza,
zodat het zijn burchten verteert,8 en zal Ik de inwoners uit Asdod uitroeien en de
scepterdrager uit Askelon, en zal Ik mijn hand keren tegen Ekron, zodat de

rest der Filistijnen te gronde gaat, - zegt de Here HERE. (zie verklaring Amos
op Biblespace)

De dag des Heren, oordeelstijd, wordt ook duisternis genoemd.
(Amos 5:18) (Zef.1:15,16) Hier komt een metamorfose in, door Zijn
heerlijkheid. Koningen zullen opgaan naar Jeruzalem om die
heerlijkheid te zien! (Shekinah).

Kijk naar de toekomst schrijft
Jesaja, dan zullen alle Joden zich
(gedwongen?) verzamelen in
Israél! Dit is wat wij reeds jaren
zien.

Uw dochters worden op de
heup gedragen! (Fig)

Bij de wederkomst van Jezus
zullen zij die tot geloof in Hem komen zeer gelukkig worden. Let op
wat Maleachi schreef: Genezing of herstel van Jeruzalem!

Maleachi 4:2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der
gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij
zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.




W (5,9) Ze zullen stralen van vreugde bij hun
wederkomst in Jeruzalem. Hun hart zal
bonzen van vreugde. Ze zullen de schatten
of vermogens van de volkeren ontvangen.
Israél vond de rijkdommen der zee, een
gasveld, de Leviathan genoemd. Israél wilde
in de crisis met Rusland gas uitvoeren naar
Europa. Israél is inmiddels ook olie-exporteur geworden. (2019)

Dit zijn de ontdekkingen van de laatste

jaren. Zijn de volken dan zo vrijgevig W@
en gunstig geworden tegenover Israél? ge.

Neen daar is een reden voor. Lt i{ ésvm
CYPRUS.

Haggai 2:7 Want zo zegt de HERE der Mediterranean

Sea

heerscharen: Een ogenblik nog, een

korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde,
zee en het droge doen beven. 8 Ja, Ik zal alle
volken doen beven en de kostbaarheden
van alle volken zullen komen en Ik zal dit
huis met heerlijkheid vervullen, zegt de
HERE der heerscharen.

Wij leven precies al in die eindtijd van
meer en meer aardbevingen, rampen,
en zelfs de hemel zal beven!

Dan zullen de volken toch eens

@ nadenken na de zichtbare wederkomst
@= van Jezus op de berg te Jeruzalem!

Zo kunnen wij begrijpen dat er nu al ernstige tekenen zijn die wijzen
naar de zichtbare wederkomst van Jezus te Jeruzalem. Dit zal nu
nog zeven jaar duren na de mysterieuze opname.

Opmerkelijk is de Targoem op dit vers 6

Een menigte Arabieren zal u rondom bedekken, de dromedarissen van
Midian en Holad,[*] ze zullen allemaal uit Scheba[*] komen: zij zullen
beladen zijn met goud en wierook, en degenen die met hen meegaan, en
de lof van de Heer voortbrengen.




Men zal de eerstelingen brengen
van kamelen uit Midjan, Efa,
Kedar (Syrié) Seba, Saoedi
Arabié, land van goud en
wierook. De handeldrijvende
volken, zullen ten dienste staan

4 of worden dieren geofferd op het
altaar.

Dit tot Glorie van God. De tempel zal een bedehuis zijn voor alle
volkeren. Oecumene, wereldkerk, en de valse profeet, zal verleden
tijd worden met de antichrist welke zich wilde laten aanbidden.

(9) Hier een tijd waarbij enorm vele joden naar hun land
terugvliegen, als duiven naar hun til!
Kustlanden en schepen van de
verdwenen grote havenstad Tarsish
(Spanje, Gibraltar) . Deze havenstad is
door een aardverschuiving of
aardbeving in zee terecht gekomen.
(Jes.23:14 Een overblijfsel van Joden
komen thuis na W.O.Il. Maar hier in
dit geval hebben zij goud en zilver
mee.

(20,12) In Mijn toorn heeft God zijn volk geslagen, holocaust?
Nadien heeft hij hen genadig geweest. Er zullen open herstelde
grenzen zijn opdat men bevrijd zal worden van bezettende
koningen. Dag en nacht zullen de poorten NIET gesloten worden.
Waarom? Omdat men de schatten en rijkste lieden zal gevangen
binnen laten komen. (Kooplieden der aarde welke nu regeren?)

Volkeren welke Jeruzalem niet willen aanvaarden of erkennen als
hoofdstad der wereld, zullen van deze wereldbol verdwijnen. Het
einde van Islam! Wellicht door ingrijpen van God zelf, het kan via
natuurgeweld zoals in het verleden, toen God streed tegen de
vijanden van Israél.

(13,14) De bijzonderste en kostbaarste planten en bomen van het
land Libanon zullen naar Jeruzalem worden gebracht en dit voor
een prachtige opbouw van de tempel en tuinen. De woonplaats van
Gods “shekinah” zal prachtig wezen!




De tijd van de blinde Jodenhaters en de vijanden van Israél, zullen
voorbij wezen, zij zullen zich nu dienen te knielen voor Gods volk.
Men zal pas dan Jeruzalem erkennen als wereldhoofdstad! Stad van
God zelf!

ISRAEL KOMT TOT INZICHT! HET YREDERIJK!

(15,16) Jeruzalem eens een verlaten en gehate stad, zal snel
veranderen! Van puinhoop tot het mooiste en plezantste stad op
aarde! Zonder een moskee natuurlijk, die zal zijn verdwenen! Gods
volk zal de grote verandering van het wereldgezag meemaken.

Hier vinden wij een beeldspraak van “met de melk en de borsten”
wat duidelijk wil zeggen dat de rijikdom van de rijksten der vele
volken aan u zal worden geschonken! Zo zullen ze begrijpen dat het
de Here hun God is, Jahweh, die alles in handen heeft!

(17) Hier staat dat men Israél zal vergoeden, wat men van hen heeft
gestolen in de geschiedenis. Men zal dus met een meerwaarde hen
vergoeden, God wilde het! Ze zullen dan “pastors” krijgen die de
vrede vooropstellen. Bestuurders van het land zullen met ernstige
gerechtigheid het land dienen. (Chaldeeuwse vert.).

(18,22) Van terrorisme, aanslagen, en moord zal men nooit meer
horen binnen uw landsgrenzen. Wat een tegenstelling tegenover de
eindtijd in Israél! De profeet maakt een vergelijking van hun redding,
dat deze zo groot zal zijn, dat ze geen behoeft meer zullen hebben
aan het licht van de zon!

Een andere mogelijkheid is dat de profeet hier schrijft over een
visioen voor een latere verre toekomst. Dit vinden wij dan in
Openbaring 21:23 in het nieuwe hemelse Jeruzalem.

Openbaring 21:23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die
haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar
lamp is het Lam.

De tijd van Israéls verdriet en rouw zal voor
altijd voorbij zijn, want de Here zal regeren.
Vandaag kennen zij opnieuw groot verdriet,
door hun vijanden aangebracht. Vers 20 in

de grondtekst staat als:




20 Thy kingdom shall cease no more , and thy glory shall not be removed : for

the Lord shall be thine everlasting light , and the days of thy mourning shall be
ended .

Op basis van deze tekst kunnen wij besluiten dat het hier gaat over
het nieuwe Jeruzalem, in de tijd na het duizendjarig rijk van de

nieuwe aarde en hemel. Daar zijn enkel behouden mensen met een
verheerlijkt lichaam.

(21,22) De scheut die God plantte was de Verlosser Jezus.

Jesaja 11:1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een
scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

Dan zoals de kleinste familie, dit was met het kleinste aantal

kinderen, zij zullen worden tot een duizendvoudig volk. En de laatste
tot een machtig groot volk, natie, of stam.
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