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BIJBELSTUDIE JESAJA 

Deel 35 

HOOFDSTUK 64 
 

Jesaja bad nog meer! 
 
De profeet gaat hier verder met zijn 
(profetisch) gebed en vurig 
smeken, van vorig hoofdstuk. 
 
 (1,5) Wij zien hier dat hij bidt om 
neer te dalen, de wederkomst! Dat 
Hij zou nederdalen, en de bergen 
zullen beven. Vulkanen kunnen 
barsten. (Targum): Laat vuur dalen 
als in de tijd van Elia!  
Zo brandde ook het kreupelhout op 
het altaar. Het water stroomt hard van de bergen. (grondtekst) (Ps.77:17)  
 

De Joden kunnen het zich niet 
voorstellen hoe geweldig en 
ondenkbaar Zijn verschijning zal zijn, 
ze zullen trillen van angst. Hij bidt 
opdat de volken eindelijk zouden 
kunnen bergrijpen dat er maar één 
God bestaat, die van Israël. Ook 
vinden wij in Ezechiël, bij de 
aanstaande oorlog van Gog uit 

Magog, dat de Here zijn grimmigheid zal opstijgen in zijn neus. 
(Ezech.38:18). Ook koning David had een visioen over dit gebeuren en 
schreef  

Psalm 18:9 Rook steeg op uit zijn neus, 
verterend vuur kwam voort uit zijn mond, 

kolen raakten erdoor in brand. 
 
Men vraagt veel en altijd wanneer zal de Here terugkeren? Maar bid 

men ook evenveel voor de wederkomst? Voor sommigen mag de Here 

wat langer wegblijven, er is hier toch welvaart en genot genoeg. Wat een 

zegen voor wie Hem blijft verwachten!   
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Bijzonder voor allen die tijdens hun aardse leven hebben rekening  

hebben gehouden met uw woorden en raad in al hun beslissingen. 

Wilt u ons behouden, wij zijn steeds lange tijd ongelovig door het leven 

gegaan. Zult u ons genadig zijn? Dat is het grote gebed! Hun 

verwachting op hun Messias zou er lange tijd niet zijn. 

De verwachting van de Here ligt voor Zijn gemeente anders, omdat de 

Messias, Jezus is! Vandaar die opname welke voor de zichtbare 

wederkomst op het einde van de benauwdheid van Jacob zal gebeuren! 

 

(6,7) Gods volk als een onreine, een 

melaatse, symbolisch een erg zondig 

beeld. De vuile, wegwerpelijke kleren 

van de melaatse werden gescheurd en 

weggeworpen. (Lev.13:45). 

 

Romeinen 10:3 Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun 
eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid 

Gods niet onderworpen. 
 

Ook dit is er niet alleen voor de 

Joden, maar ook voor de 

heidenen, welke niet geloven in 

de God van Israël. De wereld 

maakt zijn eigen wetten die in 

strijd zijn met Gods wetten.  

 

De profeet klaagt, er was 

geen gebed meer.  

 

God verborg zich, kon al die ongerechtigheid niet meer verder 

verdragen. 
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Wees ons genadig… 
 

 

 

 

 

 

 

(8-12) (Rom.1:21) Paulus zag veel duisternis onder de heidenen, dit is 

onwetendheid en onverstandigheid. Al is een mens een schepping van  

God zelf. Jesaja bidt: wees ons genadig, wij zijn zondig. Het gevolg was 

in zijn tijd, de steden werden een puinhoop. De tempel was in vlammen 

opgegaan! God liet dit toe! Een vader moet soms hard optreden 

tegenover zijn kinderen in het gezin! Een bedehuis waar ze toch niet 

kwamen om te bidden. Als een leegstaande kerk als vandaag. 

Daarna, in de vijfde maand, op de tiende van de maand - dat 
jaar was het negentiende jaar van koning Nebukadressar, de 
koning van Babel - kwam Nebuzaradan, de bevelhebber van 
de lijfwacht, die voor het aangezicht van de koning van Babel 
stond, te Jeruzalem, Jeremia 52:13 en verbrandde het huis des HEREN en het 
koninklijk paleis; alle huizen van Jeruzalem, althans alle huizen der 
aanzienlijken, verbrandde hij met vuur. 

 
Nog slechts een overblijfsel zal er zijn uit de twee stammen. Zult is 

stilzwijgend blijven bidt Jesaja? 

Jesaja stelt een goede vraag in zijn gebed, dit spreekt van een goede 

relatie van de profeet met zijn God. 

 

Jesaja 64:12 Zult Gij U hierbij inhouden, o HERE? Zult Gij zwijgen en ons 
bovenmate verdrukken? 
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HOOFDSTUK 65 
 

Jesaja luistert naar wat God nu antwoordt 
 

God is als een wonderbare raadsman, Jezus! Hij wil geraadpleegd (1,5) 

worden. (Jes.9:5) (Rom.11:33,34). Via profeten riep Hij tot het volk, 

tweemaal. “Here I am” Maar ze waren opstandig, eigenzinnig volgden 

eigen tradities! Dit is net als het Babels christendom. Hij breidde zijn 

armen open, hélaas. Denk aan de verloren zoon en de vader. Maar ze 

waren bezig met afgoderij. God zegt nu tegen Jesaja Ik zal mij richten tot 

de heidenen. God noemde zijn boodschappers, apostels en 

evangelisten. 

Romeinen 10:20 En Jesaja waagt het te zeggen: 
Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, Ik ben 

openbaar geworden aan wie naar Mij niet vroegen. 

De profeet Jeremia 3:13-15. Afgoderij onder de 

groene boom (kerstboom) met offers 

(geschenken) op toen verboden gemaakte 

altaren op tichelstenen. Met aanbidding van 

Astarte. Men gebruikte deze groenblijvende 

boom voor vruchtbaarheidsrituelen, wilde seks!  

God zou hen herders geven “naar Zijn hart”, 

ze zullen kennis en verstand geven.   

Openbaring 7:4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: 
honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der 
kinderen Israëls. 

Ontrouwen gingen naar de graven en kerkhoven om geesten op te 

roepen, aten onrein voedsel.  Ook een tijd tussen de doden blijven, voor 

incubatie om droomorakels te krijgen. (Spiritisme) Aanbidding van 

voorouders. Ze hadden die gewoonten meegenomen uit Babel. Er kwam 

ook waarzeggerij via de ingewanden van geofferde dieren. Bij hun 

rituelen maken zij de gelovigen duidelijk dat ze heiliger waren dan 

getrouwen, dus blijf op afstand! Zo maakten zij God woedend! Er was 

duidelijk veel bijgeloof, ook nu nog in onze samenleving. (Sport enz.) 
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Er komt zeker straf! 
 

(6,8) Er komt vergelding zoals God laat weten aan de profeet. Ook nog 

voor de zonden van de vorige geslachten. In de schoot, zijn de 

nakomelingen. Afgoderij is zeer erg, altijd in de Bijbel. God zal hen, zijn 

weinige knechten sparen vandaar het beeld over de druiventros, het sap, 

de wijn, dient te worden bewaard.  

Dit zal het kleine overblijfsel dat God bleef zoeken, zijn uit de twee 

stammen.  Joden zien dit als allen die terugkomen uit de diaspora. 

Anderen maken een vergelijking met het behoud van Noach in de 

zondvloed. Een minderheid. Daar zat zegen in. Een vruchtbare tak werd 

niet afgesneden in de wijngaard door de wijnbouwer.   

Romeinen 9:27 En Jesaja roept over Israël uit: Al was het getal der kinderen 
Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden;28 want wat 
Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel. 
 

(9,10) Het nakomelingschap uit Jacob omvat de tien stammen. Uit Juda 

vinden wij de twee stammen Benjamin inbegrepen. En uit Juda een 

erfgenaam. Allen die de Here dienen daaruit zullen opnieuw in hun land 

wonen. Dit zal dus dat overblijfsel zijn. Saron is een deel van het land in 

Israël, ook het dal van Achor.  

Het dal van Achor zal een deur der hoop 

en verwachting worden. (Hos.2:14) . 

Ongehoorzaamheid door hebzucht, werd 

bestraft, Jozua bracht hier gerechtigheid. 

Die hoop is de Messias Jezus, genade, 

troost en gerustheid van het geweten. 

Daarom heeft God, toen Hij des te 
nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte 
het onveranderlijke van zijn raad wilde doen 

blijken, Zich onder ede verbonden, Hebreeën 6:18 opdat door twee 
onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die 
(tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden 
hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt. 
Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.17  

Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en 
mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat 
om ook te delen in zijn verheerlijking. 
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HET GEVOLG VOOR GELOOF, en BIJGELOOF EN 

ATHEÏSME  
 

(11) De Here verlaten zijn zij, die 

geen tijd meer maken voor wat God 

van hen wil. Geen aanbidding meer, 

maar zich laten leiden door 

zelfbehagen. a.v. de tafel van 

fortuin en schalen met gemengde 

wijn. De traditie was om wat water 

bij de wijn te doen. Deze heidense 

afgodentraditie vinden wij terug in 

de liturgie van de Katholieke mis, 

water bij de wijn.  

M.a.w. een nieuw gouden kalf of de Mammon. De zonde van Achan. De 

Gadieten bouwden een altaar, buiten het altaar voor de Here. (Joz.22). 

Met het woord Gad werd soms de zon of bende bedoeld.  

Het was in feite een Fenicische god voor rijkdom of rijk worden. Zij 

offerden aan de sterren des hemels, de ster 

Jupiter, en de ster Meni of Venus, voor het 

kleine geluk. Ze kenden een praktijk in het 

voorbereiden van tafels voor heidense goden. 

Ook de Romeinen kenden later dit zelfde 

ritueel. 

Paulus kende ook die afgodentafel en het 

eten van offervlees. 

1 Korintiërs 10:21 

 

U kunt niet de beker van de Heer 

drinken, maar ook de beker van de 

demonen; je kunt niet deelnemen aan de 

tafel van de Heer en ook niet aan de 

tafel van de demonen. 

 

 

https://biblehub.com/1_corinthians/10-21.htm
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(12,14) De straf was een onthoofding, om niet te willen gehoorzamen 

aan Gods woord, en de profeten. Het woord is Gods zwaard hier. Ze 

hadden gespot met de profeten, wat Gods toorn kan veroorzaken.  Zo 

maakte de profeet verder duidelijk het komende verschil tussen 

gelovigen en ongelovigen. Grondtekst: Hij zal nummeren en verdelen. 

(maaithi) Het lijkt wel hemel of  hel. 

(15,16) Spreuken 10:7 De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening 

zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten. 

Hun naam tot een vloekwoord, is een gezegde, een naam, om mensen 

te verwensen, toch een ernstige banvloek, met de dood tot gevolg. 

(Verder Jer.29:21,22). De gelovigen zullen een nieuwe naam krijgen, een 

andere naam. 

Openbaring 2:17 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten 
zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem 
een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke 
niemand weet, dan die hem ontvangt. 
 
Die naam zullen ze gebruiken om anderen te zegenen, bij beloften, of 

een eed aflegt. Alle benauwdheden zullen voorbij zijn. 

DE HERNIEUWDE SCHEPPING vOOR DUIzEND jaaR 
 

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan 
wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin 
komen. 
 
(17-25) Het zal een transformatie of renovatie worden van de bestaande 

natuur, welke nu door klimaatverandering en komende oorlogen diep 

beschadigd zal zijn. De profeet bedoelde als gevolg een nieuwe 

samenleving. De natuur zal een invloed krijgen op de mensen. Hier kan 

het niet letterlijk worden opgevat. Er bestaan meningsverschillen over dit 

gedeelte, want Johannes zag in Openbaring 21:1 een volledige nieuwe 

schepping met het nieuwe Jeruzalem. Hebr.1:10,12.  

Wij letten op de context van de volgende verzen welke spreken over het 

duizendjarige vrederijk, waar Jezus zal regeren. Geen hemels 

Jeruzalem! En de leiders zullen nu nederig geworden zijn 
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En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn 
volk. (19) 

 

 Jeruzalem zal veranderen tot gejubel, vreugde, en een blij volk. Hier is 

geen sprake van het “nieuwe” Jeruzalem!  

Het bestaande verdriet en tranen 

zullen er niet meer zijn. Wij lezen 

tweemaal over een verbetering 

van de gezondheid voor jong en 

oud. Het zal een gezegend 

geslacht zijn.  

Toch kunnen ze sterven, dus hier 

geen eeuwig leven. Ouderen 

zullen lang leven en gelukkig zijn. 

(Henoch 5,9) ze zullen niets meer verkeerd doen in die tijd. Ze krijgen de 

leeftijd van bomen. Nederigheid zal kenmerkend zijn in de samenleving. 

Het overblijfsel van Israël zijn de uitverkorenen. Een samenleving in 

gerechtigheid, huizen bouwen en die zelf bewonen. Er zal veel gebeden 

worden en veel verhoringen. De wil van de mensen zal dezelfde zijn als 

Gods wil! Er zal vrede zijn onder de dieren! Wilde dieren zullen geen 

kwaad meer doen. (Jes.11:6) 

Jesaja 65:25 De wolf en het lam zullen 
tezamen weiden en de leeuw zal stro eten 
als het rund, en de slang zal stof tot spijze 
hebben; zij zullen geen kwaad doen noch 
verderf stichten op gans mijn heilige berg, 
zegt de HERE. 

 
 

Koning Leopold I schoot in zijn tijd, 1844 de laatste wolf neer in 
België!  
 

Biblespace, 25november 2023 
https://biblespace.org 
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