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Duisternis in de Bijbel betekent meestal onwetendheid. 

In het Hebreeuws heb je een woord dat onwetendheid te kennen geeft.  

Onwetendheid is het resultaat van beperkingen van ons verstand of van de 

onduidelijkheid van de zaak zelf. 

Het woord daarvoor in het Hebreeuws is boroet. 

Boroet komt van de wortel bor. 

Bor is lege kuil... een lege put waar niets in zit. 

Boroet is denken dat je iets weet. 

Je mening hardop uitspreken zonder dat je je echt in de materie hebt verdiept. 

Je hebt gewoon een mening. 

Deze is niet onderbouwd, maar wordt de wereld ingeslingerd als waarheid. 

De meeste mensen zijn vol van boroet. 

De meeste lezen niet, gaan niet echt op onderzoek uit, leren geen geschiedenis. 

Deze generatie van tik tok en influencing staat er bol van. 

Helaas zijn er behalve jongeren ook veel volwassenen die geraakt zijn door deze 

besmettelijke ziekte van boroet. 

In het jodendom is leren het allerbelangrijkste en dat is ook de reden waarom joden de 

voorlopers zijn van innovatie. 

Niet voor niets hebben de joden daadwerkelijk veel nobelprijzen gewonnen, want 

bijdragen aan de wereld is de joodse opdracht. 

Israel is een juweeltje geworden in het Midden-Oosten, niet door olie of andere 

grondstoffen die een fortuin opbrengen, maar Israel is groot geworden door het joodse 

brein. 

Doordat men boroet ziet als iets waar je ver van weg wil blijven. 

De vijand en hun supporters roepen steeds vaker de kreet "allah oe akabar" god is groot. 



Interessant om te zien dat die kreet geroepen wordt net voor het moorden, verkrachten, 

verminken. 

Deze kreet hoor je bij gewelddadige protesten of wanneer men posters van de 

gegijzelden van de muur afrukt. 

Deze kreet wordt geroepen terwijl men monumenten beklimt of wanneer men op de 

universiteit joodse studenten bedreigd. 

Hamas en plo vlaggen horen daarbij en achterlijke mondkapjes die nog over waren na de 

Cojona. 

Het klopt, god is groot en rechtvaardig en hij leeft bij diegenen die het leven koesteren. 

Hij leeft bij diegenen die bijdragen en geven. 

Die licht zijn voor de gemeenschap. 

Hij leeft bij diegenen die barmhartig zijn . 

Hij leeft als grootste goed in het hart van mensen die het leven waardevol vinden en hun 

opdracht willen vervullen op aarde. 

Die het paradijs willen kweken hier op deze planeet. 

Er staat geschreven in de Zohar dat we een waarachtig stukje van Hashem in ons hebben. 

De aanhangers van allah oe akbar zijn demonisch en leeg. 

Ze zijn levend dood... ze hebben geen toekomst. 

Boroet kleeft aan hen en vult hun hart en lege geweten. 

Haat en domheid zijn hun drijfveer. 

Boroet kan zitten in ouderen, je herkent ze aan hun bittere blik en vaak zijn ze eenzaam. 

Ze zijn geen inspiratiebron en laten weinig tot niets achter. 

Boroet kan ook aanwezig zijn in een geheel gezin dat elke avond voor de tv zit en zijn 

brein laat voeden met bewegende poppetjes die boroet voorkauwen. 

 

Daag jezelf uit en leer. 

 

Ontwikkel jezelf en wees een inspiratie. 

Ook hier op deze pagina zijn er mensen die de meest domme dingen schrijven. 

Over Israel  

Over de joden  

Over de arabische wereld  

Over de Torah 

Over geschiedenis 

Over zionisme  

Over de holocaust  

Over... bijna alles 

Reacties staan vol van boroet dat ze niet eens een reactie waardig zijn. 

De meesten hebben een onduidelijk profiel of een fake one. 

Ze delen weinig waarde met de wereld of hebben standaard zinnetjes staan op hun 

pagina die inhoudsloos zijn. 

Shabbath shalom lieve vrienden 

Am jisrael chaj we kajam. 

God is groot. 

Het joodse volk zal alles overwinnen en hopelijk boroet uitroeien. 



Voor nu en altijd. 

Liefs van een joodse zionist die in Erets Jisrael woont. 

Verknocht aan het land en haar volk. 

Renzo de Boer 

 


