ER IS MAAR EEN GOD!

Vandaag leven wij in een tijd waarbij een eenheid gezocht wordt niet in de geest
maar in de meerderheid. Zoals de democratie; Wij weten vanuit de bijbel dat wij
geloven in een theocratie.

Het gaat erom dat er wel maar een God is, maar het is de God van Israél. Vandaar
zoveel strijd rond Jeruzalem en Israel.

De Here komt terug, het belangrijkste voor een christen vandaag, is iemand bij de
Here te brengen.

Wij hebben hier in Veurne opnieuw een beeldenprocessie achter de rug, waarmede
God niets van doen heeft, en waardoor ook geen mens tot geloof komt. Het is
allemaal werk van mensenhanden geweest.

Wij lezen Jesaja 44 :6-20

Lees vers 6

Dit is een verwijzing naar

Openbaring 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en
die komt, de Almachtige.

Deze tekst toont aan dat God er altijd is geweest. Voor de schepping der aarde en na
het bestaan van de aarde. Er zijn vele heidense goden die komen en gaan, maar Hij
niet!

Al de afgoden zijn als een modegril, ze komen en gaan. Vandaag zij ze er en morgen
hoor je van niets meer.

God zegt in feite zelf dat er geen goden zijn buiten Hem.

Vers 7

Hij zegt wie kan er zich met Mij vergelijken? Ik schiep de mens, en wat de
toekomst brengt mag een mens verkondigen.

Hier begrijp ik dat hij de profeten uit Israél bedoeld heeft.

Het verkondigen van de toekomst is alleen voorbehouden aan diegenen met een
profetische gave, zij verkondigen de waarheid naar de toekomst toe. Vandaag
houden zij zich aan de profeten en brengen geen nieuwe toekomstvoorspelling.

Vandaag horen wij zoveel over toekomstvoorspelling, en dit is normaal omdat de
boze rondgaat en zoveel mogelijk mensen wil verleiden. De kranten staan weer vol
van allerlei waarzeggers, en velen zijn er al geweest, of proberen het zelf.

Jesaja 47:13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u
redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand
doen weten wat u overkomen zal.
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Vers 8 Er is geen God buiten Mij!

Er is geen andere rots buiten mij ! Een rots is een symbool van standvastigheid.

Met dit te zeggen toont God het krachtigste punt van zijn bestaan aan; Namelijk Hij is
het fundament van alles wat is.

Je kunt slechts op Hem vertrouwen want er is niets anders; De ganse bijbel is een
spreken van God tot de mens, opdat hij op God zou vertrouwen :

Jesaja 26:4 Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige
rots.

Mattheus 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken
op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

De satan heeft vele andere zaken gepredikt in deze wereld waarop de mensen
zouden gaan vertrouwen. Dat is de grootste misleiding geweest . Hij heeft alles een
religieus tintje gegeven. Hij doet dit nog steeds en probeert vele menen te misleiden
door de kerken heen. Bijzonder vandaag : Het allemaal een god, geen ruzie meer
maken of oorlog voeren.

Deze schijnbeweging zal de grootste godsdienstoorlog aller tijden veroorzaken.

Het zal ook de laatste wereldoorlog betekenen.

Openbaring 17:1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden,
kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote
hoer, die zit aan vele wateren,

Wat ook Jesaja schrijft in dit vers 8 is : Wees niet verschrikt en vrees niet,

Dit is iets wat Hij zegt tot hen die hun geloof hebben gezet op Jezus.

Romeinen 9:33 gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een
rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Vers 9 =20

In dit gedeelte spreekt God over de smid en de timmerman. Deze mensen waren in
aanzien in die tijd. Zij waren de mensen die iets realiseerden wat zeer nuttig was .
Het waren de eerste beroepen in aanzien. Het was niet als nu, met de fabrieken,
maar het waren ambachtsmannen die nog alles met de hand maakten.

Wij kunnen zeggen kunstenaars in hun job.

Zelf God sprak van hun dierbare maaksels.

In dit gedeelte haalt hij de inspanning aan van de smid welke hij aan de dag legde
om deze dingen te maken. Lees vers 12.
Maar deze dingen hadden geen enkele waarde;
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Wanneer wij mensen zien tot geloof komen, dan zien wij dat de waarde van hun
beelden een beproeving is om deze weg te doen. Zij die niet werkelijk tot geloof zijn
gekomen kunnen wel naar een Evangelische kerk gaan maar hun huizen nog vol
hebben van allerlei afgodenbeelden, omwille van de geldwaarde ervan.

Jeremia 10:3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout,
dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen
met de bijl.

De timmerman was ook een schepper van beelden.

Maar hier komt best tot uiting dat ( v.13-15) hij die de afgodenbeelden maakte, van
zijn overschot van hout gebruikte om zich eraan te warmen. Dus brandhout.

Dit was het mooiste beeld van vergankelijkheid, en misleiding. (pijnboom=0lm)

De mens gaat knielen voor hetzelfde hout. Hij verwacht redding van dit beeld.

Vers 18

Hier legt God uit hoe dit komt; Hoe het komt dat deze mensen zo dwaas
kunnen zijn in hun godsdienstige bezigheden.

.'». T

Het oog en het hart van de mens is zo gesloten dat ze deze dingen niet begrijpen.
Hier ligt de grens tussen gelovige en ongelovigen.

Dit zal vandaag de scheiding brengen, wie ook de beelden aanneemt van de
wereldkerk, Rome of het nieuwe Babylon is blind!

Nog even blind als de dag waarop hij werd geboren.
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Vers 19 :

Niemand denkt erover na.

Dit is iets wat zeer belangrijk is voor als wij evangeliseren; Wij moeten rekening
houden dat we te doen hebben met blinden. ( de blindgeborene) Met mensen
waarvan het verstand gesloten is. ( Emmausgangers) Dit wil nooit zeggen dat al
deze mensen gebonden zijn door demonische machten en bevrijd moeten worden.

Het wil wel zeggen dat ze door inzicht in wat God zegt tot geloof kunnen komen en
zien en begrijpen.

Vers 20

Wie zich met as bezighoudt of eet cfr vertalingen.

Dit is iemand die zichzelf bedriegt door de traditie. Lijkverbranding is vandaag wel in.
Het is een bewijs dat de mensen blind zijn, ongelovig, en zichzelf iets wijsmaken.
Het is jammer dat de wetgevers die ook al even blind zijn deze dingen zullen
stimuleren en aanprijzen.

Vele kerken hebben met deze verbranding geen probleem, omdat ze even blind zijn.

Het beeld van as is ijdelheid.

Wie as eet, wordt ziek, heel ziek. Zo is het gesteld met de
ongelovige die zijn ganse leven de ijdelheid heeft vooropgezet,
zijn geest is dodelijk ziek.

Als men hem cremeert is het beeld van: zijn leven is nutteloos
en ijdel geweest!

Wij daarentegen hebben eeuwig leven, het leven van een
christen is vruchtbaar geweest.
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