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BIJBELSTUDIE  JESAJA 
 

Deel 33 

HOOFDSTUK 61 
 

Jezus bracht de blijde boodschap tot Zijn volk. 

 

De profeet Jesaja schreef wat nog komen moest, wat nog later in 
vervulling zou gaan. Iemand zou komen om herstel en vrede te 
brengen. Iemand zou een gezalfde zijn, met gezag! Jezus! Jesaja 
zou tot zegen zijn met de aankondiging van de blijde boodschap, 
voor alle zachtmoedige, depressieve mensen, gevangenen, armen 
en blinden van geest. 
 
 (1,3) Ook de gebondene, de bezetene, om van religieuze tradities 
te kunnen worden bevrijd. 
Er komt een tijd van Gods wraak, er zal gerechtigheid komen, grote 
vreugde in plaats van rouw. (Jes.2:12) Hoogmoed komt ten val, 
bv.de globalisten! 
De eerste preek van Jezus kan men wel zeggen. Hij was gekomen 
en we vinden hier Zijn latere wederkomst met gerechtigheid, een 
sabbatsjaar. 
 
Lucas 4:17 En Hem 
werd het boek van 
de profeet Jesaja 
ter hand gesteld 
en toen Hij het 
boek geopend had, 
vond Hij de plaats, 
waar 
geschreven is:  
 
18 De Geest des 
Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het 
evangelie te brengen; 19  en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen 
loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen 
te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. 

 
 
 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder 
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Israel als een puinhoop 

 
 (4,7) Hier vinden wij 
het land als een 
puinhoop. Vele jaren 
was het land weinig 
bewoond. Vandaag is 
men ook aan het 
bouwen, steden worden 
hersteld. (Jes.58:12) 
Maar in oorlogstijd is 
alles vlug vernietigd. 
Zoals ook wij hebben 
gezien dat de tempel tot tweemaal toe werd vernietigd.  
 
Heidenen zullen u gedienstig zijn voor de schapen, dieren en 
wijngaarden. Ze zullen geen slaven zijn maar goed betaald. Jesaja 
spreekt dan tot zijn volk, ze zullen van de rijkdom, hun vermogen, 
van de heidense volken genieten.  
 
In dit vrederrijk zal er grote welvaart zijn. Israëlieten zullen priesters 
van de Heer worden genoemd, nu waar Jezus zal regeren. Enkel 
priesters waren dicht bij de Heer, maar nu allemaal, die geloven in 
de Heer. 
 

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, 

om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 

1 Petrus 2:10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder 
ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. 

 
Wat een verandering zal dat zijn in dat nieuwe Israël. In de plaats 
van altijd door de wereld te worden veroordeeld of altijd in een 
kwaad daglicht werden gesteld. Ze zullen dan niet worden 
aangevallen door hun vijanden of vermoord zoals in de Holocaust. 
Ze zullen leven in vrede en grote vreugde.  
Ze zullen niet meer worden aangevallen door Hamas, zoals 
vandaag. (2023) 
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GERECHTIGHEID ZAL ER EINDELIJK ZIJN 
 

(8,11) Jezus zal gerechtigheid brengen, dit 
is wat Hij graag wil en toepassen voor het 
volk. De Bijbel is een handleiding voor alle 
gerechtigheid en vrede op de ganse wereld. 
Onrecht zal verdwijnen! (Jes.5:16) 
 
Slavernij zal er niet meer zijn. (Jer.22:13). 
Rente en woekerwinst zal er niet meer zijn.  
Bij de duivel werd er onrecht ontdekt, met 
alle gevolgen vandien. (Ezech.28:15) De 
Here haat “onrechtmatige roof”. De 
aankomende oorlog vanuit het Noorden met 
Gog zal zijn om roof te plegen, raakt 
Rusland toch uitgeput? Zie Ezech.38: 

12,13. Gods grimmigheid zal opstijgen, en een ongeziene 
aardbeving zal het land Israël teisteren! 
 
Targoem vertaling: 8 Want Ik, de Heer, 
heb de gerechtigheid lief; liegen en 
geweld zijn een gruwel in mijn 
aanwezigheid; en Ik zal de beloning voor 
hun werk in waarheid uitbetalen, en Ik zal 
een eeuwig verbond met hen sluiten 
Geweld en geweldenarij is terrorisme! 
Hamas betekent geweld!  
 
Sefanja 3:13 Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen 
spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden 
worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder dat 
iemand hen verschrikt. 
 
Paulus leerde om als christen geen recht te zoeken bij de 
ongelovige. Lijdt liever onrecht! (1 Kor.6:7) 
Iedereen, alle landen, zullen zien dat de Here het herstelde Israël 
gezegend heeft.  
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Zij hebben nu hun Messias, welke zij eerst hebben verworpen. Hij is 
hun redder! De profeet verblijdt zich in de Here en juicht met deze 
woorden.  
 
Hij heeft mij bedekt met het bovenkleed[*] van gerechtigheid, zoals een 
bruidegom die gelukkig is in zijn bruidskamer, (Targoem)   

 
De Here verblijdt zich als een bruidegom, en kijkt naar de stralende 
bruid, haar ziel juicht, zij werd behouden door geloof in Hem. De 
Here zit te wachten tot de Vader het signaal geeft om de bruid 
tegemoet te gaan.  
 
(10) God gaf hem een hoofdsieraad, een kroon of tiara, en de 
mantel der overwinning. (Fr.vert).   
De bruid is de gemeente, alle volgelingen van Jezus.  De 
gerechtigheid, de wetgeving, zal uitspruiten overal en alle volkeren 
zullen dit zien. 

HOOFDSTUK 62 
 

De profeet zal niet zwijgen over wat Jeruzalem zal worden in de 
toekomst en tot het zover is. (1,3) Het zal een volledig herstel 
kennen! (Jes.58:8) Ook Bijbelgetrouwe christenen mogen niet 
zwijgen over de naderende wederkomst van Jezus op aarde om hier 
te regeren. Dit is hoopgevend in een wereld als vandaag vervult met 
meer en meer angstige mensen, of angstig worden.  
Jeruzalem zal dus een wereldwijde koninklijke functie, een kroon 
hebben in Gods hand. 

 
(4,5) Jeruzalem zal niet meer 
genoemd worden als 
verlaten of troosteloos. Ja 
verlaten, eeuwenlang door 
God, maar er komt nu een 
keer. Ze krijgt een nieuwe 
naam, men zal anders over 
haar spreken. God zal ze 
noemen “Mijn vreugde” en 
Hij wil het land als Zijn bruid. 
Dan lezen wij een 
vergelijking van ware 
huwelijksvreugde. Let wel 
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huwen met een maagd. Vandaag wordt dit al een probleem met het 
maagschap denken wij. Doch hier vinden wij daartegenover, 
wanneer een man huwt met een vrouw welke al eens huwde, niet 
hetzelfde is. 
 
 Zo werd Israël lange tijd onderhevig aan 
andere staten en vreemde bewoners. 
(Ezech.23) De gemeente is als een maagd, 
bedenk bestaande uit dwaze en wijze 
maagden. Jezus kwam voort uit een maagd.  
Er zal een vruchtbare tijd aanbreken, God zal 
zich hierover verblijden. 
2 Korintiërs 11:2 Want met een ijver Gods waak ik 
over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd 
voor Christus te stellen. 
 

WACHTERS, PROFETEN,  EVANGELISTEN 
 

(6,7) Wachters waren er om te waarschuwen voor eventueel 
komend onheil. Ze zullen spreken de ganse dag, in normale tijden, 
ook in de nacht, moeilijke tijden. Ook het evangelie zal worden 
gebracht, tot Jeruzalem zal zijn gevestigd. Mensen dienen 
gewaarschuwd voor de tweede dood, de hel. (Joh.3:18) 
 
Jesaja 52:8 Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want 

met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert. 
 

Matteüs 24:14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan 

zal het einde gekomen zijn. 
 

GODS BELOFTE 
 

(8,9) Nooit zullen nog de vijanden van Israël kunnen genieten van 
de voedingsproducten welke Israël zal voortbrengen. Ook zal er 
geen nieuwe Israëlische wijn naar de vijanden gaan. Het zal voor 
hen zijn die er werken. Ze zullen eten en drinken bij de Here, in de 
voorhoven van mijn heiligdom. Israël zal zeker niet meer in de 
handen van hun vijanden vallen. 
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Hebreeën 6:13 Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, 
omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf, 

Hebreeën 6:14 zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u 
vermeerderen. En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde 

Verkregen 
 

ZIE UW HEIL KOMT 
 

(10,12) Met het bereiden van de slechte wegen, was het toen de 
gewoonte wanneer een hoogwaardig persoon of een koning, met 
zijn gevolg een bezoek zou brengen, dat men dan de weg zou 
vrijmaken van stenen en putten. (Jes.49:11) Plaatst de vlaggen van 
de bezoekers der landen goed zichtbaar als bij een groot feest. 
 

Maar wie is hier met Hem? Wie behoren tot Zijn gevolg?  
De verlosten des Heren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolossenzen 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij 
met Hem verschijnen in heerlijkheid. 
De grote vraag vandaag is voor vele christenen, wanneer komt 
Jezus hier zichtbaar om te regeren? In ieder geval na de opname 
van zijn gemeente, welke Hij gekocht en betaald heeft. (1 
Kor.6:20,22) 
Ook de discipelen vroegen aan Jezus het teken, van zijn wederkomst. 
Het zou beginnen met de vernietiging van de tempel. 
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Matteüs 24:3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen 
alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, 
en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der 
wereld? 
 
Marcus 13:4 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken, 
wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? 
 
(Matth.24:4) Dan gaf Jezus de verschillende symptomen, vele 
tekenen, gebeurtenissen, welke zouden voorafgaan aan Zijn komst.  
 

24:34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, 
voordat dit alles geschiedt. 

 
Dan dacht men vroeger aan een geslacht, een generatie van 40 
jaar, 70 jaar of meer. Er waren veel generaties van Adam tot nu.  
Maar Jezus zuchtte diep sprak, en bedoelde met dit geslacht, en 
hun nageslacht “een verdorven geslacht” als ongehoorzame 
kinderen. 

 
 
De Franse vertaling Maredsous: Marc.8:12 
Jésus gémissant dans son coeur, dit: Pour quoi cette engeance 
demande-t-elle un signe? En verité, je vous le declare il ne lui sera 
pas donné de signe. 
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Het woord “geslacht” werd hier vertaald als: engeance, wat 
gespuis of gebroed betekent! (Luc.3:7) (Matth.3:7 
Adderengebroed.)  Of “deze mensen” (Ned. Vert .gewone taal) of  
het Griekse Genea “Uw soort mensen” (Jongbloed vert.)  
   
Genealogie is stamboomonderzoek. Genetica, het DNA van de 
mens bevat erfelijke eigenschappen. Dit soort mensen leven 
vandaag nog steeds, als het nageslacht van de zeer rijke farizeeën. 
(Marc.13:30) Zij zoeken nog tekenen, via occulte praktijken. Krijgen 
nooit meer een teken. Zijn dit de hedendaagse globalisten? 
 
Marcus 8:12 En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: Waartoe begeert dit 
geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: (bevel) Aan dit geslacht zal 
voorzeker geen teken gegeven worden! (Grieks genea: stam, familie) 
 
Lucas 7:31 Waarmede zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken 
en waaraan zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan kinderen, die op de markt zitten 
en elkander toeroepen het bekende: Wij hebben voor u op de fluit gespeeld 
en gij hebt niet gedanst; wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt niet 
geweend. 
 
Voor de zondvloed was er ook zo’n geslacht, wetteloos volk. 
Openbaring 17:14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam 
zal hen overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning 
der koningen - en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en 
uitverkorenen en gelovigen. 
 
De Here doet het horen tot het einde der aarde. 
Is dat de bazuin? De apostel hoorde een stem, alsof een bazuin met 
hem sprak! (Openb.4:1) De ganse wereld zal weten, over de 
wederkomst van Christus om Zijn volk, als een gelovig overblijfsel, 
te redden en er te regeren! Velen zullen het niet geloven. Hij zal 
vergelding brengen over de vijanden van Israël. (Jes.66:6) 
 
Deuteronomium 32:41 als Ik mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand grijpt naar 

het gericht, dan zal Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders, 
en vergelding brengen over wie Mij haten. 

Zijn loon? Dit lezen wij reeds in Jesaja 40:10 Het gaat hier normaal 
over al Zijn trouwe dienaren welke uit genade zullen beloond 
worden. 
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