BIDDEN IN GROTE NOOI

Psalm 102 Wanneer wij kijken naar de grote ellende in deze wereld van
de eindtijd, dan stellen wij de vraag: Wat kunnen wij daaraan doen?
Wanneer wij zelf in problemen komen, wat kunnen wij doen? Wat doet
het Joodse volk vandaag, dat in de benauwdheid komt? Wat deden zij
om Egypte te verlaten?

Koning David schreef die psalm en bedacht de staat Israél, welke het
heel moeilijk had op alle vlak, bijzonder het geestelijke, met veel
onverhoorde gebeden. De tempel lag nog in puin. Wat deed hij?
bidden! Een smeekbede! Nah.1.7 De HERE is goed, een sterkte ten dage
der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen. (Ps.107:6,13,19). De
bidder zal gered worden! (Jer.30:7) Deze psalm lijkt profetisch wat veel
later in vervulling ging.

Wie is de ellendige? Een mens, of Israel als volk?

(1-3) Vers 1 is de titel van de psalm, maar geen vers!
De ellendige, was een ziek mens die getroffen was
door pijn en honger, bijna stervend. Tijdens de
holocaust, riskeerden de joden hun leven om wat
brood. (1946) Hij was beschaamd over zijn miserie en
wanhoop.

Uiteindelijk gaat hij bidden om hulp, bij hun God, de
God van Israél. Doe niet alsof je
me niet hoort zegt hij. Allen die bidden in de wereld
tot andere goden, is verloren adam! Daarom is er
een les voor iedere christen, bidt niet alleen als je
problemen hebt.

(4,8) Hier vinden wij wat jaren later zou geschieden.
Zwaar en diep verdriet, pijnlijke dagen, met extreem
verdriet die een invloed hebben op het lichaam.
Gebroken harten. Maar de vuurhaard en de rook wijzen naar de latere
holocaust. Toen werd ook deze psalm bedacht.

A.v. Mijn beenderen worden verteerd tot rook. (w2, in plaats van 1¢v))
Calvijn: “worden verbrand als droog hout”. Sept.vert. Branden op




Depressief, Kenmerkend met het zuchten in vers 6. De bidder at niet
meer, het vuur kan ook wijzen naar de hoge koorts die men heeft.

Het niet meer eten of kunnen eten schrijft David, is zoals hij schreef in
ps.32. Sommige joden waren er erg depressief geworden en pleegden
zelfmoord door tegen de elektrische schrikdraad van het kamp te lopen.

Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de
ganse dag; Psalm 32:4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij,
mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Sela

Een pelikaan in de woestijn brengt
veel zuchtende geluiden en een
steenuil of mus schreeuwt
angstaanjagend uit verdriet als hij
zijn partner verloor. Een steenuil
verplaatst zich meestal tot
onbewoonbare plaatsen. A.v.
nuktikorax, wat een vleermuis is.

De vijanden van Israel.
(9,12) Zij zoeken steeds leugens om mij in kwaad daglicht te stellen en
te lachen of spotten. Ze vervioeken en schelden ons uit. Ze maken
samenzweringen en verbonden tegen Israél. As en tranen wijzen naar
een groot verdriet. As was voor de jood een beeld voor vernedering.
Tijdens hun ballingschap, dienden zij hun deeg te kneden in een put in
de grond, wenende, vandaar as eten als brood. (Rashi) De vijanden
lachen met hun verdriet. Door Gods toorn welke kwam op hun
hoogmoed, (Ps.30:7) werden als straf weggeworpen en weg van hun
land.

Jesaja 22:17 Zie, de HERE zal u
wegslingeren, zoals een man iets
wegslingert; Hij zal u stevig
ineenwikkelen,

Een derde van het Joodse volk kwam om
tijldens de holocaust. Ze waren als een
langzame verdwijnende schaduw of als
verdwijnend dor gras. (Jes.51:12,13) (Psalm
144:4).




Gebedsverhoring van Jacob, na oprecht gebed!

(13,15) Maar Gij, o HERE, troont voor eeuwig, uw naam blijft van geslacht
tot geslacht. Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen,
want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen;

Hier is de bepaalde tijd gekomen dat God Zijn volk genadig zal zijn. Hij
brengt Zijn volk naar hun land terug. (Jes.51:11) God zal optreden en
onbarmhartig wraak nemen over al die vijanden, zoals ook de profeten
en Paulus hebben gesproken. (1 Cor.15:25). (Micha 5:8) (Joel 3:2).

Met Sion is niet alleen Jeruzalem bedoeld maar alle mensen die ertoe
behoren, alle Joden. Het gebed brengt op een bepaalde dag de
verlossing. God zal het gebed van de “ellendige” niet verachten.

Ook vinden wij dat het volk zich zal
verheugen in haar stenen, en puin. Wij
zagen eens de herbouw van Jeruzalem en
het land sinds 1948. Men bidt aan de
Klaagmuur voor de wederkomst van hun
Messias.

Jesaja 1:24 Daarom luidt het woord van de Here, de HERE der heerscharen,
de Machtige Israéls: Wee, Ik zal wraak oefenen aan mijn tegenstanders en
Ik wil Mij wreken op mijn vijanden;

Hier dan vinden wij de wederkomst van de Heer in heerlijkheid. Ook dit
als een gebedsverhoring. Dit na de grote verdrukking, de zevenjarige
benauwdheid van Jakob. De tijd van de antichrist.

Dan zullen de volkeren....
(16,19) Er zal opnieuw gebeden worden en hun gebed zal worden
verhoord. Nu begint een nieuw profetisch gedeelte. De Here heeft
gebouwd, en is al gekomen in heerlijkheid.

19 Dit worde opgeschreven voor een volgend geslacht,

en het volk dat geschapen zal worden, zal de Here loven;
Fr. vert.: “Een geslacht in de toekomst” Dit is duidelijk de geboorte van
het echte christendom met Bijbelgetrouwe christenen wereldwijd.
Geschapen worden in Christus! Daarom de wedergeboorte. Deze
werden en worden vervolgd, gepest, vermoord, op allerlei wijze in de
geschiedenis.




Jakobus 5:13 Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is
iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.

Petrus 4:12 Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet
bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. 13 Integendeel, verblijdt u
naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde
zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.

(20,23) God heeft hun gebeden verhoord, en is hen nu genadig. Het volk
zal nu de Here aanbidden! Het lijkt een nieuwe schepping. Hier is sprake
van een bevrijding om de Here te loven en te aanbidden. God heeft alles
gezien wat op aarde gebeurde. Een christelijk volk om verloren zielen te

redden. (Ps.22:31) Redding van mensen welke zouden sterven. De Here
zal duizend jaar regeren in Israel!

Wij lezen over een herstel van de ganse natuur.

Jesaja 43:19 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal
het uitspruiten; zult gij er geen

acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de
woestijn maken, rivieren in de wildernis.
20Het gedierte des velds zal Mij eren,
jakhalzen en struisen, want lk geef water in
de woestijn, rivieren in de wildernis om

mijn uitverkoren volk te drenken.

Jesaja 43:21 Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen

Een nieuwe hemel en aarde &)

(24,29) Wij verwijzen nogmaals naar de lichtgevende woorden van
Jesaja:

Jesaja 65:9 En Ik zal uit Jakob nakomelingschap doen voortkomen en uit Juda een
erfgenaam voor mijn bergen; mijn uitverkorenen zullen ze bezitten en mijn
knechten zullen daar wonen.

Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat
vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Maar gij
zult u verblijden.




De levenskracht van Israél werd gebroken en zijn leven verkort, door
verbanning en zijn vijanden. De psalmist bidt opdat zijn levensdagen
lang zouden mogen zijn. Want zij begrepen dat Gods dagen eeuwig
zijn! Zijn schepping is als een versleten kleed, maar Hij kan en zal een
nieuwe schepping maken, en Hij blijft bestaan. (Hebr.1:12) (Ps.102:13) Alles
nieuw net zoals wij veranderen van kledij.

Zij begrepen dat er werkelijk eeuwig leven bestond! (Rashi) Zij
hoopten daarop. Ja dat nakomelingschap zijn mogelijk allen die later
zouden geloven in Jezus, hun Messias, hun redder.

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig
leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 5 en toch wilt gij
niet tot Mij komen om leven te hebben.

Johannes 6:40 Want dit is de wil mijns Vaders, dat eenieder, die de Zoon
aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal
hem opwekken ten jongsten dage.
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