GETUIGEN VAN ONZE HEER

37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en
de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?

38En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de
naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des
Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor
allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. Hand.2

Pinksteren was een dag van bekering, velen hebben dan Jezus aangenomen. In onze
dagen hebben wij een grote nood aan ware bekeringen.

Jezus sprak destijds: Ik zal u vissers van mensen maken. Niet iedereen die gaat vissen
vangt altijd veel vis. Wij zien dat de technieken bij het vissen zodanig zijn gevorderd dat
bepaalde vissoorten dienen dringend te worden beschermd.

Wanneer wij spreken over het getuigen, dan kunnen wij dat gaan vergelijken met het
vissen.

Wie uit gaat vissen bedenkt op welke manier hij dat zal doen. Zo moeten wij ook erover
nadenken, bijzonder in deze moeilijke tijd van goddeloosheid hoe wij dit doen.

Hoe wij ons voorbereiden, n.l. met gebed en uitgaan, schrijven of spreken, in vertrouwen.
Een actie ondernemen bv: onze Bijbelstudies zijn hoopgevend, want enkel Bijbelgetrouwe
christenen hebben nog een prachtig toekomstperspectief!

Wat is eigenlijk dat getuigen?

11 En de volgende nacht stond de Here bij hem en zeide: Houd moed, want zoals gij
te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen.

12 En toen het dag was geworden, maakten de Joden een complot en vervioekten
zichzelf met de gelofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus hadden
gedood. 13 En het waren er meer dan veertig, die deze samenzwering maakten;Hand.23

Het woord “getuigen” in het grieks en zoals het er hier staat = Marturomai.

Dit woord wil zeggen : “wervend prediken”
Het was duidelijk de goede bedoeling van de Heer : Zielen te winnen voor Hem.

Wat betekent het “zielen te winnen” en hoe moet dat ?

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen

zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,

18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de
onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Ef.4
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Paulus maakt duidelijk wat hij bedoelt, als hij ging spreken tot de mensen. Hij kende het
doel, hij kende het probleem van de mensen. Hij keek daar naartoe als iemand die de
mensen wilde genezen van een ziekelijk en verkeerd denken, door onwetendheid.

Hij sprak wel met gezag! Niet bedelend, niet dwingend en ook niet sprekend om de
mensen te behagen.

Wat zullen wij dan zeggen?

Dat de mensen niet langer mogen leven als de heidenen.

Hij wil zeggen: zonder rekening te houden met Gods wil, welke te vinden is in de bijbel.
Het gaat hier om een falende of traditionele levenswijze. Dat de mensen niet langer ijdel
of religieus mogen denken.

Dit ijdel denken is niets anders dan “een vruchteloos” denken, in de ogen van God. Dit wil
zeggen dat de gevolgen van zulk denken geen blijvende resultaten hebben. Een gans
leven hard werken, maar er blijft voor God niets over. Wie geestelijk denkt, zal ook voor
God vruchtbaar zijn geweest, en na de dood zal hij “loon” ontvangen en eeuwig leven in
heerlijkheid.

Met een paar voorbeelden kunnen wij heel goed begrijpen waarvoor Paulus waarschuwde:

na de dood is alles voorbij, euthanasie, crematie enz.

Na de dood komt men terug in een ander aards leven. (leugen)
Met het vagevuur ben ik tevreden (misleiding en leugen)
Allen zalig in hun geloof ( alverzoening)

Slechts leven voor zichzelf en eigenbelangen, rijk worden.

Wedergeboren christenen gaan in feite heel dwars liggen bij de gedachtegang die de
meeste mensen volgen. Hun denken is ijdel. Een denken zonder te weten hoe God over
iets denkt heeft geen zin, het kent geen inhoud, het brengt slechts teleurstelling.

Voorbeeld van ijdel denken.
Lukas 12
18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal
daarin al het koren en al mijn goederen bergen.
19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele
jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk.
20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist
en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?
21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.
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De gedachtegang van deze mens was dwaas of ijdel zegt God.
leder mens denkt en leeft alsof hij honderd jaar zal leven. Hij denkt niet na over de zin van
het leven.

Mensen zijn verduisterd in hun verstand.

De ongelovige mens kan geen correct onderscheid meer maken tussen goed en kwaad.
Denk aan de gewetenloze handelaars die de wereldmacht willen nemen. (WEF) God moet
ingrijpen, opdat de mens God zou kunnen begrijpen. De Emmausgangers werden hun
verstand geopend. Ze hadden zelfs alles meegemaakt, maar ze hadden de schriften
gelezen, maar niet begrepen. Ze geloofden niet ALLES!

Zo is het begrijpelijk dat er maar een uitleg over Gods woord is, de H. Geest is nodig om
ons daarin te leiden;

Vervreemd van een leven met God.

Dit is een groeiproces in onze dagen, mensen worden allergisch aan ware Godsdienst.
De geest van de antichrist beinvioedt het gedrag van de mensen. Belgié is een goed
voorbeeld, euthanasie voor stervend en niet stervend.

De enige dag dat de mensen soms nog eens dachten aan God was op de zondag.

Wij moeten vandaag eens zien, met wat de mensen bezig zijn op zondag of hoogdag.
Mensen zijn bezig met hun hobby’s, genot en met zichzelf. Kerken worden gesloten, doen
nog slechts dienst als restaurant, cultuurzaal voor concerten of goochelaars en magische
kunsten.

Dit alles is een gevolg van een ijdel denken, als heidenen of ongelovigen.

Hoe kunnen wij de mensen overtuigen dat ze moeten rekening houden met God, dat
hun denken ijdel is, en ze God niet kennen.

Ons eigen getuigenis kan hierin een goeie rol spelen. Hoe zijn wij zelf tot geloof gekomen,
en hebben ingezien, begrepen, wat Jezus voor ons deed!

Ook Paulus getuigde over zichzelf.
Hand.22:3
Paulus was een ijveraard voor God, doch op een vileselijke manier. God dienen zonder te
weten hoe. Daarna kwam er een gebeurtenis , waarbij hij de stem van Jezus hoorde.
leder die ons hoort spreken vanuit de bijbel hoort de stem van Jezus.
Wij moeten mensen aan het denken kunnen zetten, over hun zondige wandel, en de
zin van hun leven. Wie niet wil geloven wat God zegt in de Bijbel gaat verloren!
Jezus kwam voor mensen van goede wil!
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