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ONVERGANKELIJKE HEERLIJKHEID EN 

DE CHRISTELIJKE HOOP 
 

Ieder Bijbelgetrouw christen of een kind van God, eert  de God der 

heerlijkheid, de God van Israël. Koning David kende die God en zong 

een lied, een psalm 29. 

De stem des HEREN is over de wateren, de God der heerlijkheid doet de donder 
weerklinken, de HERE over de geweldige wateren. 
 

Wanneer wij in de Bijbel lezen over heerlijkheid, dan gaan wij even 
nadenken. De Jongbloedvertaling spreekt over de God der majesteit. 
Anderen, de God van glorie. Het Hebreeuwse woord gebruikt is 
“Kabod”, het betekent de gewichtigheid en aanzien van een persoon. 
Dit kan komen door zijn rijkdom, bezit, of zijn grote macht. 

Doch wanneer wij verder kijken in de Bijbel, daar vinden wij een aardse 
tijdelijke heerlijkheid, maar er bestaat ook eeuwige hemelse 
heerlijkheid, in de hemel, daar zal het “heerlijk” zijn!  

1 Korintiërs 2:9 Maar, gelijk geschreven staat: 
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 

en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft 
bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 

1.De aardse heerlijkheid en weelde 
 

 

 

 

 

 

Wanneer wij het nu eerst hebben over de aardse heerlijkheid, weten wij 
dat deze vergankelijk is. Dit is er gekomen door een mens: Adam! 
(Rom.5:12) Er kwam snel ook jaloersheid voort uit zulke situatie. Het 
begon al vroeg, Kaïn, beeld van de kerkganger, sloeg de ware Gelovige 
Abel dood. Kaïn had ontdekt dat Abel contact had met God, deze bracht 
een offer zoals God het wilde!  De geschiedenis heeft dat al voldoende 
bewezen, bedenk de middeleeuwen, met een Godsdienst zonder Bijbel. 
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Abels geloof was kostbaarder dan vergankelijk goud, en dat zal later te 
zien zijn wanneer Christus openbaar zal worden. (1 Petr.1:7) Aardse 
heerlijkheid is tijdelijk. Vandaag in de eindtijd stellen wij vast dat de 
rijksten ter wereld, gewetenloze kooplieden zijn. (Op.18:23) 

Zij zoeken naar de wereldmacht, willen de oude democratie laten 

uitbloeden. Ze worden de machthebbers der aarde. (Op.18:23) Wees 

niet afgunstig op deze goddelozen, ze zetten een grote mond op tegen 

de hemel. Let erop hun ogen puilen uit van vet, zij beelden zich veel in. 

Ze krijgen duivelse fantasieën! Ze denken dat God niet weet wat ze van 

plan zijn! (Psalm 73:7) Zij zoeken tevergeefs een hemel en heerlijkheid 

op aarde. 

Openbaring 18:3 omdat van de wijn 
van de hartstocht harer hoererij al de 
volken gedronken hebben en de 
koningen der aarde met haar (Vaticaan) 

gehoereerd hebben en de kooplieden 
der aarde rijk geworden zijn uit de 
macht harer weelderigheid. 
(Heerlijkheid).  

Deze kooplieden werden door de wereldse economie schatrijk. Bijzonder 

door “toverij” lees “pharma” Je vindt ze in Davos, om het volk te 

misleiden (Op.18:23)  

Jakobus 5:2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,3  
uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees 
verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen 
zijn.  

1 Timoteüs 6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in 
een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de 
mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de 
wortel van alle kwaad is de geldzucht 
 

Wij zien hierin dat ware christenen niet verder hebzuchtig willen zijn, 

noch zoeken om rijk te worden, of op de hoogste trap van de sociale 

ladder te willen kruipen. Ze stellen hun vertrouwen niet op rijke of 

machtige mensen. Kinderen van God zullen niet in een strik worden 

gevangen door wereldse begeerten! (1Tim 6:9) (Luc.21:34) (Spr.29:25) 

(Ps.91:3 corona) 

Spreuken 14:27 De vreze des HEREN is een bron des levens, 
om de strikken des doods te ontwijken. 
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2. DE HEMELSE HEERLIJKHEID VOOR  

EEN KIND VAN GOD 
 

Momenteel kennen de grote meerderheid van alle stervelingen weinig 
heerlijkheid, hier tijdens dit korte leven op aarde. Religieuzen willen hun 
hemel wel verdienen, wat onmogelijk is.  Maar met een vergankelijk 
lichaam uit vlees en bloed komt men niet in de hemel. (1 Kor.15:50)  

Dit laatste is en was een groot probleem. Met een zondig lichaam komt 
geen enkel mens in de hemel. Dit kwam door Adam, de eerste mens 
welke ongehoorzaam was aan Gods wil, en zijn eigen zin deed, en geen 
rekening hield met Gods woorden. Hij werd 930 jaar en stierf als gevolg. 

1 Korintiërs 15:22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in 
Christus allen levend gemaakt worden. 

 
De apostel Paulus wist van het herstel van de zondeval. Jezus was de 
enige oplossing tot een compleet herstel voor de mensheid, dat de 
mens opnieuw een zalig toekomstperspectief zou hebben en eeuwig 
leven opnieuw zou kunnen krijgen! Adam wist het al door ondervinding.   

4 Toen kwam het Woord van God (Jezus) tot Adam en zei tegen hem: "O Adam, 

zoals jij jouw bloed hebt vergoten, zo zal ik mijn eigen bloed vergieten als ik vlees 

word van jouw nakomelingen; en zoals jij stierf, o Adam, zo ook zal ik sterven. En 

zoals jij een altaar hebt gebouwd, zo zal ik ook voor jou een altaar van de aarde 

maken; en zoals jij je bloed daarop hebt geofferd, zo zal ik ook mijn bloed op een 

altaar op aarde offeren zoals jij door dat bloed om vergeving vroeg, zo zal Ik ook 

met Mijn bloed vergeving van zonden bewerkstelligen en de overtredingen 

daarin uitwissen. (Het eerste boek van Adam en Eva.) 

1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, 
opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en 
door zijn striemen zijt gij genezen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesaja 53:5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, 
en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, 
wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, 
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Met de context het gaat hier niet om directe lichamelijke genezing, maar om 
een compleet herstel en behoud welke pas zal openbaar worden bij zijn 
wederkomst in Israël en voor Israël! Herstel voor de verloren schapen. 
Letterlijk zouden dus alle Joden “ziek” zijn geweest?? Het was duidelijk 
genezing van hun blindheid en onbegrip! Geestelijke genezing! Als voorbeeld 
Joh.9:32 Dan zal pas ons vernederd lichaam hersteld en verheerlijkt worden. 
(Fil.3:21)  

Ja ook de oorzaken van het sterven, als ziekte, kwalen, lijden, ouderdom, of 
door een plandemie, nam Jezus door zijn offer dit alles weg door Zijn en de 
opstanding.  Wij vinden tevens later ook de blindheid der heidenen. (2 
Kor.4:4) (Rom.8:18)  

JEZUS TOONT DE VERHEERLIJKING VAN ZIJN LICHAAM 
Lucas 9:30 En zie, twee mannen spraken met Hem, en wel Mozes en Elia. 31 
Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem 

zou volbrengen. Matteüs 17:2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en 
zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 
 

Wat een zegen mocht dit zijn voor deze discipelen welke deze 
lichaamsverandering zagen, een verandering naar een onsterfelijk lichaam. 
Wat een hoop, voor allen die Jezus zullen geloven en volgen, verlost worden 
van ons sterfelijk lichaam dat ziekte en pijn draagt. Daarom is er een verlangen 
naar de wederkomst! ( 1 Kor.15:23).  
 
Johannes 20:16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot 
Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! 17 Jezus zeide tot 
haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; 
maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw 
Vader, naar mijn God en uw God. 
 
Men denkt dat het contact van een 
sterfelijk lichaam mag niet in 
aanraking komen met een 
verheerlijkt lichaam. Maria had 
moeite Hem te herkennen. Maar 
Maria wilde met menselijke 
gevoelens en haar emoties Hem nu 
vasthouden als tevoren om opnieuw bij hen te blijven. Het contact met 
een verheerlijkt lichaam kon wel, want dan lezen wij dat zij Zijn voeten 
grepen en Hem aanbaden. (Matth.28:9) Doch een sterfelijk lichaam kan 
moeilijk de Sh’khina de stralen van Jezus heerlijk verdragen. 
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EEN KIND VAN GOD ZAL OOK VERHEERLIJKT WORDEN! 
 

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus 
Christus als verlosser verwachten, Filippenzen 3:21 die ons vernederd lichaam 
veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, 
naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. 
 

Wie wil een nieuw lichaam? 
 

Veel mensen lijden door veel problemen met hun lichaam. Er zijn nog 
steeds ongeneeslijke kwalen en veel mindervaliden.  Sommigen willen 
soms uit het leven stappen. Wat een hoop voor wedergeboren 
christenen! Wie in Jezus wil geloven, krijgt hoop in plaats van wanhoop! 

De apostel Paulus deelde ons een 
mysterie mede. Hij schreef naar de 
gemeente te Korinthe over een bepaalde 
dag en tijd, waarbij bij de laatste 
bazuinklank de doden zullen opstaan 
met een onvergankelijk en verheerlijkt 
lichaam. Ook de christenen die op dat 

tijdstip nog leven zullen in een oogwenk weggevoerd worden. ( 1 
Thes.4:17).  

Die laatste bazuin is niet een 
oordeelsbazuin! Het is een lange 
bazuinstoot. Toen Israël uit 
Egypte kwam, kenden zij die 
bazuinstoten. Namelijk en eerste 
lange stoot, om aan te duiden dat 
men verder zou trekken. Een 
tweede was een bazuinstoot met 
korte stoten na elkaar, was een teken om alles klaar te voor te bereiden 
om mobiel te zijn. Een derde en laatste bazuinstoot was lang, zo wist 
men dat men vooraan vertrok.  
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