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4  Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij 
naar hem omziet? 5  Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en 
hem met heerlijkheid en luister gekroond. Psalm 8 
 
Het is goed om even stil te staan bij het schepsel, de mens. Wanneer wij kijken 
naar de natuur, de dieren, de planten enz. dan is het de moeite waard om ook eens 
de mens van dichter te bekijken, die bijna goddelijk is gemaakt! 
Wij gaan even kijken hoe een mens in elkaar steekt, of beter wat God ons leert 
over de mens in zijn bestaan!  
Wij vinden in de bijbel dat de mens bestaat uit verschillende delen, een lichaam, 
een ziel en een geest. Wij beginnen eerst bij het lichaam zelf, het omhulsel van de 
mens. 
 

HET MENSELIJK LICHAAM. 
 

7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof 
der aarde, en in  zijn neusgaten geblazen den adem des 
levens; alzo werd de mens tot een  levende ziel. Gen.2 

 
God zelf maakte het lichaam uit slijk en leem. ( Job.33;6 en 
10:9). De mens kent nog steeds, na al die jaren van onderzoek niet 
alles over zijn lichaam. Dat komt omdat de mens op een zeer 
wonderlijke wijze is geschapen. 14  Ik wil u loven, omdat ik 
verbazend wonderbaar gevormd ben; wonderbaar zijn uw 
werken, en ik erken dit van ganser harte.  
Psalm 139 Leidse vert. 
Het is tevens een reden dat de mens eerbied en zorg dient te 
dragen voor het lichaam en te weten hoe hij daarmede omgaat! 

Waarom gaf God ons een lichaam? 
1   Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de 
barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke 
eredienst. Rom.12 
Vele mensen hebben lang geleefd, maar hebben nooit tot de 

ontdekking willen komen, dat God een bedoeling had met hun lichaam. Het is van 
groot belang te weten wat wij kunnen en moeten doen met ons lichaam. Wij kunnen 
onze handen gebruiken om iets te maken, maar ook om iemand te vermoorden. 
Handen om te stelen of handen om te geven? 
Tot welk doel stellen wij ons lichaam? Wij werken eten en drinken, maar leven we 
in dienst van God?  Is het lichaam een reclameobject geworden? 
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Waarom is ons lichaam zwak, vernederd en sterfelijk geworden? 
 

10 ¶  Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de 
zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 
11  En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft 
opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden 
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn 
Geest, die in u woont. Rom.8 
 
Paulus maakt duidelijk dat het lichaam door het gevolg van de zonde sterfelijk is 
geworden. Zonde is geen biologisch gegeven, maar is een macht voortkomende 
uit de geestelijke wereld. Die zondemacht woont in de mens, maar daarom is het 
lichaam niet zondig, maar het kan de gevolgen van de zonde dragen. ( Rom.6:6,12, 
Rom.7:20, Rom.8:3.). De wet kon geen oplossing geven voor de zonde die in de 
mens woont. Daarom kwam Jezus om een oplossing te geven, de genade en de 
gave van de H.Geest in de mens! 
Wanneer de zonde tot de lichamelijke wereld zou behoren dan verduistert men de 
waarheid. Het kwaad komt niet voort uit het lichaam zelf, maar door de 
veroorzaker van het kwaad, satan en de demonen. Zij zoeken het lichaam te 
beheersen!  
 
De vernieuwing en het herleven van de menselijke geest, maakt het mogelijk de 
zondemacht te ontzenuwen en te verlammen. Wie in Jezus Christus gelooft, is een 
nieuwe schepping geworden. De woorden van Jezus zijn geest en leven! 
De geest is zeker niet geroepen om het lichaam te onderdrukken.  
 
Een mens kan wel zondigen met zijn lichaam, maar het is de innerlijke mens die 
dan zondigt. Wie inspireert je geest en je gedachten? 
Wanneer de geest en de ziel tot herstel komt, dan is het ook een herstel en een 
verademing voor het lichaam. Een gezonder worden van het lichaam is een gevolg 
van het herleven van de menselijke geest.  
 
Het lichaam van een wedergeboren christen is een tempel geworden van Gods 
Geest. ( 1 Cor.6:19,20).  
Daarom leert de bijbel dat het lichaam begraven moet worden.  Daarom ook zal 
het lichaam van een christen dat aards en sterfelijk was, veranderd worden naar 
een verheerlijkt hemels lichaam, bij de opstanding. 
 

20  Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de 
Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 
21  die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn 
verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij 
ook alle dingen Zich kan onderwerpen. Fil.3 
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Is het menselijk lichaam eigendom van de mens of van God? 
 

Doen wij wat we willen met ons lichaam? 
 

28  Gij zult geen insnijding voor een dode 
in uw lichaam maken en geen tekens in 
uw huid laten prikken: Ik ben de HERE. 
29  Gij zult uw dochter niet ontwijden 
door haar aan ontucht over te geven, 
opdat het land geen ontucht bedrijve en 
het land niet van schanddaden vol worde. 
Lev.19 
 
God wil duidelijk een bescherming van het menselijke lichaam. Seks is enkel 
binnen het huwelijk geestelijk gezond.  
Elke vorm van opzettelijke verminking is zondig. Zichzelf pijnigen is van 

demonische aard. 
 
Tatoeages zijn opnieuw in vandaag, en ook niet naar 
de wil van God. Is het ongezond? De beelden zijn 
meestal occult geladen. Waarom ligt het percentage 
van zelfmoorden bij de getatoeëerde hoger dan bij 
anderen? 
 
Het lichaam van meisjes of jongens gebruiken voor 
ontucht en hoererij is vandaag een groeiend kwaad. ( 
1 Cor.6:13). Let op de verdwijningen!  
Het lichaam pijnigen voor het plezier is niet 
toegelaten. Castratie is uit den boze zowel voor mens 
als dier. 
 
Ook in het huwelijk is het duidelijk dat God ons leert 
hoe de functie van het lichaam van man en vrouw in 

harmonie moet leven.  

 
4  De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar 
man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te 
beschikken, doch zijn vrouw. 
5  Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en 
voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna 
weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw 
gemis aan zelfbeheersing. 
1 Cor.7 
 
 



Gaytant R Pagina 4 2-5-2024 
H:\ALLE BIJBELDOCUMENTEN\ALLE VERKLARINGEN R GAYTANT tot 2023\A NIEUW TESTAMENT\PETRUS 
2\BOODSCHAPPEN EN BIJBELSTUDIES\BOODSCHAPPEN\PASTOR GAYTANT\Wat zegt God over uw lichaam ziel en geest.doc  

 
 
 

Orgaandonatie. 
 
Door onze hedendaagse wetenschappelijke vooruitgang worden wij 
geconfronteerd met nieuwe mogelijkheden. Wij dienen dan steeds, meer dan ooit 
deze praktijken te toetsen aan Gods woord. 
Het geven van organen is erg afhankelijk van het tijstip van het sterven. Deze 
organen mogen niet afgestorven zijn, anders is er een vergiftigingsrisico. Wie 
bepaalt wanneer iemand is gestorven? Er zijn nog steeds vele discussies over het 
punt van het hersendood zijn.   

 
Voor de ongelovige zal het geven van organen na een 
vermoedelijke dood geen probleem zijn. Hij denkt 
toch niet aan het hiernamaals of geloof niet in een 
leven na de dood. 
 
Wij, christenen met fundamentele bijbelse inslag zijn 
en blijven een tempel van Gods Geest.   
Een mens is slechts dood wanneer de Heer erover 
heeft beslist.  
 
12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een 
ieder te vergelden, naardat zijn werk is. 
13  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de 
laatste, het begin en het einde. Openbar.22 
 
Rond het vaststellen van de dood zijn er in het 

verleden al genoeg fouten gemaakt. Orgaandonatie terwijl men nog in leven is, 
zou ik persoonlijk afraden op basis van onderstaande tekst! 
 
 1Th 5:23  En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, 
ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen 
dele onberispelijk bewaard te blijven. 
 

Plastische chirurgie. 
 

Mt 6:25  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd 
over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of 
over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. 
Is het leven niet meer dan het voedsel en het 
lichaam meer dan de kleding? 
 
Moet iemand zich zorgen maken, als zijn neus scheef 
staat of ouderdomsrimpels krijgt? 
Wie christen is geworden weet dat hij een geheel 
nieuw lichaam zal krijgen dat perfect zal zijn! 
Worden er geen zorgen gemaakt voor iets wat niet 
nodig is?  
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UW ZIEL 
 
 
De ziel is heel nauw verbonden met het lichaam en vormt eigenlijk één geheel. 
Wij vinden in de bijbel verschillende teksten die ons een beeld geven van wat men 
onder de ziel mag verstaan. 
 

Ge 4:10  En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het 
bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. 
 
Abel was dood en toch roept zijn bloed tot God. Er is 
leven na de dood, dat beweren nu ook wetenschappers. 
Het bloed van de gelovige Abel riep om wraak. Het 
bloed van Jezus gaf vergeving. ( Hebr.12:24). 
De zielige woede van Kaïn, was dat hij zag dat Abel 
geestelijk contact met God had en hij niet, hij leefde 
enkel uit een ongelovig zieleleven. Zijn geweten kloeg 
hem aan. Het geweten behoort ook bij de ziel van de 
mens. Deze moord is een beeld van de eerste 
godsdienstoorlog.  
  

3  Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals 
het groene kruid. 4  Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. 
GEN 9 
 
Le 17:11  Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het  altaar 
gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het  bloed, dat voor de ziel 
verzoening zal doen. 

 
Het eten van bloed is ten strengste verboden. ( De gekende bloedworst eten is 
onbijbels, ongezond). De mens is naar het beeld van God gemaakt. Met het bloed 
heeft God een andere bedoeling, vergeving. 
De ziel van de mens omvat drie elementen welke worden beïnvloed door zijn 

zintuiglijk leven, zijn wil, zijn verstand, zijn gevoelens. 
 

DE WILVAN DE MENS IS EEN ONDERDEEL ZIJN ZIEL 

 
Onze eigen wil behoort tot het zielige leven van een mens. Verschillende woorden 
voor ziel werden als volgt vertaald:  Goeddunken ( Ezech.16:27) Aan de lust  
( Ps.27:12).  
11  Onderwijs mij, HERE, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil; 12  
geef mij niet prijs aan de lust ( aan de wil) van mijn tegenstanders, want valse getuigen 
staan tegen mij op, en hij die geweld blaast. 
Het aan de lust van de tegenstanders overlaten betekent niets anders dan 
overgelaten worden aan het zielenleven van de vijanden. Aan de willekeur van de 
zondige natuur van de ongelovige mens.  
De wil van de mens kan botsen met de wil van een ander mens, er is persoonlijke 
verloochening nodig voor vrede. De wil van de mens botst nog meer met de wil 
van God, want de wil van God is geestelijk, de wil van de mens vleselijk of zielig. 
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39  Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en 

deze zijn het, welke van Mij getuigen, 
40  en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te 
hebben. Joh.5 
 

De farizeeërs hadden geen geestelijk leven, omdat 
ze hun wil niet ondergeschikt wilden maken aan 
de wil van Jezus, die eeuwig leven gaf. Zonder 
Jezus is er geen geestelijk leven mogelijk. Deze 
godsdienstige mensen lijden een zielig religieus 
leven. Denken door humaan te leven de hemel te 
kunnen bereiken. Wanneer iemand niet wil 
luisteren naar de bijbel, het woord van God, dan 

moeten wij dit met spijt aanvaarden en respecteren.  
 

HET VERSTAND VAN DE MENS LIGT IN ZIJN ZIEL 
 
De ziel heeft kennis, wijsheid, verstand en kan overdenken. 
 
10 ¶  Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; 11  
bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden, 
12  om u te redden van de boze weg, van de man die verkeerde dingen spreekt, 
13  van hen die de rechte paden verlaten, om op duistere wegen te gaan; Spr.2 

Het verstand moet in dienst staan van God op de eerste plaats, om zichzelf te 
beschermen. 
3  Aanschouw toch, antwoord mij, HERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, opdat ik niet 
inslape ten dode; 4  opdat mijn vijand niet zegge: Ik heb hem overmocht; opdat mijn 
tegenstanders niet juichen, wanneer ik wankel. Psalm 13 

 
Het verstand ligt in het vlees en is beperkt. Wij moeten waakzaam zijn en 
bedachtzaam om beslissingen te nemen.  
De natuur van de mens is zondig. Zijn ziel kan kennis en wijsheid opdoen. De 
Psalmist vraag hulp voor zijn zielig verstand in zijn gebed aan God. Ons verstand 
is zondig, dat wil zeggen falend, onvolmaakt. 
De Emmaüsgangers hadden niet begrepen wat er in de bijbel stond geprofeteerd. 
Jezus kwam hen daarin tegemoet. 
Lu 24:45  Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 
 
 

DE GEVOELENS VAN DE MENS BEHOREN TOT ZIJN ZIEL 
 

13 Een vrolijk hart maakt een vrolijk aangezicht; 
maar als het hart bekommerd is, zinkt ook de 

moed.  
De statenvertaling vertaald door “hart” en niet geest. Dit is 

correct. NBG vertaalt geest. Onder geest moet men hier 
ook de ziel begrijpen. 
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2 Hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan 

dag? Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Psalm 13 
 
1   Mijn ziel is verdrietig over mijn leven; ik zal mijn klacht op mij laten;  ik zal spreken in 
bitterheid mijner ziel. Job 10:1 

 
Kommer en zorg kunnen het hart of anders gezegd de ziel 
verdrietig maken, ja zwaar depressief maken. Dit alles 
komt uit het vlees of de ziel. De satan kan invloed maken 
ten kwade op de ziel van de mens maar niet op de geest. 
De ziel van de mens moet hersteld worden en in 
evenwicht kunnen komen. Wij moeten bevrijd worden van 
het juk van de satan. Een leven enkel vanuit de ziel, geeft 
de mens een onrustig leven. De ziel is nooit verzadigd. Hij zoekt rijkdom en eer en 
wordt hoogmoedig. Die ziel leeft zonder rekening te houden met zijn Schepper.  
Wie zich kwaad maakt, doet de gezondheid zijn lichaam kwaad, de geest kan dit 
overwinnen door de pil die “verdraagzaamheid” heet. (Made in heaven). 
 
28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 
29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 
30  want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matth 11 
 
De ziel komt slechts tot rust, wanneer alle zielige streven en zielige begeerte in het 
leven onder controle of discipline komen. Het juk is een geestelijk levensprincipe 
van Jezus, welke wij terugvinden in de bijbel. Dit principe staat haaks op alle 
verlangens van de ziel. 
 
1 ¶  Het geschiedde nu, als hij geeindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel  van 
Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde  hem als 
zijn ziel. 1 Sam.18 
 
Je kunt iemand genegen zijn of een afkeer van iemand hebben. Dit behoort tot het 
zieleleven. Daarom is vooroordeel altijd zonde. 
Hier lezen wij dat Jonathan, David genegen was, dat was een natuurlijke, echte 
vriendschap. Onder christenen waar geestelijk leven is, kan ook iemand aanvaard 
worden die men niet genegen is. 
 

HET ZIELENLEVEN. 
 

In het Grieks vinden wij daarvoor drie verschillende woorden: “bios”, 
“psyche”, en “zoe”. ( ziel of zielenleven). 

 
Onder bios verstaat men het levensonderhoud dat nodig is voor lichaam en ziel. 
3  en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. 
4  Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft 
van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen. Luc.21 

Hier gebruikte Jezus het woord “bios”. Dat was haar levensbestaan voor een tijd. 
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Onder Psyche begrijpen wij ziel of het natuurlijke leven. Een leven vanuit de 

lichamelijke natuur. Wat bezielt er soms iemand, rijk worden? 
Lu 12:19  En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, 
die opgelegd  zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. 
Lu 12:20  Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men 
uw ziel van u  afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? 

Hier vinden wij het resultaat van een zielig leven dat werd 
opgebouwd vanuit een natuurlijk bestaan. Onder ziel begrijpen 
wij hier de persoonlijkheid en het innerlijke leven van deze 
man. ( Ps.77:3,6 103,1 116,7). 

Onder Zoe begrijpen wij geestelijk leven, het hoogste leven of eeuwige leven. 
Joh.3:16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe. 
Joh 6:63  De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik 
tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 

 
Enkel wie uit God geboren is, is geest en heeft geestelijk leven. Zijn leven 
veranderd van zielig leven naar geestelijk leven door het luisteren naar wat God 
zegt en dat gaat toepassen. 
 
 

DE GEEST van DE MENS 
 
 
De geest van de mens is een kracht komende van God. Het Hebreeuwse woord 
voor geest is“ruach” en betekent ook wind. De kracht van de wind kan men 
voelen, maar niet zien.  
Bij de ongelovige mens is er een windstilte gekomen na de zondeval. Zijn geest 
ontwikkelt geen kracht meer en heeft geen enkele invloed op zijn leven. Hij 
verwerpt God, en ervaart dus ook God niet, en begrijpt Hem niet meer. 
Jezus roept de mens op tot een geestelijk leven. Het voorbeeld van de rijke 
jongeling toont goed het verschil aan tussen zielig leven en geestelijk leven. 
Jezus sprak de geest aan van deze man: 
 
21  Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij  hebt, en geef 
het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel;  en kom herwaarts, volg Mij. 22  
Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij  had vele goederen. 
Matth.19  

 
Volmaakt zijn kan slechts vanuit de 
geest. Hij ging bedroefd heen. Zijn ziel 
klampte zich vast aan de aarde, het 
aardse. Wij zien dat de ziel ons kan 
binden aan het aardse. Onze geest is 
gericht op de hemel, als de mens wil, 
dan zal zijn geest ontwaken, en hij 
ervaart een kracht. De bijbel is 
communicatie met God die geest is. 
 

Zoals een mens een krachtig 
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paard berijdt, zo moet de mens 
met zijn geest regeren over zijn zieleleven. 
 
 
33  En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn moeder en broeders? 
34  En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: 
Zie, mijn moeder en mijn broeders. 

35  Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. 
Marc.3 
 
Joh 3:6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest 
geboren is, is geest. 
Joh 3:8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet 
niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest 
geboren is. 
 

EEN CHRISTEN ONTWIKKELT VAN ZIELELEVEN NAAR  
GEESTELIJK LEVEN 

 
Hij krijgt een geestelijke honger, na zijn geboorte uit water en geest.  Hij verlangt 
iets geestelijks te leren van God. Hij verlangt God te mogen ervaren. De honger 
naar bijbeluitleg is de barometer van uw geestelijke gezondheid. 
 
1 ¶  Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal, ik wil uitzien 
naar wat Hij tot mij spreken zal, en wat ik moet antwoorden op mijn klacht.Hab.2 
 
Habakuk was stil om te horen wat God hem duidelijk zou maken over zijn 
beproeving. Hij nam de nodige tijd om met God bezig te zijn. 
Je kunt alleen door uw geest iets van God verwachten.  
De ziel moet in zijn geheel ondergeschikt blijven aan de geest.  
De samenkomsten moeten geestelijk stichtend zijn. Veel emoties en goed gevoel 

strelen slechts de ziel. De ziel kan ook geen gemeente 
stichten. De ziel hangt nog erg vast aan religieuze tradities. 
De satan speelt in op de ziel van de mens, om het geestelijke 
leven te verhinderen en te verblinden. De wereldkerk zal een 
kerk zijn zonder Gods Geest.  
( foto zigeuner huisgemeente). 

David had het geheim van de geest ondervonden.  
Wanneer de mens antwoorden van God ontvangt komt er kracht in zijn ziel. 
Maar het is slechts de geest die deze antwoorden kan en zal ontvangen. 
 
2  Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen om uw 
goedertierenheid en trouw, want Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging 
heerlijk gemaakt. 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij 

bemoedigd met kracht in mijn ziel. Psalm 138 

 
Wij moeten leren onderscheiden wat uit de ziel komt en wat uit de geest. 
Wij moeten weten wat uit God komt en wat niet. Wij moeten niet snel omspringen 
met de woorden als de Geest zegt me dit of dat. Gods woord is onze absolute 
leidraad en gids. 
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Mt 16:23  Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; 
gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die 
der mensen. 
 
Petrus had ook de ingeving om Jezus op zijn eigen manier te moeten 
tegenspreken wat Jezus had gezegd. De geest trekt naar de hemel, maar de ziel 
trekt naar de aardse zaken. 
Wie beweert een christen te zijn, heeft daarvan een zekerheid. Hij is overtuigd 
geworden door God zelf in zijn geest. 
De gemeenten worden slechts gebouwd door werking van Gods Geest. Wij 
kunnen enkel de weg wijzen en de mensen uitnodigen of oproepen tot bekering.  
Maar dat is wel onze christenplicht. 
De tempel bestaat uit drie delen , de voorhof, het heilige, en het heilige der 
heiligen genoemd.  
 

De gelovige christen bestaat ook uit drie delen: 
Zijn lichaam, zijn geest en de H. Geest. 
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DE HEILIGE GEEST WOONT IN HET LICHAAM 
VAN DE CHRISTEN. 

 
 

16 (NBG51) Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de 
Geest Gods in u woont? 1 Cor. 3 

 
De apostel Paulus maakt de christenen duidelijk dat hun lichaam 
een tempel van Gods Geest is geworden. Niet in ieder mens is 
Gods geest aanwezig. Enkel in de mens die ernstig en welgemeend 
zijn zonden beleed, en gelooft in het offer van Jezus Christus. Jezus 
openbaart zich in het hart van de mens. Een christen gelooft AL wat 

in de bijbel staat, welke het gesproken woord van God is! (2 Tim.3:16).De bijbel is het 
hoogste gezag van een christen. Een christen heeft geen twijfels meer. Denk aan de 
apostel Thomas die twijfelde. Toch probeert de satan twijfel 
te zaaien door valse evangelisten. 
 
2 Corinthiërs 13:5  Stelt uzelf op de proef, of gij wel in 
het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker 
van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij 
verwerpelijk. 
 
 

Johannes 14:16  En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een 
anderen Trooster geven,  opdat Hij bij u blijve in der 

eeuwigheid; 
 
Een christen ontvangt de H.Geest, Jezus noemde hem een Trooster. (Paracletos). 
Jezus, beloofde dat Hij de Geest zou zenden om de apostelen en de christenen te 
helpen, bij te staan en te onderwijzen.  
Johannes 14:26  maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in 
mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 
Dit bijstaan gebeurt op bovennatuurlijke en soms krachtige wijze! De H.Geest is de 
enige vervanger van Jezus op aarde, en niets of iemand anders! De Trooster spreekt tot 
ons door de bijbel.  
De H.Geest zal geen nieuwe profetieën openbaren welke niet in de bijbel staan! 
1 Corinthiërs 4:6  Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om 
uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen 
geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander 
opblaze. 
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2 Corinthiërs 1:22  die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in 
onze harten gegeven heeft. 
Wie christen is geworden heeft toch een speciale belevenis in zijn leven meegemaakt, 
welke hem totaal heeft veranderd in zijn doen en laten, bijzonder in zijn denken. De 
betekenis van dit onderpand, is te vergelijken met een voorschot dat men geeft bij 
aankoop van iets. Het is een soort waarborg dat de koop zeker zal doorgaan. 
Wanneer God zelf ons een voorschot geeft, is er zeker geen twijfel 
meer mogelijk. 
 

Calvijn. 
Op zekere dag stelde men volgende vraag aan Calvijn: 
Hoe kunnen wij weten dat de bijbel meer is dan een verzameling 
van documenten en verhalen, dan dat God persoonlijk tot ons 
spreekt? 
Calvijn antwoordde “ door het innerlijke getuigenis van de 
H.Geest”! 
 
Er is dus geen andere mogelijkheid om te weten dat de bijbel het sprekende woord van 
God is, dan het ontvangen van de H.Geest.  
De bijbel werd opgeschreven door mensen die door de H.Geest werden geleid, en 
vandaag is het dezelfde Geest die de ware christenen helpt bij het lezen van de bijbel. 

 
WIE HEEFT DE H.GEEST NIET? 

 
1 Johannes 4:3  en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. 
En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij 

komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 
 

2 Johannes 1:7   Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, 
die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de 

misleider en de antichrist. 
 
 
Vele mensen denken het is toch allemaal gelijk in wie of wat je gelooft, het is toch 
allemaal dezelfde God. Dit is de gedachte van de komende hedendaagse wereldkerk. 
De globalisatie van de godsdiensten is volop bezig. 
Maar voor de apostel Johannes maakt het een zeer groot verschil. Johannes 
waarschuwt duidelijk die mensen die beweren de H.Geest te hebben, maar ook luisteren 
naar leugengeesten en dwalingen. Zij toetsen niet alles aan de bijbel, maar laten zich 
verleiden door allerlei andere filosofieën en andere boeken. 
Met de komst van Jezus Christus in het vlees is duidelijk bedoeld, dat Jezus door de 

inwoning van de H.Geest in de kinderen Gods gaat wonen. 
 
Wie dit gegeven niet aanvaard of daar moeite en twijfel mee heeft, is 
een ongelovige of een antichrist leert de bijbel. 
Een antichrist is een gevaarlijke schijnheilige, een namaakchristen.  
Een christen gaat door inspiratie van de Geest die in hem woont, alles 
toetsen aan de bijbel, de Geest gaat de dwalingen openbaren. 
Hebreeën 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo 



Gaytant R Pagina 13 2-5-2024 
H:\ALLE BIJBELDOCUMENTEN\ALLE VERKLARINGEN R GAYTANT tot 2023\A NIEUW TESTAMENT\PETRUS 
2\BOODSCHAPPEN EN BIJBELSTUDIES\BOODSCHAPPEN\PASTOR GAYTANT\Wat zegt God over uw lichaam ziel en geest.doc  

diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift 
overleggingen en gedachten des harten; 
Dit gebeurt onder leiding van de H.Geest die in de christen woont!  
Wanneer het weerleggen van dwalingen in de gemeente niet meer helpen, dan gaat 
men bidden en de gemeente verlaten. Die wedergeboren christen is niet meer onmondig 
of een meeloper. 
 
 Efeziërs 4:14  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder 
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der 
mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,  
 
Mattheus 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij 
zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de 
uitverkorenen zouden verleiden. 
 
Wie christen is geworden en de Geest heeft ontvangen, zal niet verleid kunnen 
worden. De christen kent een bovennatuurlijke bescherming door de H.Geest! De 
scheiding tussen de kerkloper en christen komt in de nabije toekomst spoedig aan het 
licht. De grote afval is begonnen. 

 

DE WERKING VAN DE  
H.GEEST IN DE MENS. 

 
 

De gevolgen zijn, dat de H.Geest de menselijke geest 
inspireert. Zoals ook destijds de profeten. Er zijn altijd vruchten 
in een mens die de Geest heeft ontvangen. 
De NBG vertaling vertaalt die werking ook duidelijk met 
“uitingen” 1 Cor.12:1 
De vertaling met “gaven” is zeer misleidend. Men denkt dat 
men dan deze geestelijke gaven op eigen initiatief kan 
gebruiken.  
Het zijn manifestaties die tot wonderen en tekenen leiden. 

Zo was het spreken in tongen op Pinksteren een “teken” 

voor Israël!  
 

Johannes 4:48  Jezus zeide dan tot hem: Indien gijlieden geen tekenen en 
wonderen ziet, zult gij niet geloven. 
 

1 Corinthiërs 1:22  Immers, de Joden 
verlangen tekenen en de Grieken zoeken 

wijsheid, 
 
2  En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid 
als van een geweldige windvlaag en vulde het 
gehele huis, waar zij gezeten waren; 

3  en er vertoonden zich aan hen tongen als 
van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich 

op ieder van hen; Hand.2 
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Het spreken in tongen op Pinksteren was een manifestatie en een teken van de Geest, 

om Gods volk Israël te bereiken met het evangelie. Het spreken in tongen was met de 
bedoeling geweest om de ongelovigen te overtuigen. 
 
 
 
 
 
Het werk van de Geest is zeer verschillend, Hij gebruikt ieder die hij nodig heeft, 
wanneer Hij wil, waar Hij wil, hoeveel Hij wil! 
Het onderscheiden van geesten of genezing is een bovennatuurlijke uiting. In iedere 
gemeente zal er iemand zijn die de Geest wil gebruiken naar Zijn wil. 
 
1 Timotheüs 4:14  Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een 
profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. 
 
Paulus schreef naar Timotheus om hem te bemoedigen zijn gave te gebruiken, ook al 
was hij nog zo jong. Paulus vertrouwde de H.Geest die werkzaam was in deze broeder. 
Paulus sprak niet: Je bent nog te jong en te onervaren!  
Andere gevolgen van de Geest in de mens zijn: 
 

De vruchten van de Geest. 
 

Galaten 5:22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 

zelfbeheersing. 
 
Het zijn duidelijk vruchten van de Geest, deze vruchten komen voort uit de inwerking op 
de geest van de mens die gelooft. 
Wanneer iemand tot geloof komt, dan komen een van die vruchten aan het licht. Dit zijn 
dingen die krachtiger aantonen dat God Geest in die mens woont. 
De Liefde is de gehoorzaamheid aan het woord. Een broeder die een ander waarschuwt 
voor een dwaling betoont zijn liefde gedreven door de Geest. 
Blijdschap is geestelijk, een ziel winnen voor de Heer. Vrede en geduld bewaren 
wanneer men u kwetst, komt van de Geest. 
Trouw, komt van de Geest, bijzonder zich blijven vastklampen aan de bijbel en niets 
anders. De Geest bewerkt zelfbeheersing in het hart van de christen, vechten helpt niet 
want het komt uit het zieleleven. 
 
Jakobus 4:1  Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit uit 
uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? 

 
Het zwaard van de H.Geest is de bijbel!  
Het wapen van de christen voor een 
geestelijke strijd tegen valse leer! 
 

Sola Scriptura! 
 

1 Timotheüs 6:12  Strijd de goede 
strijd des geloofs, grijp het eeuwige 
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leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele 
getuigen. 
 
2 Timotheüs 4:7  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde 
gebracht, ik heb het geloof behouden 
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