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DE PROFEET MICHA 
 

 

 

 

        

De profeet Micha was een profeet wonende op het platte land. Zijn naam betekent: 

“Wie is aan de Here gelijk” Jesaja was toen een inwoner van Jeruzalem. Micha, een 

eenvoudige man, arm en uitgebuit door de rijke landeigenaars. Priesters in zijn tijd 

legden de wet uit, om er goed aan te verdienen, terwijl het huwelijk in verval was 

gekomen. Hij  sprak met veel liefde  meestal in zijn omgeving tot het volk. Hij stierf op 

vroegtijdig op jonge leeftijd, hetzij op 48 jaar.  

God zorgde voor de weduwe met een wonder van de vermenigvuldiging van een 

kleine olievoorraad. Wij merken op dat Micha vermoedelijk een leerling was van de 

profeet Jesaja. Hij leefde ten tijde van de koningen Jotam, Achaz en Hiskia. Jeremia 

hoorde Micha ook profeteren en schreef erover, dat de stad Jeruzalem tot puinhopen 

zou worden! (Jer.26:18) 

HOOFDSTUK 1 
 

(2,4) Hij richt zich tot de landen, de koninkrijken met Jeruzalem, als hoofdstad van 

Juda en Samaria van Israël. God zal optreden vanuit zijn woning, daar begrijpen 

velen, om te oordelen of om genadig te zijn. (Jes.26:21) Gods optreden gaat meestal 

ook met zichtbare plaatselijke natuurverschijnselen of plotse onverwachte 

klimaatveranderingen, op aarde. Onder de bergen en dalen, symbolisch gebruikt 

voor de Regeringsleiders en het volk, iedereen zal door Gods ingrijpen, er onder 

lijden, en aan ten onder gaan.(smelten) Letterlijk zijn het de afgodsbergen en 

hoogten waarover werd geschreven. Overspel is voor niemand aangenaam, ook niet 

voor de enige lende God, Jahweh! 

AFGODERIJ 
 

(5) De oorzaak van Gods oordeel kwamen door geloofsafval en 

de afgoderij. Geen tijd meer hebben voor God, wel voor wat je 

verwijderd van God. Er waren en God zag afgodische 

erediensten op de hoogten van Juda. Daar waren er ook 

reukofferaltaren. Daar werden gruwelijk de kinderoffers gebracht 

in het vuur van het Molochbeeld. (Deut.18:10)  
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Grote drums sloegen met veel en daverend lawaai, om het wenen van de lijdende 

kinderen niet te horen. Koning Achaz ten tijde van Micha, liet zijn eigen zonen “door 

het vuur gaan!”  

Vandaag is abortus de moderne wijze van kindermoord door gewetenloze mensen.  

Deze afgoden waren toen de Baal en de Astarte. (Jer.19:5)  

Men bezondigde zich aan het eerste gebod van 

God, om geen andere goden te dienen, en te 

luisteren naar de afgodendienaars. De naam van 

God werd voortdurend verontreinigd, net als 

vandaag. De hedendaagse afgodendienaars 

plaatsen de naam van Jezus tussen allerlei andere 

namen, om een wereldkerk met politieke hulp te 

organiseren, dit is ontheiligen! 

 ( Fig. De oudst gevonden Astarte of Isthar)  

Dit was de godin van vruchtbaarheid, seksualiteit en 

oorlog, dit is kenmerkend voor een bepaalde 

wereldgodsdienst, met Babels karakter. Astarte werd 

ook de “koningin des hemels” genoemd, en 

overgenomen door de R.K.K.  

 

GODS OORDEEL 
 

(6,7) God zal Samaria maken tot een hoop stenen, alle afgoden uit hout steen goud 

of zilver zullen worden vernietigd door vijandige legers. Ook de rest het geld van de 

hoeren werd verbrand. De stenen zullen veel later gevonden worden als bewijs van 

de afgoderijen. Toenmalige kapellen en heiligdommen zullen worden vernietigd. De 

rijken en de betaalde hoeren bij de festivals waren de sponsors. Ze hadden daar in 

dure beelden en  afgodendienaars van al het nodige voorzien. Het land werd enkel 

goed voor wijngaarden. Wij leren hieruit dat alle offers en giften aan afgoden, later 

heiligenbeelden, enz. een vorm van hoerenloon is. Afgoden aanbidden is geestelijke 

hoererij.  
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HET VERDRIET VAN MICHA 
 

 

 

 

(8,9) Profeten hadden het erg moeilijk, ze waarschuwden voor Gods oordelen, 

wanneer het volk vreemde en heidense goden aanbaden. Vandaag zijn er vele 

dingen die door de welvaart, de mensen afhouden van God en de Waarheid, 

afgoden. 

De profeet schreef zelf zijn boek, en legt hier zijn eigen emoties bloot. Zonder 

bekering wist hij door God, dat het volk en het land zou ten onder gaan. Wanneer 

iemand toen iets ergs was overkomen, scheurde hij zijn klederen, en was erg 

bedroefd. Dit was het opperkleed dat hij scheurde , slaven hadden gewoonlijk geen 

opperkleden, daarmede toonde hij aan, bijna slaaf te zijn geworden. Dit bewees dat 

Micha zijn volk liefhad. Zijn wenen is even erg doordringend en luid als dat van 

Jakhalzen en het angstig en afschuwelijk geluid van de struisvogels. 

Waarom was Micha verdrietig? 

Samaria zag hij als dodelijk verwond en het dringt door tot in Juda en Jeruzalem. 

Oorlog, hongersnood, en pestziekten.  

(10,11) Zwijg hierover te Gath, bij de Filistijnen, ze zouden zich verheugen en blij zijn 

met ons verdriet. Die mentaliteit leeft nog steeds bij de Palestijnen (Filistijnen) Dit 

gegeven vinden wij terug bij Koning David, toen hij verdriet had over de 

oorlogshelden, Saul en Jonathan. David wilde het sterven van hen niet te 

verkondigen in Gath en te Askelon, bij de Filistijnen. Hij zong dit treurlied, welke 

geschreven staat in het Boek des Oprechten.(2 Sam.1:18). 

( Koop het boek ergens van A.A.Hill ISBN 9789056530174) 

De profeet maakt hier een geestelijke zinsspeling en gebruikt hierbij bepaalde kleine 

steden uit Juda, zoals Safir, dat tot een smaad en naakt zal  worden weggevoerd. 

De naam Safir is ontstaan door een naakt kind tevoorschijn komend tijdens en door 

een gruwelijke  abortus.(Jes.20:4) Een allusie gemaakt van het volk dat naakt als slaaf 

in ballingschap zal worden weggevoerd.(Cfr.Joodse bronnen) 

(12) De bevolking van Marot leefden in gerustheid en verwachten tevergeefs dat het 

kwaad hen niet zal overkomen, want ze zien het onheil doortrekken naar de stad 

Jeruzalem. Marot had grote stadsmuren, waar ze op vertrouwden. Ze dachten dat 

God hun kwaad niet had gezien. Ze dachten al als iedere ongelovig mens. Ze 

dachten dat God hen ging voorbijgaan, en zouden kunnen ontsnappen aan het Gods 

oordeel.  

De naam Marot is een symbool van bitterheid. 
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ONTKOMEN KAN NIET MEER 
 

(13) Oproep voor de bevolking van Lakis, welke  toch 

een sterke  burcht was in Juda, een luide oproep  om te 

ontsnappen met snelle dieren, en te vluchten.  

Lakis is ook een prachtige woordspeling welke de profeet 

gebruikt voor snel te zijn.(Lakeresch) Maar, hoe snel je ook 

mag zijn, God straf ontloopt de ongelovige niet, ook al 

werd hij in dwaasheid gecremeerd! Het was de eerste 

stad, plaats waar de massale afgoderij begon in Juda, na 

Samaria.  

 

Zij kwamen als eerste in de gevarenzone 

voor de aankomende vijand. Na de dood 

komt het laatste oordeel voor iedereen 

welke niet heeft gelooft in de naam van 

Jezus. Geloof het of niet, het zal zo zijn! 

De nederlaag van Lachis werd later 

teruggevonden in de tabletten. Micha werd 

goed gelezen door de apostel Paulus, 

afgodendienaars zullen niet en nooit 

ontkomen aan het oordeel van God! 

1 Tessalonicenzen 5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, 

als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen 

geenszins ontkomen.4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die 

dag u als een dief overvallen zou: 

(14) De politieke macht of de koning van Jeruzalem en de betaalde staatsprofeten 

laten Moreset-Gat in de steek.  Micha woonde in Moreset. Jeruzalem geeft haar 

vrijheid en dit werd vergeleken met een afscheidsgeschenk welke werd gegeven bij 

een huwelijk, voor de bruid. Jeruzalem werd bedrogen door de families van Achzib. 

Achzib een stad wat charmeren betekent. De profeet duidt ze aan als een stad vol 

van afgoderij en veel sociaal onrecht. (Gen.38:5)   

(15,16) Opnieuw zal een veroveraar komen, een erfgenaam vanuit Maresa. Maresa 

betekent bezit. Hij zal komen tot Adullam een mooie streek in Israël. Dit zou Elam 

zijn, de eerstgeborene van Sem. (Elam= Perzië= Iran.) De profeet gebruikt een beeld 

van iemand, als een hoogvlieger, die zijn heerlijkheid en fierheid plots verliest, 

normaal door ouderdom, maar hier door de invasie.  
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Een arend verliest zijn hoofdpluimen door ouderdom, maar ook omdat deze vogel 

zijn haar verliest door te hoog te vliegen, en de hitte verbrand zijn kop.  

Wees nederig leert de profeet aan de leiders van het volk. Vlucht want er is geen 

schuilplaats meer als Adullam die voldoende zou zijn. Deze schuilplaatsen waren 

grotten, waar ook Koning David zich eens schuilde.  

 

 

 

 

 

 

 

Adullam betekent heerlijkheid, de heerlijkheid van Juda zou verdwijnen, was de 

zinspeling en bedoeling van de profeet Micha. Maak u kaal en scheer uw baard af. 

Het is een beeld van vernedering en rouw voor het Judese volk en het nageslacht in 

Juda dat in ballingschap zou gaan door de Assyriërs .  

 

1 Korintiërs 10:14 Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! 

 

Biblespace, 9 maart 2019 

https://biblespace.org 

 

 

 

https://biblespace.org/
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HOOFDSTUK 2 
 

De vloek van ongerechtigheid 
 

(1,2) De profeet schrijft hier over “een wee” een vloek, welke 

zeker zal komen over het volk door de ongerechtigheid en 

afgoderij van de machthebbers en de rijken. De volksleiders  

bedenken kwade plannen om zich nog meer te verrijken en 

voeren snel hun plannen uit. Niemand kan zich verzetten 

tegen hun macht en onrechtvaardigheid. Het volk zag hoe 

hun koning Achaz alles in de tempel liet vernietigen en de 

tempel liet sluiten. Liet nieuwe altaren bouwen voor afgoden, 

als Baal, in Jeruzalem. (2 Kron.28:24)                

 

Machthebbers, priesters, rechters,  of rijken, gebruiken 

geweld om huizen en landgoederen af te nemen van de 

gezinnen. Door onderdrukking, via steeds duurdere 

aflossingen van leningen kwam onteigening, en  verloren 

families hun eigendom. Hun kinderen kregen als gevolg 

geen erfgoed meer! Door armoede werd er verkocht, voor 

altijd, ook dat mocht niet! (Lev.25:23) Ook vrouwen 

werden met geweld als slaaf meegenomen, misbruikt als 

sekslavin, of in leen gegeven. (Cfr.Rab.)  

 

God zal straffen roept Micha! 
 

(3) God bedenkt een straf, een oordeel, voor al die ongerechtigheid van deze 

machtsmisbruikers, en iedereen die aan afgoderij deed. Er staat wel ook “geslacht”, 

dit is het volk Israël, God ziet zijn volk als één familie. Een zelfde straf staat in 

Zacharia 14:19, tegenover Egypte, en dit als Jezus hier zal regeren in 

Jeruzalem.(Jer.10:25). 

Micha schept hier een beeld van het komende onheil dat hen zal vernederen, en 

hun hoogmoed zal afstraffen. Ze maken zichzelf een god. Ze bogen eens voor de 

afgoden, maar nu zullen zij zich buigen en knielen onder het juk als slaaf van de 

vijand. Het zal een kwade tijd worden voor de mensen uit Israël en Juda. 

(4,5) Men zal u uitlachen met een spotlied zo profeteert de profeet. Zie ze zijn hun 

beloofde land kwijt aan heidenen, God geeft het aan de ongelovigen. Ze zijn 

omgekomen door de vijand. Ge zult als volk geen landmeters of notarissen meer 

nodig hebben! Er zal geen toewijzing meer zijn naar alle stammen zoals 

vroeger.(Num.26:55)(Joz.14:2) 
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REACTIE VAN DE BROODPROFETEN! 
 

(6) Deze beroepsprofeten in dienst van de koning, willen Micha het zwijgen 

opleggen als dat mogelijk was. Deze dingen herhalen zich ook nog vandaag, uit 

ervaring  werd mij eens het evangeliseren verboden door een plaatselijke pastoor, en 

met een geheime poging tot broodroof!  Religieuze leiders, hier nog profeten 

genoemd, spotten met het profeteren van Micha. Dit herhaalt zich in onze dagen: 

Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de 
apostelen van onze Here Jezus Christus, Judas vs 18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het 
einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen 
wandelen. 

Matteüs 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en 
liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 

 
Ze verwijten Micha dat hij Gods oordeel aankondigt, en zoiets doet men toch niet, je 

maakt ons als volk belachelijk, zo spraken zij. Ze spraken kwaad onder het volk van 

Micha. Natuurlijk hebben zij de duivel tot vader. De profeet Jeremia beschrijft dit 

soort van broodprofeten: 

Jeremia 14:14 Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn 
naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen 
gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen 
hart profeteren zij u. 
 

Vandaag zou men de profeet Micha bestempelen als een 

doemdenker of onheilsprofeet.  Ook vandaag krijgen 

radicale en Bijbelgetrouwe evangeliepredikers het moeilijk 

en in Schotland nu van de straat weggehaald door de 

politie!  Men spreekt toch niet meer over oordeel en de 

hel, volgens misleidende sprekers. God is toch genadig, 

doe maar!  

1 Tessalonicenzen 2:4 Integendeel, daar God ons waardig heeft 
gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken 
wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze 
harten keurt. 

 

(7,8) Deze valse profeten argumenteren in die zin: Heeft God dan zo weinig geduld  

zou Hij tegen de rechtvaardigen of tegen hen zijn, die wel geloven. Micha laat weten 

dat zijn woorden, van God gekregen, ten gunste zijn van het volk, opdat ze zich 

bekeren zouden. Zou God Zijn hand tekort zijn indien zij gehoorzaamden aan Hem? 

Het volk zal barbaars onderdrukt worden, zo beschrijft de profeet dit door het 

afnemen van hun laatste klederen. 
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EEN VIJAND ZAL KOMEN 
 

Er zou een vijandig volk oprukken tegen Israël, zo sprak Micha.(Jew.Study Bible) Mijn 

volk heeft zich als een vijand opgesteld tegenover hun God Jahweh. (NBG) Wat 

deden de broodprofeten en al hun vrienden, u berooft nu al de klederen van de 

gewone voorbijgangers . Zo bezondigden zij nog meer, want zelfs een opperkleed in 

pand diende dezelfde avond nog te worden teruggegeven! (Exod.22:25).  

(9) Micha verwijt de machthebbers dat ze vrouwen wegnemen of wegroven, uit hun 

huis, waar ze gelukkig waren met hun kinderen. Ook waren er weduwen welke hun 

man waren verloren in geweld, een sociale ramp, en zo namen zij hun huizen en 

eigendom af! 

VLUCHT! 
 

(10) De woorden van Micha zijn niet mals: Sta op 

en vertrekt, want dit land zal niet langer uw bezit 

zijn. U zult er verdreven en gevangen genomen 

worden door uw afgoderij die het land 

verontreinigden!   

Hebt u geen Bijbelkennis meer?  Bent u vergeten 

wat God tot u sprak? Bekeer u nu! God heeft wel 

geduld gehad,  ongeveer honderd jaar later werd 

zijn profetie vervuld zoals beschreven werd. 

Leviticus 18:24 Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich 

verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. 25 Het land toch werd 

verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn 

inwoners uitspuwde. 26 Gij echter zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in 

acht nemen en geen van deze gruwelen doen, noch de geboren Israëliet, noch de 

vreemdeling die in uw midden vertoeft -27 want al deze gruwelen deden de lieden 

van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd - 

(11) Als er iemand zou profeteren, en zou prediken dat er een beter leven voor de 

deur staat, en er grotere wijnoogsten zouden zijn en meer drank, dan zou hij bij het 

volk succes en graag aangenomen worden als een groot profeet. Velen van de 

hedendaagse  predikers  spreken altijd over de hemel en nooit over de hel! Op die 

wijze en aantrekkelijke muziek, trek je veel volk en luisteraars, goede propaganda! 

Leugens genoeg herhalen, doet het volk erin geloven!   

Zo laat Micha  blijken dat het volk Israël blind en doof was geworden voor de ware 

woorden van God tot zijn volk. Vandaag leven wij in een tijd van grote geloofsafval, 

niet van opwekking! De Bijbel is een zwaard, verwond en geneest met olie, maar 

men gebruikt het vandaag als een tafelmes om brood te smeren! Dit was niet het 

principe van Micha. De Bijbel maakt heel scherp onderscheid tussen goed en 

kwaad.(Hebr.4:12)(Efez.6:17)  
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MICHA PROFETEERT OVER LATERE TOEKOMST 
 

 

 

 

 

(12,13) Hier brengt Micha een profetie voor zijn volk, omdat God het land had 

beloofd, en God zich ook daaraan in de toekomst zal houden. God zal een 

overblijfsel van Zijn volk terugbrengen naar Israël. Velen dachten dat het met Israël 

voorgoed zou gedaan zijn, en het volk zou verdwenen zijn, als andere volkeren 

welke er nu niet meer zijn. Er zal een klein overblijfsel zijn, zij die Jezus als hun 

Messias zullen aanvaarden. God is opnieuw bezig met Zijn volk, neen, Hij heeft 

Zijn volk niet verworpen!! Zie hen, die de deur hebben gevonden, hebben Jezus 

gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden  

 
Met een herdersstaf van de goede herder, zal Hij Zijn volk samenbrengen waar ze 

naar hun “kooi”, hun land  zullen terugkomen.  

Een baanbreker gaat eerst vooruit, dan komt de Koning, hun Messias,  en gaat door 

de poort, en allen achter Hem aan. Is deze baanbreker Elia? 

Maleachi 4:5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte 
dag des HEREN komt. 

Biblespace, 16 maart 2019 

https://biblespace.org 

 

 

 

https://biblespace.org/
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HOOFDSTUK 3 
  

 

  

 

 

 

 

De profeet Micha was een profeet die woonde op het platteland. Jesaja was 

daartegen een inwoner van Jeruzalem. Micha, waarschijnlijk een leerling van Jesaja, 

spreekt tot het volk, de mensen op de buiten.  

HET GEDRAG VAN DE VOLKSLEIDERS 
 

(1,3)  Micha richt zich tot de regeringsleiders, en spreekt tot het volk dat ze corrupt 

handelen en geen gerechtigheid toepassen, geen rekening houden met de Thora! Ze 

buiten het werkende volk uit, sociale onrechtvaardigheid. Hij bedoelde misschien de 

harde werkers op het platteland. De mensen waren mager door het harde labeur. De 

overheid deed helemaal niets voor de armen, enkel zichzelf verrijken. Ook wij zijn op 

weg  in onze dagen bijna dezelfde situatie van corruptie, welke zal leiden tot een 

kloof tussen arm en rijk.  

  

De leiders hielden niet van de mensen met goede wil. Het 

volk zag een wereld op zijn kop. De profeet gebruikt hier 

nu beeldspraak. Mensen erg misbruiken alsof ze een dier 

slachten voor hun genot. De beenderen werden gebroken 

om in de pot te krijgen. De rijken deden het  volk  hard 

werken tot ze waarlijk zwak, krachteloos en  

ziek werden. Wie niet meer kon werken kwam om van de 

honger. 

 

ONVERHOORDE GEBEDEN 
 

Dan zullen zij roepen tot de Here, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal 

zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben 

gehandeld. (4)  

  

Micha profeteert dat zulke toestanden niet kunnen blijven duren, jaren en jaren 

maar er komt steeds een einde aan zulke situaties. God zal dit wreken. Meestal is 

het gevolg dat er armoede in het land komt en rampen die het volk in verdriet en 

armoede storten. Revolutie, oproer, burgeroorlog en dergelijke, kunnen het gevolg 

worden.  
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De profeet voorspelt ze nu al, dat God in hun lijden  niet zal luisteren, als Hij 

slechts aangesproken wordt als hun welvaartsleven ten einde is en er grote 

problemen zijn gekomen door hun afgoderij. Wij kunnen ons nog herinneren dat toen 

de eerste Golfoorlog uitbrak, dat hier plots veel meer mensen gingen naar de 

Babelse kerk!   

Waarom? Wanneer mensen beginnen te beseffen dat hun aardse rijkdom in groot 

gevaar komt, en misschien hun gezondheid, dan pas denken ze eens aan God.  

De leiders, de priesters, broodprofeten, zullen dan wel nutteloos roepen en bidden 

tot God. Maar God is een heilige God en niet slechts een hulpdienst voor een 

noodoproep. Bij natuurrampen gaan de afgodendienaars  snel bidden ieder tot zijn 

traditionele god.  

Maar de levende God, Schepper van hemel en aarde, luistert niet meer. De mensen 

hadden bijna geen kennis meer van de God van Israël, nooit geen tijd, waarom zou 

Hij nu plots moeten luisteren en gebeden verhoren? God straft hun slecht handelen, 

en onrechtvaardig besturen. 

Spreuken 1:27  

27  Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm 

en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, 

wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, 28  

dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet 

antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet 

vinden.29  Omdat zij de kennis hebben gehaat en de 

vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30  mijn 

raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen 

hebben versmaad, 31  zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd 

worden van hun raadslagen.  

  

Wat sprak de Profeet Jesaja ?  
  
15  Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het 
gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. 16 Wast u, reinigt u, doet 
uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; 17  leert goed te doen, tracht 
naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak 
der weduwe.  

Aangaande de broodprofeten…… 
  

( 5-7)   Deze broodprofeten waren in feite niets anders dan waarzeggers, voor 

mensen die alles geloven. Daar waren de heilsverkondigingen en de betaalde 

waarzeggerij van de valse profeten (2:12- 13) Dan stelt Micha een onheilspellende 

profetie over Jeruzalem en het volk in duisternis en donkerheid. Tijden van zware 

moeilijkheden voor Jacob. Duisternis staat voor onwetendheid, en veel onbegrip voor 

Gods handelen. Dan komen de vragen: Waarom? 
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Het spreken van Micha was niet succesvol, bij het volk, welke veel liever de valse 

broodprofeten hoorden spreken, dat God voor hen zou strijden, en al het volk 

opnieuw zou bijeen verzamelen als een kudde, om de liefde Gods enz.  

De profetie van Micha kwam wel pas honderd jaar later uit, zodat er wel velen de 

valse profeten geloofden, want de profetie van Micha duurde te lang. Het leek wel 

nog een tijd van genade! 

De vervulling van de profetie wordt altijd vervuld op de tijd die God wil, en met 

geduld, niet op de tijd die mensen verkiezen.   

Zo zal het ook vandaag zijn. Christenen zullen ongeduldig worden, over een 

profetie wanneer Jezus terugkomt, en men zal beginnen te spotten! Bijbelgetrouwe 

predikers zullen het moeilijk krijgen, omdat ze speken als de profeet Micha. Denk 

dan aan Micha!  

De valse evangelisten zoals Warren, Benny Hynn, e.a. van vandaag zullen ook bijval 

kennen bij het volk en alle misleide schijnchristenen en kerkgangers. Het preterisme 

dat terugkeert. 

2 Petrus 3:3  Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij 
zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,  4  en zeggen: Waar blijft de belofte 
van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin 
der schepping af geweest is.  
  
(9-11)    

 

Men bouwt Sion met bloed zegt de profeet! 

Hiermede bedoelde hij dat ze huizen bouwden 

met bedrog, moord, frauduleuze praktijken op 

de rug van de armen. Hier komt goed tot uiting 

dat er een nieuwe wet geldt, de wet van de 

sterkste zoals bij de dieren! Bij de mensen zijn 

de sterksten zij met groot kapitaal. Een 

corrupte rechtspraak smeekt om Gods 

oordeel. Daarom zeg ik steeds houdt u zover mogelijk weg van het gerecht, want 

het is een snelweg naar grote ontmoedigingen! Er was toen als nu een betaalde 

staatsgodsdienst ingericht. Ze zullen de hand op de mond houden, of de bovenlip 

omwinden.  

   MICHA EEN VOORBEELD VOOR ONS VANDAAG!  
  

8 Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest des Heren, en van recht en 

van sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te zeggen en Israël zijn zonde.  

 Gods Geest overtuigt de mensen van zonden vroeger in het O.T door de profeten 

en  vandaag enkel door de bijbelgetrouwe christenen! Doch er zijn drie 

voorwaarden welke nodig zijn om de boodschap van God correct over te brengen bij 

de mensen welke willen luisteren.   
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Vol van kracht.  
  

Kracht is in het Grieks: DUNAMIS = dynamiet!  Met kracht kunnen wij verstaan 

macht. Wanneer wij het lichaam krachtig willen maken, zullen wij bijzonder goed 

zorgen voor?  Krachtige en gezonde voeding !!!  

In het geestelijke is het precies hetzelfde daar moet de kracht komen van geestelijke 

bijbelgetrouwe voeding. Micha vond zijn kracht in wat hij hoorde van God! Wij horen 

Hem door de Bijbel te lezen. 

Dit klopte met wat Paulus zegt: 

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is 

een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, 

eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.Rom.1  

11 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en 

scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en 

gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en 

der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler 

der gedachten en der overleggingen des harten. 

Hebr.4 

  

Micha had geen vrees voor het volk zoals die valse 

profeten die geen onheil durfden te spreken tegen de koning of het sanhedrin! 

Broodprofeten: “Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt!” Dit is nog steeds 

zo! Micha was zich zeer bewust te spreken in de naam van zijn God!  

Vol van Recht 

Recht betekent in het Hebreeuws: Misjpat. Misjpat betekent leefregel. 

Micha was vol van de leefregels van God; 

 

Hij kende al Gods raadgevingen. Gods wil was voor Micha de wet, de leefregel, 

Gods raad. Micha leerde dit van de profeet Jesaja. Micha profeteerde niet omwille 

van geld en brood of slechts omwille van de job zoals de valse profeten, en de 

priesters ,die slechts spraken over God omwille van den brode!  

Deze valse profeten waren religieuze broodprofeten.   

 

Profeten die winsten willen maken en dit tot doel stellen. Ze profeteerden en spraken 
naar de mond en het goedvinden van de koning. Vandaag is de vorming van de 
wereldkerk een instelling gefundeerd op “broodprofeten”. Andere voorbeelden: Ook 
zichzelf verrijkende evangelisten, onbekeerde theologen, ze zijn niet meer waard hun 
naam te noemen! 
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VOL VAN STERKTE  

 Om te spreken over God heb je sterkte nodig. Micha had het niet gemakkelijk in zijn 

dagen, precies als nu! Deze sterkte komt niet vanzelf. Iedereen, iedere christen heeft 

deze sterkte nodig. Waar halen wij de nodige sterkte?  

29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle 

vrijmoedigheid uw woord te spreken,Hand.4  

Dit is pas een gebed!  Deze drie voorwaarden zijn nodig om anderen te kunnen 

overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel.  

De profeet Micha is voor ons een enorm goed voorbeeld vandaag, hij leefde in 

dezelfde omstandigheden en het volk toonde hetzelfde goddeloos gedrag als 

vandaag tegenover God! In vers 12 profeteert Micha de ondergang van Jeruzalem en 

de afbraak van de tempel. Zelfs de tempelberg tot een woudhoogte! Dit was voor de 

Babylonische ballingschap, waarmede God 

Zijn volk bestrafte. 

Opnieuw zien wij vandaag de strijd ook om de 

tempelberg. Momenteel verwijderen de 

Palestijnen alles wat zou herinneren aan 

Gods volk! Het volgende hoofdstuk begint 

met het duizendjarig vrederijk, en daar zal de 

wet uitgaan van op deze berg !   

  

HOOFDSTUK 4 
 

In het laatste der dagen… 

Wat een gezicht kreeg Micha voor het laatste der dagen?  (1) Wij begrijpen onder het 

laatste der dagen de tijd van de genade. Hier loopt deze tijd ten einde. De profeet 

ziet duidelijk in de toekomst de tempel staan op de tempelberg. Hoe dit zal gebeuren 

weten wij niet, enkel mogelijk door een vredesverbond of oorlog? De oude afgoderij 

lijkt voorbij en hij ziet een andere tijdsperiode, na de aangekondigde oordelen. Hij 

ziet volkeren welke naar Jeruzalem komen. 

De berg zal niet letterlijk de hoogste zijn, wel de belangrijkste plaats of stad op 
aarde. Zou de profeet zinspelen op de komende Messias, met deze “berg”? Dit kan 
best, ook Paulus schrijft in dien aard. Symbolisch kunnen bergen belangrijke mensen 
zijn. 
 

Filippenzen 2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven 
alle naam geschonken,10  opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van 
hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,  
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Hoe komt dat? 
 

(2) Eindelijk zal er gerechtigheid zijn. Vele volkeren zullen opgaan naar deze plaats 

blijkbaar niet om een kerkdienst bij te wonen. Ze willen de leefregels van de Gods 

van Jacob! De Thora komt opnieuw centraal te staan. De Thora is Gods onderwijs, 

maar ook Gods plan, welke nu in het licht komt te staan. 

(3,) Jezus zal recht spreken in Jeruzalem. Het is begrijpelijk dat er ook vandaag al 

zoveel strijd om Jeruzalem is. De machten van onrecht en het kwaad zal daar zijn 

laatste nederlaag lijden. Er komt nu een eerlijke rechtspraak, een internationale 

rechtbank, welke zal rechtspreken over de landen. Micha kent nog de woorden van 

de profeet Jesaja welke ook schreef dat er geen oorlog meer zal worden gevoerd. 

Legermateriaal zal landbouwmateriaal worden. (Jes.2:4).  

Er zal ware vrede zijn, en niet een afgesproken tijdelijke wapenstilstand, zoals na de 

Wereldoorlogen. Een wereld zonder soldaten of leger! 

(4) Er zal voor ieder mens voldoende zijn aan eten en drank. Men zal niet dienen te 

strijden omwille van honger of dergelijke. Dit lijkt blijkbaar een andere 

levensomstandigheid en sociaal leven. Zorgen en angsten zullen er niet meer zijn, in 

het land, want God heeft gesproken.  

(5) Niet alle volken zullen naar Jeruzalem komen, er zullen er zijn die bij hun eigen 

afgod blijven. Waarschijnlijk gaan zij na een tijd ten onder gaan. Voor hen dus geen 

nieuw Jeruzalem! Gods volk zal Jahweh blijven dienen voor eeuwig en zegen 

ontvangen. (Efeze 1:21). 

OP HET EINDE VAN DE GENADETIJD ZAL……… 
 

 

 

 

 

 

(6,8) Ten dien dage.. Hier begint de profeet een tijd te beschrijven die voorafgaat 

aan zijn voorgaand schrijven. Hij schrijft over een komende Alijah van Gods volk, 

nadat het volk werd gestraft. De Romeinen verwierpen Jezus, en vermoorden Hem! 

Israël blijft Gods volk om der vaderen wil! (Rom.11:26). Israël zal een machtig volk 

worden en terug in hun land. Jezus zal koning zijn over hen in Jeruzalem. 

Het kreupele, dit zijn hen onder Gods schapen die moedig zijn om terug te keren, dit 

zien wij vandaag gebeuren onder eigen ogen! 
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Hier werd de plaats beschreven waar 

Jacob zijn schapen voedde! Niet ver van 

Bethlehem, waar de herders s’ nachts 

over hun kudden dienden te waken! Ofel, 

was een sterke plaats ten zuiden van 

Jeruzalem. Ofel stond symbolisch voor 

Jeruzalem, als de “Toren van de kudde” 

als bewaking van alle schapen. 

 

 

Spreuken 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren; 
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. 

IS ER GEEN KONING BIJ U? 
 

 

 

 

 

 

(9,10) Het volk laat van zich horen tegenover de leiders van het volk, hun regering. 

De profeet schrijft hier onder de Geest, wat hij niet begrijpt. Jezus was hun koning 

welke ze hebben verworpen. Is de wonderbare raadsman omgekomen? Hebt u nu 

weeën?  

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust 
op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. Jes.9:5 
 
Weeën spreken over een nieuw leven dat komende is. Doch het is een pijnlijke tijd, 

welke langzaam begint, doch steeds erger worden. Zo zien wij dat ook vandaag 

Israël meer en meer in angst terecht komt, door een opgehitste wereld. 

U zult de stad (Jeruzalem) verlaten, dakloos worden, aangevallen en dan veiligheid 

zoeken. Babel, gezien als een nog niet gekende machtige natie, daar  is een plaats 

voor veiligheid, waar God u zal redden. God zal ze daar behouden en uit de macht 

van de ganse wereld houden. 
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 (11,12) Het lijkt een vergadering van vele volkeren, 

de verenigde Naties welke zich vijandig opstellen 

tegen Gods volk. Deze ongelovigen kennen Gods 

plan niet. God is het die deze vijandige troepen zal 

verzamelen naar Zijn land en dit in hun dwaasheid. 

Als schoven op de dorsvloer! Schoven zijn mensen!( 

Gen.37:7) 

 

Is de dorsvloer soms de vlakte van 

Megiddo?(2 Kron.35:22) Of is het de 

persbak van Gods wraak in 

Openbar.14:20 waar het bloed tot aan de 

tomen der paarden zullen staan? 

(13,14) Hier zien wij dat Israël een sterk en 

machtig leger zal krijgen. Het zal vijanden 

dorsen, hetzij verbrijzelen! Hun hoorn 

betekent hun macht, een machtig leger. 

Het dorsen was in de tijd van Micha  met 

ossen en karren met ijzeren wielen, vandaag te begrijpen als tanks. (1 Kon.22:11 

Micha daar besproken is niet de profeet hier besproken) 

Hoeven van koper, zo beschrijft de profeet, dat de vijanden zullen verpletterd 

worden, dus een grote overwinning zullen ze behalen. Het Hebreeuwse woord voor 

verbrijzelen, welke hier werd gebruikt, betekent dat ze zullen komen tot “poeder” 

na ontploffing.  (D.Mezudath) Blijkbaar heeft Israël tanks welke geladen zijn met 

nucleair vuur, die de tegenstander tot poeder of stof kunnen schieten.  

Daniël 2:44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk 

oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op 

geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan 

een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 

Verzamel uw soldaten, dochter van Sion! Een algemene mobilisatie in Israël komt 

eraan in de komende jaren. http://www.volkshogeschooloostende.be/nieuws37.htm 

 Men heeft een omsingeling gemaakt rondom u, legers van de verenigde naties 

willen u belegeren. Men wil u slaan zoals men dat deed met Jezus, op zijn kinnebak 

slaan! Hij was ook de richter en de koning van Israël!   

Biblespace, 23 maart 2019 https://biblespace.org 

 

 

http://www.volkshogeschooloostende.be/nieuws37.htm
https://biblespace.org/
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HOOFDSTUK 5 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hier vinden wij een profetie door de profeet Micha over de eerste komst van Jezus 
Christus, welke geboren zou worden in Bethlehem, (broodhuis) vroeger ook Efratha 
(vruchtbare grond) genoemd in Gen.48:7. (Niet verwarren met Beth-lehem in Zebulon). Hier 
woonde de vader van koning David, de Bethlehemiet Isaï.  
(1 Sam.17:58). (Jes.11:1)  

 
Bethlehem, de kleinste onder de stammen van Juda. (NBV afgeraden vertaling) Waarom 
de kleinste? Er werd een opperbevelhebber aangesteld per duizend soldaten, en 
Bethlehem had er geen duizend. Een andere reden waarbij men het volk van 
Bethlehem minachtte was een soort stigma ontstaan tegenover hen.  
Boaz huwde Ruth de Moabitische, en Moabieten mochten niet in de tempel komen. 
(Deut. 23:4) Dit telde enkel voor de mannen en niet voor de vrouwen zo maakt Boaz 
dat duidelijk. 
 
Wat een eer zou toch dit klein dorpje krijgen, met enkel een herberg waar Jezus, een 
koning van der eeuwigheid,  geboren zou worden. Niet in een stal, wel in een baktrog 
van het aanpalende broodhuis werd Hij gelegd! Het “brood des levens” werd daar 
geboren! 
 
(2) Ook de profeet Jesaja schreef over de geboorte van Jezus, en in hetzelfde vers 
staat dat hij een Vredevorst is, welke zal komen op de troon van David. (Jes.9)  
Reeds jarenlang zoekt men vrede in het M.O. en bijzonder met Israël. Er komt 
slechts vrede enkel met de Vredevorst Jezus! Wie nu al tot geloof in Jezus is 
gekomen, kent nu al die unieke vrede persoonlijk maakt de apostel Paulus heel 
duidelijk.(Efeze 2:14). 
 

Wanneer komt de Vredevorst ? 
 

De profeet Daniel maakt het duidelijk. Wij weten dat het koninkrijk van de antichrist 
zal bestaan uit tien naties, welke hem de macht zullen geven. Denk aan de tien 
tenen van het beeld van Daniel. Deze tien tenen zijn er bijna, ze zijn voorafgegaan 
door het begin van de voeten, bestaande uit leem en ijzer. Dit is een symbolisch 
beeld van verdeeldheid, waarin het “Herstelde” Romeinse rijk in terecht is gekomen.   
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Daniël 2:44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een 
koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de 
heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken 
verbrijzelen en daaraan 
 
Micha profeteert hier dat God zijn volk  nog eerst een bepaalde tijd zal prijsgeven 
aan hun vijanden. Israël werd voorgesteld als een vrouw welke pijnlijke 
barensweeën zou kennen. Zo zal ook de dag des Heren komen beschrijft Paulus 
met weeën. (1 Thess.5:3) Jezus spraak ook over het begin der weeën, gekenmerkt 
door oorlogen, toename van aardbevingen vulkaanuitbarstingen, orkanen met 
andere woorden: een globale klimaatverandering. (seismos)  
In die tijd zullen zijn broeders, als zijnde de nakomelingen van Juda en de stam 
Benjamin als een overblijfsel terugkeren en tot één koninkrijk worden. Deze twee 
stammen zullen zich aansluiten bij al de overige stammen welke 
terugkwamen.(1948)  
 

 

 

 

 

 

JEZUS ZAL REGEREN!  
(3,5) Er komt een einde aan de macht van de duivel welke zich manifesteerde in de 

antichrist of de valse Messias.  Hier is het Jezus, de Messias welke Gods volk al 

verwachtte. Vooraleer Jezus op aarde was gekomen kende het volk een hoop, 

namelijk dat de Messias zou komen. (Joh.4:25). Er komt een wereldvrede laat Micha 

weten, al is dit nog steeds toekomstig, doch het komt steeds dichterbij. 

Indien Assur, Perzië of Iran ons land zal aanvallen, 

dan zal de Assyriër  totaal worden verslagen ook het 

land van Nimrod, het zij Irak, Babel. Ook de versterkte 

steden zullen vallen. (poorten)  

Dit is het einde van het oude Babel met Nimrod, als 

eerste wereldleider. Nimrod  bouwde Babel, en 

verwierp toen alle regels van gerechtigheid en de 

raad van Noach! (Gen.10:10)  Blijkbaar behoren bij  

de nakomelingen van Assur, ook het Duitse ras. Dit 

gebeuren lijkt een eindafrekening van de 

geschiedenis ervoor, waarbij de Assyriërs Israël 

hadden bezet en vernietigd.  
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HET OVERBLIJFSEL VAN ISRAEL 
 

(6,7) Het overblijfsel, de rest van Gods volk, in de eindtijd, 
welke tot geloof in Jezus zijn gekomen, zullen tot zegen 
(dauw) zijn voor “vele” volkeren. Dus niet alle volkeren! 
Vandaag zien wij al signalen van volken welke voor of tegen 
Israël gedragen. 
Het uitverkoren volk zal niet verder zijn vertrouwen stellen op 
mensen als hun machthebbers, legerleiders, maar op hun 
Messias, na een definitieve terugkeer naar hun land.  
God zal zelf in actie komen! Is dit hun overwinning op Gog uit 
Magog, de koning van het Noorden,  door tussenkomst van de 
Messias?  Ook Jesaja schreef over dit overblijfsel, welke “de 
weg de waarheid en het leven” hebben gevonden! 

 
 

Jesaja 10:21 Een rest zal zich bekeren, de rest van Jakob, tot de sterke God.22 
 Want, al ware uw volk, o Israël, als het zand der zee, een rest daaronder zal zich 
bekeren; verdelging is vast besloten, overvloeiende van gerechtigheid. 
 
Ook Paulus wist hiervan door Jesaja en schreef aan de Romeinen: 

Romeinen 9:27 En Jesaja roept over Israël uit: Al was het getal der kinderen Israëls als 
het zand der zee, het overschot zal behouden worden; 
 
De nakomelingen van Juda zullen zijn als een leeuw onder schaapskudden. 

Schapen zijn machteloze dieren. Tegenstand is niet meer mogelijk, nu is er de 

gerechtigheid, meer dan verdiend. 

GODS TOORN OVER ALLE ONGELOVIGE VOLKEREN 
 

(8,9) Al de vijanden van Israël 

zullen worden uitgeroeid, door 

Gods hand, dit is klaar en 

duidelijk. God werkt soms via de 

natuur, zoals de Farao omkwam 

met zijn ganse leger! Wij 

bedenken de geschiedenis 

tegenover het Joodse volk. 

https://www.youtube.com/watch?v=GaQZb05By88&app=desktop 

Dit is het einde van alle vals geloof, en staatsgodsdienst, welke het oude Babel had 

voortbracht. Deze profetie dient nog steeds te worden vervuld. Vijandige legers 

zullen worden vernietigd. Velen hebben dit symbool overgenomen.  

https://www.youtube.com/watch?v=GaQZb05By88&app=desktop
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 (10) Alle vijandige steden en uw legerkampen, uw wapenfabrieken, raketinstallaties, 

uw schuilplaatsen, zullen met de grond worden vernietigd. Hoewel in de tijd van 

Micha, Assur de grote vijand was, doch kan ook Assur  opnieuw als de koning van 

het Noorden zijn, Gog uit Magog?  Zal God zelf ingrijpen? 

Ezechiël 39:6 Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid 
de kustlanden bewonen; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. 

 
 (11,14) Waarom lijkt God zo streng tegenover de goddeloze volkeren welke Zijn 
zoon hebben verworpen, ja vermoord?  
 

Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik 
vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems (willen) gezegend 

worden! 
Psalm 115:13 Hij zal zegenen wie de HERE vrezen, kleinen zowel als groten. 
 
Vele volkeren zochten hun heil en stelden hun vertrouwen in grote machthebbers, 
zoals destijds de reus Nimrod, welke een rebel was tegenover de God van Noach. 
Men geloofde in allerlei waarzeggers, hekserij en satan aanbidding.  
 
Deze praktijken zullen verdwijnen. Ook dit aanbidden van de duivel en aardse 
rijkdom is ontstaan door compromissen met keizer Constantijn, als schijnchristen en 
zonaanbidder.  Zo kwam men tot een Babels “christendom” in Rome. Het heeft zich  
boven het gezag van de Bijbel gesteld, en zelf in Gods plaats gehandeld. Wie vloek 
wil ontvangen steekt maar zijn handje omhoog met de twee vingertjes!!! Of het 
duivels teken! Het is de oudste duivelse belofte:  
Genesis 3:5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en 
gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad 

 
Religies  zoeken  naar eenheid en macht, 

vandaag via allianties zoals Nimrod in Babel 

destijds, het stelde zelf de wetten voor goed en 

kwaad! In latere eeuwen kwam het tot een 

kerkelijke rechtbank? 

Alle afgodsbeelden en gewijde palen zullen 

worden afgebroken, en het neerbuigen, knielen 

of met gevouwen handen aanbidden zal er niet 

meer zijn. Afgodenfeestjes en festivals met veel muziek in de bossen zullen 

verdwijnen.  

Gods toorn en gramschap zal komen over alle landen, welke Gods wetten hebben 

verworpen en zich eigen wetten hebben gemaakt welke zondig zijn. Wij zien 

vandaag dat het ware christendom al stil wegzinkt en gelijkvormig aan deze wereld 

wordt door een veelheid van dwaling. Wij stellen hier een grondige zuivering vast van 

alles wat kwaadaardig is voor de mens, want God is liefde.  

Biblespace, 6 april 2019 https://biblespace.org 

https://biblespace.org/
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HOOFDSTUK 6 
 

De profeet Micha dient op te treden namens God als “Openbaar ministerie”. Hij dient 

een aanklacht in tegenover de “bergen”! Die bergen staan symbolisch voor de leiders 

of koningen van het volk. Ook de heuvelen dienen de waarschuwing te horen, dit lijkt 

best wel het volk van Judea.  

(2) Het is een aanklacht vanwege God. Het proces lijkt te zijn begonnen. Micha 

spreekt niet tot de grondvesten der aarde, wel zijn dit de koppige goddeloze 

koningen van het land. Deze leiders zijn ondankbaar, God heeft hen zoveel getoond. 

De kennis van God in het land verdween!   

(3) God : Wat heb ik voor kwaad gedaan tegenover u, dat u zich nu zo goddeloos 

gedraagt en Mij vergeet?  De profeet wil hen tot bezinning brengen, een 

gewetensonderzoek zou men kunnen zeggen. Gewetensonderzoek is altijd een 

aanleiding tot spijt en berouw over zijn zonden, zo  kan men  tot andere en betere 

gedachten komen. Hoeveel malen balt een dwaas mens niet zijn vuist in de richting 

van God uit woede en onbegrip. Waarom laat God het toe is dan de vraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Hadden zij hun voorvaderen al vergeten, die slaven waren in Egypte, en welke 

God uit dat land verloste met wonderen. Vergeten christenen ook niet te danken voor 

hun zegeningen? Waar blijft hun profetische Bijbelkennis? Het merendeel is enkel 

nog het traditionele Babelse schijnchristendom dat is overgebleven en nu hoereert 

met andere godsdiensten? Opwekking?  Het Bijbels geloof, luister wat Jezus zegt 

over het geloof in Hem! 

Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als 
de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op 

aarde? Luc.18:8 
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(5) Denk toch eens na dat de koning van Moab, een nakomeling van Lot, u 

uiteindelijk wilde vervloeken door de mond van de bekende valse Bileam. Deze 

profeet had het onrecht lief en geldzuchtig. Hij kon enkel uitspreken wat Ik wilde zegt 

God, en het werd een zegen in plaats van een vloek! Hij was nog dommer van zijn 

ezel! ( 2 Petr.2:16)  

Van Sittim tot Gilgal werd er zwaar gezondigd. Daar werd gehoereerd met de 

dochters van Moab. God was hen nog genadig! Ook in de toekomst zal Hij genadig 

zijn: 

Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, 
en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.Hebr.8:12 

WAT KAN MICHA DOEN?  
 

(6,7) Wat waren nu nog de overblijvende mogelijkheden om God tot andere 

gedachten te brengen. Moet ik nu aanbidden, of brandoffers brengen? Kunnen 

duizenden rammen helpen? Kunnen het offeren van olie en meel nog verandering 

brengen? Zouden wij het kostbaarste offeren, onze eerstgeborenen?  

Ook de profeet Amos liet weten dat God daar geen welgevallen aan had. Je kunt 

nooit je hemel verdienen! God kon hun muziek, dansen en het getier van het zingen 

bij hun samenkomsten niet meer aanhoren! (Amos.5:22). 

GOD WIL GERECHTIGHEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) De profeet Samuel sprak op dezelfde wijze als Micha. 

1 Samuël 15:22 Maar Samuël zeide: Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers 

als aan horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren 
beter dan het vette der rammen.   
 

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie 
doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.5Matth.7:21 
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God wil dat wij met Hem wandelen. Dit is niets anders 

dan een levenswijze waarbij men rekening houdt met 

Gods raad en wil. Henoch wandelde ook met God, en 

werd opgenomen. Ook Noach wandelde met God, werd 

ook behouden van Gods oordeel.(Gen.6:9) 

ISRAELS ONGERECHTIGHEID 
(9) Micha roept tot Jeruzalem, wie Gods naam vreest zal 

gered worden, dus bekeer u. Luister naar “de roede” dit 

is de Thora, Gods onderwijs! Dit is nodig om uw 

vertrouwen nog meer te kunnen stellen op de God van 

Israël, op Jezus. Luister naar wie God naar u zend om te 

spreken in Zijn naam, de profeten. Het is dwaas niet te 

willen geloven wat Micha sprak! 

De vreze des HEREN is het begin der kennis; 
de dwazen verachten wijsheid en tucht. Spr.1:7 

(10,11)  “Goddeloze schatten”. Er waren ook de economische wetten, die men niet 

meer naleefde, wetten om de gerechtigheid te handhaven. God had zijn volk al laten 

weten door de profeet Ezechiël om de handelswetten te eerbiedigen.  

Ezechiël 45:10 Gij zult een zuivere weegschaal hebben, een zuivere efa en een zuivere 

bath;11  de efa en de bath zullen één geijkte maat hebben, zodat een bath een 

tiende van een homer bevat, en een efa een tiende van een homer; naar de homer 

moet de ijking ervan zijn - 

Een Efa was een maat, een mand, om droge goederen te wegen. De profeet wees 

hen op hun zonden, waaronder zij zich schromelijk verrijkten op onrechtmatige wijze. 

De Franse vertaling klinkt duidelijker: “Des tresors acquis par fraude” Men gebruikte 

frauduleuze praktijken om grote en meer winsten te maken.   

De profeet laat weten dat door het gebruik van valse maten en gewichten, men 

daardoor een vloek op zich trekt. Men maakte soms de efa wat kleiner. Ook de 

heidenen, handelaars, gebruiken nog steeds allerlei middelen om zich te verrijken, dit 

kan nooit tot zegen zijn! Hij komt vroeg of laat onder een vloek en wraak van God. 

Deuteronomium 25:16 Want ieder die deze dingen doet, ieder die onrecht doet, is de 
HERE, uw God, een gruwel. 

(12) Micha wijst naar de rijken, welke niet alleen frauderen, maar ook nog misbruik 

maakten van hun macht, en dit met geweld. Maar ook het volk is niet beter, het liegt 

en bedriegt, een zondige mentaliteit, goddeloos. 

Psalm 73:12 Zie, zo zijn de goddelozen, 
altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit. 
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Hoeveel voorbeelden dienen er 

nog te komen om een goddeloze 

tot inkeer te brengen, zoals de 

zondvloed er kwam om de 

goddelozen om te brengen. 

Klimaatverandering? Een 

goddeloze levensstijl als in Sodom 

en Gomorra, een oordeel met 

vuur, waar enkel nog een Lot werd 

behouden. 

 
2 Petrus 3:7 Maar de tegenwoordige hemelen en 
de aarde zijn door hetzelfde woord als een 
schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de 
dag van het oordeel en van de ondergang 
der goddeloze mensen.  
 

 

 

Deze eenvoudige visser sprak woorden van God, doch wie gelooft zijn woorden? 

Petrus was geen theoloog, geen Bijbelschool gevolgd,  maar sprak wel Gods 

woorden voor ons vandaag. Jezus stierf voor ongelovigen, opdat zij tot een levend 

geloof in Hem zouden komen! Zij die tot geloof in Christus zullen zijn gekomen, 

”zoals de schrift zegt” zullen deze profetie van Petrus niet ervaren! 

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, 
zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, 
om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, 
opdat niemand uw kroon neme.  

GOD STRAFT  
 

(13,15) Omwille van al dit zondig en goddeloos gedrag zal God ingrijpen zo roept de 

profeet. Jeruzalem en Samaria zullen bezet worden door de vijand. Er zullen diepe 

wonden worden geslagen. Het gevolg zal zijn, dat men niet meer zal genieten van 

hun eigen arbeid en opbrengsten van het land. Wat u tot voedsel krijgt om te eten, 

zal u tot een vloek zijn. Ziekten komen op, buikloop enz. Omwille dat u niet naar God 

wil luisteren, zult u ook niet oogsten! Dus hongersnood zou er komen. Micha kende 

Gods woord waarom ze dit alles zouden krijgen. Zie Lev.26:15,16  

Het zal niet regenen, niet tot zegen zijn. Want God heeft dit land dagelijks onder 

ogen! (Deut.11:12). Het volk zal depressief worden. De mannen krachteloos en 

vruchteloos worden. Zij zullen dus werken voor de vijand. Hun zonen en dochters 

zullen worden weggevoerd door de vijand. 
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DE ZONDE VAN KONING OMRI BRACHT VLOEK 
 

 

 

 

 

 

 

(16) Omri was een legerkapitein van Israël, en werd dan koning, vader van Ahab en 

Izebel.  Deze zonden de waren de grote afgodsbeelden, gouden kalveren, en 

dansfeesten met muziek van koning Omri, welke in de plaats kwamen van Gods 

geboden en feesten. Deze praktijken waren er bij Jeroboam en Ahab. De koningen 

van Juda hadden deze kwalijke praktijken en afgodendiensten overgenomen, het 

werden religieuze tradities met werelds genot!  Koning Omri deed wat kwaad was in 

de ogen van God.(1 Kon.16:25).  

Zo werd de grote meerderheid van het volk gemanipuleerd en gedemoniseerd. Er 

was de gezindheid van het is toch allemaal dezelfde god. De geschiedenis herhaalt 

zich opnieuw vandaag, doch nu onder beïnvloeding van het Vaticaan. (“Vatis”, 

aanbidden – “can”= slang).  

Micha profeteerde dat het volk zou worden uitgelachen en bespot in ganse wereld, 

zo liet God weten. Nog steeds wordt Gods volk bespot en gehaat, ook nog in 2019, 

maar er komt een einde!   

Biblespace, 20 april 2019 
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HOOFDSTUK 7 

Ongerechtigheid heerst! 
 

De profeet lijkt te zijn ontmoedigd, en wanhopig, hij verkondigt Gods woord, Gods 

ernstige waarschuwingen, maar het werpt geen vruchten af. Hij vergelijkt zichzelf als 

een hongerig iemand die de nalezing doet na de oogst. Hij zoekt nog wat vruchten, 

maar er zijn geen vruchten naar zijn wensen. Zijn verwachtingen waren dat er toch 

nog mensen in zijn profetische  woorden zouden gaan geloven en nadenken. 

(2) Er zijn geen eerlijke of godvrezende mensen meer blijkbaar, of mensen met 

goede bedoelingen. Hij vindt niemand meer die Gods wegen nog wil bewandelen. Er 

is geen vriendelijke mentaliteit meer te vinden, of  barmhartig waren tegenover 

elkaar. Neen, men stelt zich listig op, als elkanders vijand, egoïstisch, listig, barbaars, 

en agressief.   

(3,6) Velen gedragen zijn corrupt en smeden kwade plannen onder elkaar. Ze zijn 

experts in het kwaad en zoeken  voortdurend hun eigenbelang. Vertrouw niemand 

meer, uit uw midden.(Boezem). De koning legde onrechtvaardige lasten op, de 

rechters laten zich betalen voor hun oneerlijke uitspraken. Ze aanvaarden nog geld 

van rovers of fraudeurs!  De profeet zweeg niet voor de koning uit angst of zo. Hij 

deed als de profeet Ezechiël, ook al groeiden netels en doornen bij hem. Gods 

opdracht was : Zwijg niet of ze nu luisteren of niet! (Ezech.2:6) De duivel wil iedere 

gelovige doen zwijgen met de gedachte: U zondigt ook nog!  

Jesaja 1:23 Uw vorsten zijn opstandelingen en metgezellen der dieven; ieder van hen is 
belust op geschenken en jaagt beloningen na; aan de wees doen zij geen recht en de 
rechtszaak der weduwe vindt bij hen geen gehoor. 

 
Als er nog iemand is die schijnbaar goed overkomt, is hij als 

een doornstruik, onbetrouwbaar, ze kronkelen zich als een 

doornhaag. Je kunt je toch nog goed kwetsen aan zulke 

mensen. Doornen en distels zijn een symbolisch beeld 

voor zonden.  

Men spande voor Jezus een doornenkroon, een beeld van ons 

menselijk zondig gedrag, welke straf verdiende. (Joh.19:2) 

Opgelet voor hen die u schijnbaar liefhebben. Zonen die hun 

vader minachten, dochters die opstaan tegenover hun moeder 

enz. 

De profeet komt kwaad, uw dag zal komen reageert hij. Wacht maar tot de wachter 

plots zal wakker worden en alarm slaan, voor komend onheil. “Uw bezoeking” Uw 

straf van God zal komen!  Hun wachters kunnen ook verantwoordelijken of leiders 

zijn van het volk. 

Jesaja 56:10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn 
allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de 

sluimering lief. 
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HOOP 
(7,8) De profeet is zich toch bewust van betere tijden later! Er komt een wachttijd, 

wachten op Gods tijd. Met wachten begrijpen we ook geduldig zijn! Door geduld heeft 

Abraham het beloofde verkregen! (Hebr.6:15). De vijandige wereld is die “vijandin”, 

die Gods volk haat. Hun blijdschap en haat over Jeruzalem, zal niet blijven duren, er 

komt nog een andere tijd, de eindtijd? Jeruzalem zal wel weer opstaan na haar val 

door Babel. Vandaag kijken wij naar de dochter van Babel, Rome!  

AFGODERIJ IS ALS EEN ZIEKTE 
(9) Israël zal zich eens bewust worden van hun zondigheid en hun ziekte van 

afgoderij tegenover de Here, en heeft begrepen waarom zij werden verstrooid onder 

de volkeren en zwaar beproefd. (1 Petr.2:24). Dit mag een voorbeeld zijn voor alle 

heidenen, welke zich ook niet bekeren van hun traditionele of nationale afgoderij. 

Maar die tijd zal voor Israël een einde kennen. Afgoderij is als een ziekte.Jes.53:5 

Het overblijfsel van Israël zal genezen worden van hun geestelijke blindheid, doch 

ook  de heidenen, welke hier verkeerdelijk letterlijk “genezing van het lichaam” 

begrijpen.  

De profeet schrijft over “Totdat”, God zal recht verschaffen, licht geven, dit is inzicht, 

en ik zal zien hoe God in gerechtigheid zal oefenen. Zeg maar zal regeren! Wie is het 

licht?  

Wie zal in gerechtigheid regeren?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeremia 23:5 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan 
David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig 

handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. 

 
Jesaja 32:1 zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het 

recht; 

Lucas 1:32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal 
Hem de troon van zijn vader David geven,33  en Hij zal als koning over het huis van Jakob 

heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 
 



 
29 

 

 MIJN VIJANDEN ZIJN… 
 

 

 

 

 

 

 

(10,13) “Mijn vijandin” a.v. “Zij die mijn vijand is” Een vrouw? Welke vrouw?  Een 
staatskerk? De V.N.? (Openb.17:15)  

Wie roept om Israël van de kaart te vegen? Assur? Elam? Iran?  
De hoer of dochter van Babel?  
De gouden beker van Babel vinden wij terug bij 
de dochter! (Jer.51:7) Zij stelden zich altijd 
vijandig op tegenover Israël. Dan kwam de 
vervangingstheologie waarbij de Romeinse kerk 
zich in de plaats stelde van Gods volk Israël, tot 
1948. 

 
Dochter der 
Chaldeeën zwijg 
nu maar ondanks 
uw vele duivelse 
toverijen! (Jes.47) 
(Openb.18:9 Vaticaan) 
(Ps.137:8)  

 
 

Rusland in coalitie met Iran en Gomer? (Ezech.38) 

Micha schrijft dat al deze hoogmoedige politieke leiders,  eens erg zullen beschaamd 
staan!   
 
Micha luisterde goed naar Jesaja! Jesaja schreef:  
 
Jesaja 10:5 Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gramschap is als 
een stok.6  Tegen een godvergeten volk zal Ik (die koning) zenden, en tegen de natie 
waarover Ik verbolgen ben, zal Ik hem ontbieden om buit te behalen en roof te plegen en 
om het volk te vertrappen als slijk der straten. 
 
Israëls vijanden, alle landen samenwerkende met Gog uit Magog, en het Westen, 
zullen eens schaamrood worden, zij die destijds en ook vandaag nog spotten en 
lachen met de ene ware God van Israël. Waar is hun God? (Ps.115:2). Waarom 
Israël dagelijks in een kwaad daglicht stellen vandaag? 
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 Het herbouwen van de muren is de tijd van het herstel van Israël. 

 Amos 9:14 Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: 
verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden 
zullen zij planten en de wijn ervan drinken; 
  

Psalm 79:10 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God? Laat voor 
onze ogen onder de heidenen bekend worden de wraak over het vergoten bloed 
van uw knechten. 
 
Waren het niet ook de Romeinen die veel 
spotternij hadden met Jezus tijdens zijn 
geseling en sterven? Pilatus waste zijn 
handen in onschuld, doch stierf later een 
marteldood door de zieke keizer opgelegd, 
omwille dat hij Jezus liet kruisigen, en de 
Romeinse wetten negeerde! De keizer vroeg 
naar Jezus! 
 
 
Lucas 23:36 Ook de soldaten kwamen naderbij om 
Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn,37 en zeiden: Indien Gij de Koning der 
Joden zijt, red dan Uzelf!   
Marcus 15:31 Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de 
schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. 
 
 

MICHA EINDIGT MET GEBED 
 
(14) Micha bidt tot de goede Herder, ten goede voor de schapen, Zijn volk. Laat ze 

weiden en wonen in Basan en Gilead als vroeger. In de oudheid was Golan een 

stad gelegen in de streek van Basan. Bashan was bekend voor zijn vette weiden. 

Amos gebruikte de vette koeien van Basan om de rijke en bazige vooraanstaande 

vrouwen te beschrijven.  

 

 

 

 

 

 

De Golanhoogten  behoren nu tot Israël, ondanks tegenstand van de vijanden. 

Amerika heeft een nieuwe kaart vastgelegd. Het is niet verder bezet gebied.  

Wij zouden durven vaststellen dat het gebed en profetie van de profeet  Micha 

vandaag werd verhoord en vervuld?  
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Doch hij schrijft over het voeden van de schapen met uw roede. Micha gaat bidden 

voor zijn volk opdat ze zouden tot leven geloof komen in hun “Goede Herder”, hun 

Messias, Jezus! Laat ze groeien met geestelijke voeding vanuit de Bijbel.  

Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, Johannes 10:28 en Ik 

geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. 

MIRAKELS VAN DE TOEKOMST 
 

(15,17) Wij lezen hier over nog komende wonderen als in de tijd van de exodus! 

Volkeren zullen verstommen van het gebeuren, want God is actief geworden voor 

Zijn erfdeel. De grootspraak van andere machtige landen, zullen dan al hun 

mogelijke macht en kracht verliezen. Ze zullen hun eigen oren niet geloven! Ze zullen 

vernederd worden als de slang zoals destijds bij Adam en Eva. Komen ze bevend uit 

hun schuilkelders? Ze zullen zich overgeven en vrezen. 

(18,20) Hier zien wij dat de God van Israël een God is van genade voor zijn volk, Hij 

vergeeft het overblijfsel. Al hun zonden zal hij werpen in de diepten der zee, dit 

betekent voor altijd voorbij. God blees trouw en blijft trouw aan zijn beloften, zoals 

aan Abraham.  

Biblespace, 26 april 2019 

R.GAYTANT 

 

 

 


