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LUCAS 7: 36-50 

 

Vooraleer te spreken over deze vrouw, gaan we even kijken hoe God denkt over de vrouw. 

Hoe Hij de vrouw schiep en met welke bedoeling God de vrouw schiep. 

 

18  En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp 

maken, die bij hem past. Gen. 2 

 

De bijzonderste bedoeling die God had, was een vrouw te scheppen om haar man te helpen.  

Helpen of hulp is hier geen minderwaardig begrip, volgens het gebuikte Hebreeuwse woord. 

(Ps.33:20) Man staat hier duidelijk in het enkelvoud, en is een basisprincipe. 

Dat helpen is zowel letterlijk als figuurlijk op te vatten. Ze moet en kan de man raad geven, en 

verdedigen bij elke beslissing. De kinderen opvoeden en onderwijzen. ( Spr.1:8). In de 

gemeente kan ze diacones worden, dit is hulp bij de praktische zaken. 

Helpen is iets naar het hart van God, want ook Hij is een hulp! Hulp kunnen geven is 

belangrijk! 

 

 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van: De jonkvrouwen. Een lied. (46-2) 

God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in 

benauwdheden. Psalm 46 
 

In ieder geval is de vrouw door God niet geplaatst om instructies of leiding te geven. ( Efeze 

5:24). God verwacht dat ze onderdanig haar man zal helpen. “Hypotaso”, onderdanig betekent 

letterlijk “zich schikken naar”. 

Ze is niet uit de aarde geschapen, maar uit haar man. De man moet haar liefhebben, want ze  

is een deel van hem! 

 

De vrouw kan een kroon zijn voor haar man, of zijn ondergang! (Spr.12:4). 

Vandaag stellen wij veel het omgekeerde vast, de emancipatie van de vrouw, de vrouw wil 

Gods normen niet verder aanvaarden, ze wordt in Gods ogen niets anders dan overspelig en 

ongelovig door andere principes te volgen! 
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Wij kijken even naar de hoer die bij Jezus kwam. Lucas 7: 36,37 
 

Een hoer in de familie hebben is geen reclame, en vroeger werden bij de rijke families deze 

familieleden uit de stamboom geschrapt, uit schaamte en de schone schijn.  

Wie de stamboom van Jezus erop naslaat, ziet er ook een hoer in staan. God schrapt geen 

mensen, want allen zijn zondaars. 

 

Mattheüs 1:3  Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron 

verwekte Aram, 

 

Genesis 38:24  Na verloop van ongeveer drie maanden werd Juda bericht: Uw 

schoondochter Tamar heeft hoererij bedreven, en zie, zij is ook zwanger door hoererij. 

Toen zeide Juda: Brengt haar naar buiten, opdat zij verbrand worde. 

 

Die slechte vrouw ziet Jezus zitten in het huis van een farizeeër. Het brengt haar op gedachten 

zoals vele mensen die hoorden over het wonderlijke handelen van Jezus.  

Velen waren ziek, of hadden een kwaal, blind of lam en zulke mensen zochten genezing bij 

Jezus. 

 
 

Deze mooie vrouw was helemaal niet ziek, toch zoekt ze om bij Hem te komen voor haar 

groeiend probleem. 

Haar ziel en gedrag was ziek. Ze lag overhoop met zichzelf, haar geweten knaagde. Ze werd 

depressief en weende. Ze werd door het volk met de vinger gewezen.  

Zonde en schuldgevoel drukte haar neer.  

Ze dacht aan de vele gezinnen die ze ten onder bracht, het groot verdriet die ze veroorzaakte. 

Ze wilde misschien gelukkig worden door haar grof geld, welke ze kreeg voor haar diensten. 

Maar haar hart bleef leeg en haar leven een geestelijke puinhoop! 

Ze verlangde naar een nieuw en gelukkig leven. 

 

Psalmen 32:3  Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg 

onder mijn gejammer de ganse dag; 
 

Zolang koning David zijn zonde van overspel niet beleed en zweeg, ging het niet goed met 

hem. Hij werd er depressief van. Zijn benen verouderden, dit is zwak worden en huilde de 

ganse .  Als zo’n toestand te lang duurt zal ook het lichaam ziek worden. 

 

20  Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en 

wier wateren slijk en modder opwoelen. 21  De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen 

vrede. Jesaja 57  
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Die hoer wilde met spijt, zonde belijden kun je zeggen!  Ongevraagd stapt ze naar Jezus, 

die op bezoek is. 

Vele mensen zouden wel willen biechten, maar ze weten niet hoe! Mensen hebben 

traditioneel geleerd over de biecht. De biecht is niet christelijk bijbels! Dat soort biechten 

komt voort uit Babel, waar vreemdelingen die in de stad kwamen eerst vertrouwelijk bij een 

verantwoordelijke dienden te komen 

Om te weten of hij niets op zijn kerfstok had. Dan mocht hij in de afgodentempels komen! 

 

Denk aan koning David die overspelig was: 

 

 
 

Psalmen 32:5  Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; 

ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner 

zonden. sela 

 

De hoer zet een eerste stap naar Jezus toe, ze is niet beschaamd, ze geeft geen aandacht aan 

wat de mensen zouden zeggen. 

Ze ging niet met lege handen. Ze bracht haar dure mirre mee, haar kostbaarste parfum, en 

zalfde de voeten van Jezus. Dagenlang zal deze geur in het huis zijn blijven hangen.  

Zo moeten wij ook een geur verspreiden, maar niet met mirre. Mirre was een rijkdom. 

 

14  Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van 

zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 15  want wij zijn voor God een geur van 

Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, die verloren gaan; 

16  voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot 

zulk een taak bekwaam? 2 Cor.2 

 

Zonder woorden, maar met tranen, en met wat haar kostbaar was, kwam ze tot bij Jezus. 

Haar mirre was niet meer om mannen te verleiden. Ze toonde haar liefde voor Jezus door zijn 

voeten te kussen. Haar ogen waren niet meer verleidend, ze stond achter Jezus, ze had spijt 

over haar zondig leven. 

Haar vlechten deed ze los om zijn voeten af te drogen. Vlechten waren een beeld van 

uiterlijke schoonheid. 1 Petrus 3:3  Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het 

omhangen van goud of het dragen van gewaden, 

Deze vrouw veranderde van een uiterlijke schoonheid naar een innerlijke schoonheid.  

Kruiken met mirre werden gebroken bij het gebruik. Het is een beeld van haar gebroken hart! 
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Welke reactie geeft Jezus? 
 

Met een voorbeeld probeert Hij Simon duidelijk te maken wat zondeschuld en vergeving 

betekent. En de gevolgen van vergeving. 

Hij spreekt over twee anonieme zondaars, maar dacht aan Simon en deze vrouw. 

 

47  Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde 

veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. 

48  En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. Lucas 7  

 

 
 

De farizeeër keek met andere hoogmoedige ogen naar Jezus, en minachtte Hem. Hij deed 

zelfs de moeite niet om Jezus op de gebruikelijke wijze te ontvangen! 

Deze man dacht al bij zichzelf, zij is veel slechter dan ik!  

Als wij zo denken, dat wij zo veel beter zijn dan anderen, doen wij als farizeeërs en 

kerkleiders. 

De vrouw durfde Jezus niet aan te kijken, maar verwachte geestelijke genezing en vergeving 

van Hem! Jezus kon en had macht te vergeven, en de gevolgen toonden dat telkens aan. 

Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede! 
 

Deze vrouw is gelukkig en stralend buitengekomen. Voor de ongelovige mensen was zij nog 

dezelfde, maar de tijd zou verandering laten zien. Voor God was zij nu Zijn kind geworden.  

Deze vrouw was genezen van haar zielenleed!  

Jezus woorden zijn dezelfde als bij de mensen die werden genezen! 
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