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Wij leven vandaag in tijden waarbij men nog 

weinig mensen vindt zonder zorgen of die nooit 

bezorgdheid kennen. Veel angst komt ook nooit 

aan het daglicht. Niet iedereen is bereid zijn 

zorgen aan anderen bekend te maken. Zorgen 

zijn niet weg te nemen door medicatie. Toch is er 

een luisterend hart voor zulke dingen en is er 

Iemand die,  altijd de nodige tijd wil nemen om te 

luisteren. Het is de ene ware levende God, de 

God van Israël. Kent u Hem? Is Hij ook een 

vriend voor u als voor Abraham? Waar kunt u 

Hem vinden? Neen, niet in een kerkgebouw of 

kapelle met veel kaarslicht.  Luister wat Jezus leerde: 

Matteüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en 

bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal 

het u vergelden. 7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals 

de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen 

worden. 

Je kunt Hem gewoon vinden bij u thuis! “Omhaal van woorden”, is beter 

vertaald : “do not use vain repetitions as the heathen”  (Ort.study bible) Dat 

betekent je hebt geen ijdel gebruik van een paternoster nodig hebt zoals 

de kerk leerde. 

Bezorgdheid Bestrijden door geloof!  
 

1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor 

u. 

Deze tekst is niet zo moeilijk om te begrijpen. Het gaat erom dat wij onze 

zorgen, mogen toevertrouwen aan Jezus. De reden dat wij dat mogen 

doen is omdat HIJ VOOR ONS ZORGT! Alles heeft hier te maken met 

vertrouwen of geloof in Hem alleen! Dat is niet zo eenvoudig. Vele 

mensen stellen hun vertrouwen op hun geld, vermogen, mensen van 

aanzien, en hun kunnen en alles wat in hun macht ligt. De  goddeloze 

mens wil alles gewoonlijk zelf gaan regelen, doch wanneer hij onmachtig 

wordt, komt hij radeloos en depressief. 
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Voorbeeld: 

2 Koningen 19:14  Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en 
las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde 
hem uit voor het aangezicht des HEREN 
 

 

 

 

 

Koning Hizkia werd bedreigd door de koning van Assur. Deze schreef 

een brief naar hem. Waarin stond dat ook hij niet zou kunnen weerstaan 

aan de macht van de koning van Assur zoals zovele andere landen. Dit 

wekte enorm veel bezorgdheid bij Hizkia. Wat deed hij? Hij ging 

bidden en pakte de brief en toonde hem aan de Heer bij zijn gebed. 

Hieruit kunnen wij wel leren dat deze man alles van zijn zorgen met God 

deelde, God zijn beste vriend! Hebt u ook zulk een relatie met uw 

Schepper? Doen wij dat ook? Wat doen wij met onze zorgen? Zorgen die 

angsten kunnen veroorzaken. Is dit een gewoonte voor een christen?  

Wij kunnen vandaag vaststellen dat mensen zich zorgen maken, of niet 

meer willen luisteren naar de berichtgeving. Rampen, Europa welke 

achter de schermen een oorlog voorbereid met Rusland enz. Wij hebben 

de kleine profeten bestudeerd, en zien wat er gebeurt, wat Gods van 

plan is. Let op het M.O. God slaapt niet en ik maak mij geen zorgen voor 

al de ellende welke er is gekomen in Gaza, en nu Libanon, daarna Gog 

uit Magog.  

BijBelse medicatie tegen depressiviteit  
 

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door 

gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 

Filippenzen 4:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus 

Jezus. (Ook Spr.12:25) 
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Depressies kunnen ontstaan door het piekeren. Hij loopt 

met zijn hoofd naar de grond. Eet niet meer zoals de 

profeet Elia aan de rivier Kerit, God liet de raven eten 

brengen omdat hij diende te eten! Wat hebben wij als 

christenen te doen? Zoveel mensen hebben hartenleed 

en zielenpijn. Hoe kun je troosten of bemoedigen? 

Wat is een “een goed woord”? 

 

Een goed woord is beter dan een cadeau! Wanneer wij tot geloof 

kwamen bracht het woord Gods blijdschap in ons hart. Het eerste woord 

van God bracht licht in de duisternis Gen.1:3!  Een goed woord  is 

bemoedigen vanuit de Bijbel. Verdriet in het hart kan bestreden worden 

door de hoop op Jezus. Door gebed en vertrouwen op Gods beloften, 

dat een machtig middel is tegen problemen welke kommer en zorgen 

veroorzaken. Problemen en zorgen 

zijn dingen die de mens dichter bij 

God kunnen brengen, toch voor wie 

op God vertrouwt. Het is de 

verwachting en hoop van de 

christenen welke hen zullen 

bemoedigen, omdat ze uitzien naar 

Zijn wederkomst, de opname, 

vooraleer de verdere oordelen over 

deze wereld zullen komen. 

Wanneer? Denk aan Mozes toen hij voor de zee stond, en de 

ontsnapping en redding kwam, en de Farao kwam om! 

https://biblespace.wordpress.com/. 

Ev. Ronny Gaytant 
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