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WAAROM LAAT GOD ZOVEEL KWAAD TOE IN 
DE WERELD? 

 

 
 
Wij stellen ons soms ook deze vraag, maar beter dan wie dan ook moeten wij op 
deze vraag kunnen antwoorden. 
Wij prediken God is liefde, maar het is niet altijd gemakkelijk het antwoord aan 
mensen duidelijk te maken; 
 
Wij gaan dit samen bespreken aan de hand van bijbelteksten, wat ook heel normaal 
is. Wij gaan luisteren naar wat God daarover zegt, en met deze dingen gaan wij 
daarover gaan redeneren. 
 
 
1. Wij moeten eerst vaststellen wat kwaad is. 
2. Hoe is het kwaad in de wereld gekomen, is God schuldig? 
3. God waarschuwt voor het kwaad! 
4. Kunnen wij het kwaad overwinnen te beginnen bij onszelf? 
 

Wat is kwaad? 

 
Genesis 2:17  maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult 
gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 
 
Het kwaad is eigenlijk het ongehoorzaam zijn aan wat God van ons vraagt.  Alles wat 
God in zijn woord ons heeft gegeven, is omdat wij gelukkig zouden kunnen leven. 
 
Deut.11 
26 ¶ Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: 
27  zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden 
opleg; 
28  maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en 
afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, 
die gij niet gekend hebt. 
 
Het kwaad is iets dat de mensen ongelukkig maakt. 
Het kwaad lijkt verleidelijk, zoals wij zagen bij de verleiding van Eva. 
De boom was een lust voor de ogen. 
De satan trekt Gods woorden in twijfel. (valse profeten of predikers, sekten) 
Wij hebben een vrije wil zoals Eva tussen het goede en het kwade.  
 
Psalmen 40:8  ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste. 
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Hoe is het kwaad in de wereld gekomen? 

 
 
2 Corinthiërs 11:3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar 
sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding 
aan Christus afgetrokken zullen worden. 
 
 
Het kwade bestaat er dus in dat ons leven, een leven moet zijn zonder rekening te 
houden met wat God zegt! 
Het kwaad bestaat erin dat de mensen geboren worden om te sterven, dus het 
gevolg van de zondeval behouden. 
Maar bijzonder vinden wij hier dat de gedachten bij de mensen kwaad zijn. 
 
Genesis 6:5  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde 
en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos 
was, 
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Prediker 9:3  Dit is het ergste, dat onder de zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot 
treft; daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in 
hun hart hun leven lang; en daarna gaat het naar de doden. 
 
Jeremia 17:9  Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het 
kennen? 
Mattheus 15:19  Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, 
hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. 
Markus 7:21  Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade 
overleggingen, hoererij, (7-22a) diefstal, moord, 
 
Deuteronomium 8:2  Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze 
veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te 
stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt 
onderhouden. 
 
 

De satan oorzaak van alle kwaad. 

Lukas 13 
16 Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien 

jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag? 
 
Uiteindelijk moeten wij begrijpen dat ziekte een kwaad is, ouder worden en minder 
gezond worden een gevolg is van het kwaad. 
Deze vrouw was zolang ziek, het was het kwade dat haar gebonden hield.  
Jezus overwon hier het kwade! 
 

GOD WAARSCHUWT VOOR HET KWAAD. 

 
8 ¶ Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten; de staf van zijn gramschap zal vergaan. 
Spreuken 22 
 
Wie kwaad doet, of kwalijk handelt zal daarvan ook de vruchten oogsten. Wil zeggen 
dat hij daarvan ook de gevolgen zal dragen. 
 
 
7 ¶ Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde 
niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou 
ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. 
Romeinen7 
 
God waarschuwt voor het begeren. Wij mogen zeggen dat zoveel kwaad ontstaat 
doordat mensen meer willen hebben dan de buurman, en uiteindelijk zijn vrouw, en 
zijn mooi huis enz. 
Die gedachtegang is kwaad. 
Daarom wie tot geloof is gekomen , is tot  rust gekomen hij heeft  niet meer dat grote 
verlangen  om nog meer te hebben, want hem wacht hierboven veel meer. 
Loopbaan maken en meer willen zijn dan een ander is een kwaad.  
Vandaag ziet de maatschappij dit als een normale zaak. 
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KUNNEN WIJ HET KWAAD OVERWINNEN BIJ ONSZELF? 

 
Job 28 
28 maar tot de mens zeide Hij: Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het 

kwade te wijken is inzicht. 
 
Inzicht in het leven krijgen, is eigenlijk het kwaad en de zonde te vermijden.  
Dit was hetgeen God zei tot  Job. 
 
Psalm 97 
10  Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten 
bewaart, redt hen uit der goddelozen hand. 
 
Hoe is het met ons hart gesteld, haten wij het kwaad ?  
 
12  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Matth.6 
 
In het onze Vader , welke een gebed als voorbeeld is vinden wij dat bidden een sterk 
wapen is tegen het kwade. 
Hoe langer wij christen zijn hoe meer wij beseffen hoeveel kwaad in ons aanwezig is 
welke moet worden overwonnen. 
 
2 cor 3:18 en 4:1/2 
18  En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de 
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van 
heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. 
1 ¶ Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is 
toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, 
2  maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet 
kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, 
maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze 
eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. 
3  Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, 
4  ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, 
zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, 
die het beeld Gods is. 
 
 
Wij maken overwinning. Maar Paulus waarschuwt dat wij de bijbel niet mogen 
verdraaien om onze eigen gelijk te geven.  
 

Philippenzen 4:13  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht 
geeft. 
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God geeft ons de nodige kracht om onze zonden te overwinnen. Maar daarom dient 
ook de vrije wil gebruikt. God kan in ons werken als wij dit toelaten. 
 
1 Johannes 5:4  want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de 
overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. 
1 Johannes 5:5  Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de 
Zoon van God is? 
Openbaring 2:7  Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. 
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs 
Gods is. 
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