DE AANHOUDENDE STRIJD OM JERUZALEM.

Wij zien dat Jeruzalem nog steeds en opnieuw in het nieuws komt, en dat de strijd
daar helemaal nog niet voorbij is. Wij stellen ons dan ook de vraag, krijgen wij nog
een nieuwe oorlog in het M.O. of wat zal er komen, wat zegt God? De
vredesonderhandelingen hebben nog steeds geen vruchten, waarom?

Vele mensen stellen de vraag waarom al die strijd?

Wij moeten begrijpen dat het gaat om de woonplaats, de enige heilige stad van God
op aarde.

Ezra 7:15 tevens om het zilver en het goud over te brengen, dat de koning en zijn raadsheren
vrijwillig hebben geschonken aan de God van Israel, wiens woning te Jeruzalem is

Wij weten dat er al altijd een strijd is geweest als het gaat om de plaats waar God wil
wonen bij de mensen. De woonplaats vandaag waar Gods geest woont is in het hart
van de wedergeboren en Bijbelgetrouwe christenen. Daarom worden deze mensen
vervolgd op allerlei wijze, fysiek en geestelijk, zolang zij Jezus blijven volgen. Zo
sprak ook Jezus: Joh.15:20

Efeze 3:17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.
Geworteld en gegrond in de liefde,

2 Korintiérs 6:16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods
met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken
heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen
mijn volk zijn.

Daar is ook zoveel strijd geweest, bijzonder in het begin wanneer iemand tot geloof
komt, maar ook daarna. De geestelijke strijd stopt niet in het leven van een ware
christen. De reden daarvoor ligt in het feit dat de duivel en zijn demonen die
woonplaats bestrijden. Was het zo dat een christen niet zou kunnen afvallen, waarom
zou de satan dan zoveel strijd leveren? Ook Jezus werd verzocht.Waarom zou hij de
christenen en Israél sinds de schepping blijven vervolgen?
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Jesaja 2 :1-5 Wereldvrede komt er toch!

1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en
Jeruzalem.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis
des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven
de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen

3 en vele natién zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de
berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere
aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de
wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.

De Bijbel verwijst naar Vrede. Er komt een toekomstig koninkrijk op aarde, waarin
Israél wereldmacht zal krijgen. Het beloofde land dat reeds zoveel heeft
meegemaakt, zoveel strijd heeft gekend. Het volk waarmede zoveel spot werd
gedreven. Het land dat hier in het westen altijd via de media in een slecht daglicht
wordt gezet. Maar ook het land dat zijn Messias en koning eerst heeft verworpen.

De Belangrijkheid van Israel staat in Zacharia 8 :23.

22 Ja, vele natién en machtige volken zullen komen om de Here der heerscharen te
Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken.

23 Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van
allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judese man, en zeggen: wij
willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.

Vandaag is God nog niet met Israel, al waakt Hij over hen. Maar de tijd komt dat God
met Israel zal zijn. God is vandaag alleen met ieder mens, Jood of Griek, die Jezus
aanroept. Wij leven nog steeds in een tijd waar God geen onderscheid maakt tussen
de mensen , Hij wil ieders God zijn, mensen van goede wil!

11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd
uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en
dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de
naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 14 Hoe zullen zij dan Hem
aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet
gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? (Rom.10)

Hier zien wij dus duidelijk dat Jezus ook is gekomen voor iedereen. Dus moeten de
Joden Jezus aannemen, als hun Messias. Er zullen er zeer velen zijn die dit nooit
zullen doen. Daarom blijft de toorn van God op hen. Er is nu geen andere weg om
tot God te gaan, de ware weg van Jezus., De smalle weg.

Jeruzalem de heilige stad?

Velen denken dat Jeruzalem de heilige stad is, omdat er drie godsdiensten aanwezig
zijn. De moskee die er staat is een gebouw welke zal verdwijnen. Een doorn in het
00g van alle Joden. Jeruzalem is nu niet heilig, God woont er niet meer. Wij zijn
heilig omdat God geest in ons woont. Zelfs iemand die bij een christen woont of leeft
is in een “geheiligde” positie terechtgekomen.
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1 Corinthiérs 7:14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de
ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen
onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.

Strijd om de woonplaats van God kost mensenlevens.

Handelingen 7 :48
47 Maar eerst Salomo bouwde Hem een huis.
48 De Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt, zoals de
profeet zegt: 49 De hemel is Mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner
voeten. Wat voor huis zult gij Mij bouwen, zegt de Here, of wat is de plaats
mijner rust

Stefanus had hier gesproken en al het volk werd woedend op hem, omwille van dit
punt, de woonplaats van God. Paulus schreef later dat het niet ging om een strijd van
vlees en bloed , maar om een geestelijke strijd.

De geestelijke strijd om Jeruzalem is reeds jarenlang bezig, maar loopt naar zijn
einde. Als Jeruzalem ontvlamt, zal de ganse regio zich mobiliseren ten oorlog. De
Turkse leider deed al een oproep in dezelfde zin. Is de oorlog nabij van Gog?

Het volk van God hechtte veel belang aan hun tempel. Ook naamchristenen kunnen
gehecht zijn aan hun kerkgebouw en kunsten.

Wij zien opnieuw dat Israél zijn tempel wil gaan bouwen. Ze hebben Jezus niet
begrepen en willen Hem niet aannemen.

Hun nieuwe tempel dat ze gaan bouwen, moet en zal nog profetisch in vervulling
gaan, en dan zullen ze het begrijpen in de grote verdrukking :

2 Thessalonica 2:4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich
te laten zien, dat hij een god is.

Dan zullen zij begrijpen dat een mens zich wil laten aanbidden, een mens, de
antichrist, de satan. Een nieuwe staatsgodsdienst, het einde van alle andere
godsdiensten. Dan zullen ze begrijpen dat de satan van de tempel een satanskerk
wil maken, om aanbeden te worden, zijn grote doel aller tijden.
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Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u
gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;

In het nieuwe Jeruzalem daar is onze afspraak, daar zal God zijn, en wij eeuwig bij
Hem. Dat is de hemel en ons behoud.

Dit is de zin van het aardse leven, wie dit hier op aarde nooit heeft willen begrijpen
waar zal hij zijn levensmoed nog kunnen halen in zo’'n wereld van alle
ongerechtigheid als vandaag?
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