
Matteüs 24:7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen 
koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden zijn en 
besmettelijke ziekten,(pestilentiën) ook aardbevingen in verschillende 
plaatsen.  

Wanneer wij dit vers wat dichter bekijken en een goede vertaling nemen, 

dan zien wij deze dingen voor onze eigen ogen gebeuren. Jezus begon 

met te spreken over komende oorlogen in de eindtijd. Dagelijks horen wij 

in de berichtgeving over oorlogen, zoals Rusland, Oekraïne, Israël, 

mogelijks nog een komende burgeroorlog in America? Dan de 

besmettelijke ziekten en virussen kwamen plots. Corona met de pijnlijke 

gevolgen en dodelijke slachtoffers. 

Dan staat daar : “aardbevingen”. De Griekse vertaling gebruikt hier het 

woord : “Seismos” Dit woord betekent meer dan aardbeving, namelijk 

mag het vertaald worden als onstuimigheid en storm.  De Franse 

vertaling Maredsous vertaald: “Cataclysmes” van hier komt etymologisch 

ons woord catastrofe na een overstroming of aardbeving. En dit alles op 

verschillende plaatsen. 

Jezus maakte duidelijk dat dit alles het begin was als de weeën van een 

moeder die moet nieuw leven voortbrengen. Zo’n catastrofe als in 

Spanje is nog maar een begin van dood en verdriet. Gods oordelen 



staan voor de deur. Waarom? God wacht op bekering van deze wereld. 

Maar deze wereld is God vergeten, en is eigenwijs.  

Wat zegt God vandaag? Lees: 

Psalm 7:13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, 

spant zijn boog en legt aan, 

Psalm 7:14 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, 

maakt zijn pijlen tot brandende schichten. 

Psalm 7:15 Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, 

is zwanger van onheil en baart leugen. 
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