
Wij horen vandaag veel over twee begrippen : Vrede en wapenstilstand. 

Er is een hemelsbreed verschil tussen deze twee. Sommigen vinden dit 

hetzelfde. Wanneer wij onze Bijbelse bril opzetten dan doen wij grote 

ontdekkingen. 

 

Wij naderen opnieuw kerst. Nu is vastgesteld, 

waarbij men Jezus legde in de baktrog, in  het 

bakhuis (geen stal) van de herberg, bij gebrek aan 

plaats. (Brood uit de hemel). (Joh.6:32,35).  

Er kwam een lofzang! Lucas 2:14 Ere zij God in 

den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. 

Mensen van goede wil kunnen die speciale vrede ervaren. De Aramese 

vertaling schrijft over goed nieuws voor de mensheid. Wij dienen te 

begrijpen dat Jezus zelf “onze vrede” kan betekenen. Ieder mens werd 

geboren als zondaar en vervreemd van God. Enkel soms gedwongen 

naar een staatskerk lopen, uit traditie en om allerlei redenen. Alle 

godsdienst met dwang is een sektarisch kenmerk. Jezus was de 

oplossing, een grote verandering, en bracht een persoonlijke vrede voor 

ieder die in Hem alleen wil geloven. 

Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, 

dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Efeziërs 2:14 Want 

Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, 

die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 

Het is een persoonlijke ervaring, om die 

vrede te krijgen, na belijdenis van al uw 

zonden en vergeving met zekerheid te 

krijgen.  

Die vrede zal een blijdschap verwekken 

die men nooit tevoren had gekend. Enkel één zonde is niet te vergeven, 

dat is niet willen geloven in de Zoon van God, Jezus. Wie niet wil 

geloven in de Bijbel, in Jezus, zal Gods raad afwijzen, en in 

eigenwijsheid verder leven. Geloven in Jezus, kan enkel zoals de Bijbel 

dat leert! (Joh.7:38).  



Filippenzen 4:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. 

Wie deze geloofstap heeft gezet, zal nimmer nog twijfelen aan de ware 

leer. De duivel probeert nog steeds op allerlei sluwe wijze de gedachten 

van  mensen te beïnvloeden of te manipuleren. Hij zoekt het denken van 

de mensen lui en geestelijk blind te houden, met artificiële intelligentie of 

andere methoden.  Wie in de toekomst het merkteken van de antichrist 

zal aanvaarden, sterft de tweede dood! Hij bracht ook twijfel en 

verleiding bij Adam en Eva over een enkel gebod welke God hen gaf.  

2 Korintiërs 11:3 Maar ik vrees, dat 

misschien, zoals de slang met haar 

sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van 

de eenvoudige [en loutere] toewijding aan 

Christus afgetrokken zullen worden. 11:4  

Want indien de eerste de beste een andere 

Jezus predikt, die wij niet hebben 

gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt 

ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, 

dan verdraagt gij dat zeer wel.  

Keizer Constantijn, de onbekeerde zonaanbidder, bracht een andere 

Jezus, een eigen kerk. De Bijbel schrijft over de dochter van Babel! Later 

werd daar ook de Bijbel verboden, als verboden lectuur. Naar de 

toekomst toe zal wellicht opnieuw de Bijbel worden verboden onder het 

komende antichristelijk regime. De antichrist zal een valse vrede of 

wapenstilstand brengen, om zichzelf te laten aanbidden. Let op wat 

Paulus schrijft ook voor de komende dagen en jaren: 

1 Tess. 5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, 

overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een 

plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.  5:4 

Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u 

als een dief overvallen zou:5:5 want gij zijt allen kinderen 

des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan 

nacht of duisternis toe; 

Wie christen is geworden zal voldoende olie in zijn 

lamp hebben als de wijze maagden, om Jezus tegemoet te gaan! 
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