JEZUS IS GODDELIJK!

Het is in het leven van een christen altijd een blijdschap te mogen ervaren hoe groot en machtig de
Heer Jezus Christus wel is. Dat is pas geloven! De apostelen hebben dit vele malen kunnen ervaren
en zien met eigen ogen dat die Jezus van Nazareth, God op aarde was. Doet Jezus nog wonderen
vandaag? Heb.13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Een wonder uit het gewone dagelijkse leven leerde de discipelen, die dicht bij Hem leefden, wie die
Jezus wel is en op welke wijze Hij ons inzicht geeft over Zijn plan. Kort vooraf had Hij
geprofeteerd dat Hij onschuldig vermoord zou worden, maar na drie dagen zou opstaan uit de
dood! Het vervulde zich!

24 Toen zij te Kafarnaum kwamen, traden de ontvangers van het
hoofdgeld op Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester het hoofdgeld
niet? Hij zeide: Zeker wel.25 (17-24c) Hij zeide: Zeker wel. (17-25) En
toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: Wat dunkt u,
Simon? Van wie heffen aardse koningen rechten of belasting? Van hun
zonen of van de vreemden?26 Toen hij zeide: Van de vreemden, sprak
Jezus tot hem: Zo zijn dus de zonen vrij. 27 Maar opdat wij hun geen
aanstoot geven, ga gij naar de zee, werp een vishaak uit en de
eerste vis, die bovenkomt, grijp die. En wanneer gij zijn bek
opendoet, zult gij een zZilverstuk vinden. Neem dat en geeft het hun

voor Mij en voor u.Matth.17

De tempelbelasting, was de bijdrage die diende betaald te worden, om de tempel verder te
onderhouden. Voor iedere Israéliet die twintig jaar werd, was deze heffing verplicht, maar enkel
de mannen.

De belastingontvanger vroeg aan Petrus of Jezus die belasting al betaalde, Petrus dacht van wel
maar hij zou het toch eens vragen of Jezus wel zeker zijn tempelbelasting had betaald. De joden
betaalden volgens de plaats waar ze woonden, en rond Pinksteren was het de beurt aan Jezus.

Voor wie zwemt in het geld, is belasting betalen zijn laatste zorg, maar er zijn vele anderen, die zich
zorgen maken. Dit voorval kan ons leren geloven.

Jezus, wist al vooraf wat Petrus Hem zou vragen!

Petrus was verlegen een dergelijke vraag aan zijn Meester te stellen! Zo weten wij intussen dat wij
nooit verlegen moeten zijn om iets aan Jezus te vragen in ons gebed!

Het was evengoed vragen aan Jezus of Hij zijn plicht wel had vervuld.

Maar de Here weet reeds vooraf wat wij Hem zullen vragen, en welke vragen op ons hart branden
welke zorgen of wensen wij hebben. Het is voor een kind van God geruststellend, om te weten dat
wanneer hij bidt, God al weet wat hij zal vragen. Je zou kunnen denken waarom moeten wij dan
nog iets vragen of bidden? Enkel en alleen omdat God wil dat wij Hem bidden, Hij wil aanbeden
worden. Hij wil onze enige toevlucht zijn! Jezus zegt u het volgende:

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Fil.4
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Jezus was de Heer van de tempel.

Hij diende in feite niets te betalen, doch de Joden namen Jezus niet aan als de zoon van God, hun
Messias. Hij nam de vergelijking met de aardse koningen, en aldus dienden de Koninklijke familie
geen belasting te betalen.

70 IS HET MET ONS, wij zijn koningskinderen, en de nabije toekomst zal dat tonen! Doch
omwille van het volk, en niet tot een aanstoot te zijn, betaalde Jezus voor Hem en voor Petrus! Ook
Petrus diende dan geen belasting te betalen voor de tempel, doch de JEZUS VOORZAG

OP EEN GODDELIJKE EN WONDERLIJKE WIJZE. Petrus ontving hier een zegen, zonder
ernaar te vragen. Wie wil dit niet eens ervaren?

Wij moeten meer begrijpen dat Jezus een God is van ECHTE wonderen, in het dagelijkse leven.
Het kan,dat wij daar niet altijd aan denken, wie dicht bij Jezus leeft, vertelt Hem ALLES!

Wij willen zo graag onze moeilijkste problemen altijd zelf oplossen, in plaats van ook met deze
dingen bij de Here te komen. Ook Gods volk stelde niet altijd hun vertrouwen op hun God:

Numeri 14:11 De HEER zei tegen Mozes: ‘Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal
het weigeren op mij te vertrouwen ondanks alle wonderen die ik verricht heb?

Wij moeten de eerste stap zetten en echte wonderen verwachten, wie geen wonderen verwacht, zal
er ook nooit zien!

Jozua 3:5 En Jozua zei tegen het volk: ‘Reinig u, want morgen zal de HEER in uw midden wonderen
verrichten.’

De Here hield het naar beneden vloeiend water van de Jordaan tegen, om de ark des verbonds door
te laten gaan! De ark was symbool voor de aanwezigheid van God.

Gods volk moest nu begrijpen dat God evengoed met Jozua was, als met Mozes om het beloofde
land binnen te trekken. Zo moet ieder kind van God weten, dat God met hem is, altijd en overal.
Ieder wedergeboren christen, weet dat er opnieuw een groot wonder voor de deur staat, gestorven
of niet: de opstanding voor hen overleden zijn, de opname voor hen die op dat moment nog in leven
zijn.

Vertrouwen op Jezus is Hem gehoorzamen!

Psalmen 9:10 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit
verlaten wie U zoeken, o HERE.

Jezus laat nooit iemand die hem wil volgen in de steek!
Jezus kan soms iets vragen van ons wat compleet ingaat tegen ons logisch denken.
Jezus vroeg niet aan Petrus om naar de bank te gaan achter wat geld. Maar wie dagelijks met Jezus
wandelt, moet ontdekken, dat er maar één levende God is, en te bereiken door slechts é¢én naam:
Jezus Christus!
Jezus kan al onze problemen en noden wonderlijk oplossen, maar wat mag Hij ons vragen en van
ons verwachten?
Petrus deed wat Jezus vroeg. Hij ging vissen en ving zijn eerste vis, en deze had inderdaad, een
zilverstuk in de bek! Die vis kreeg zijn naam: De Petrusvis, later Zonnevis genoemd. Deze vis heet
een Tipala.
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JEZUS KENT ZIJN SCHEPPING!

Deze vis houdt de eitjes in de bek, en dee jonge visjes bewaart hij in zijn
bek opdat ze niet zouden

worden opgegeten door andere vissen. Wanneer de moeder wilde rusten
en geen zin had om de visjes in haar bek te houden dan zocht ze een
blinkend voorwerp en hield dit in de mond, zodoende had ze een moment
van rust.

Deze vis had een zilverstuk in de bek. Genoeg voor de heffing van Petrus
en Jezus, die elk

een halve sikkel dienden te betalen.

Wie van God een wonder wil zien, dient eenvoudig zonder vragen te stellen, te doen wat hij vraagt,
en op Hem te vertrouwen, ook vandaag!

God kan op wonderlijke wijze voorzien in wat Zijn gehoorzame kinderen nodig hebben.

JEZUS WAS GOD!
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