17 Toen bad Abraham tot God, en God genas
Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij
baarden.Gen.20

Over bidden en genezen zijn tal van boeken geschreven en veel
toespraken gehouden. Vandaag willen wij ons beperken zonder veel
omhaal tot wat we vinden in het woord van God, de Bijbel. We nemen de
eerste Bijbelse gebedsgenezing. Wonderlijke genezingen gebeurden in
het dagelijkse leven, soms en niet altijd, door een eenvoudig, maar
gelovig verhoord gebed.

Onvruchtbaarheid.

Onvruchtbaarheid is voor vele vrouwen een pijnlijke zaak, het kwam
vroeger voor, en ook vandaag zoekt en speurt men om dit probleem op
te lossen, met alle gevolgen vandien. Wellicht is onvruchtbaarheid en
andere vloeken, een mogelijk gevolg van afgoderij, waarbij de profeet
Ezechiél waarschuwde. (Ez.23:49)

Drie stappen tot de zegen van genezing, ook later.

Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander,
opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag
veel, doordat er kracht aan verleend wordt.



ledere zieke wil normaal genezing, doch er zijn vandaag nog steeds
ziekten of kwalen, die ongeneeslijk zijn, zoals wij dit vandaag even
willen overdenken. Is er hoop? Zijn er nog mirakels? Geneest God altijd?

Kunnen wij ook nog Bijbels vertrouwend bidden als Jezus, of bidden: Uw
wil geschiede?

Wij volgen het advies van de apostel Jacobus, welke de eerste stap leert :
“zonde belijden”. Zonde klinkt zo ouderwets vandaag, dat men de eerste
stap tot wonderlijke genezing niet begrijpt. Zonde is gewoon niet willen
luisteren naar de God van Israél, en dus ook geen gezonde levensstijl
kent. 1 Joh.1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij
Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet .Ook Abraham viel in
zonde.

Welke zonde had Abraham gedaan?

Abraham had gelogen over Sara tegen koning Abimelech! Gen:20:2,3
Liegen is een kwalijke zonde, en kan pijnlijke gevolgen hebben. De
leugen van beiden, Abraham en Sara was een halve leugen, maar het
bleef liegen. Liegen om bestwil, is ook zonde! Sara was een halfzuster,
Abraham verklaarde dat het zijn zuster was. Het was in feite een leugen
uit angst! Abraham maakte een denkfout, een zonde in het denken!(11)

Wat had dan de koning gedaan?

De koning haalde die vreemde, maar mooie Sara weg naar zijn paleis,
ook al was ze niet meer zo jong. God zelf greep in en het kwam niet tot
seks. Toch bleef het gevolg niet uit, Abimelech en zijn huis werden
getroffen met lichamelijke onvruchtbaarheid. Zonde uit onwetendheid
blijft zonde! Daarom kan goede Bijbelkennis ziekten of gebreken
voorkomen. Met andere woorden “De vreze des Heren” Spreuken 14:27 De
vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te
ontwijken.

De koning wist niet dat Sara gehuwd was, en dat Abraham een profeet
van God was! God had een bijzonder plan met Abraham en Sara. Door
God kwam er dan verzoening en vergeving tussen Abraham en koning
Abimelech. Vrede nastreven met iedereen is de eerste stap tot genezing.
Dit betekent dat er een vergevingsgezindheid aanwezig moet zijn. Lukas
11:4 en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons
iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

De tweede stap is het gebed van een Bijbelgetrouw gelovige. (7) God had
de koning duidelijk gemaakt, dat die Abraham een profeet was, en voor
hem zou kunnen bidden, opdat hij in leven zou blijven. Enkel diende hij
Sara terug te geven. Uit dankbaarheid kreeg Abraham bovenop tal van
geschenken en veel geld. Inderdaad men zou alles geven om zijn leven te
redden!

Het valt op dat God niet tot de koning zegt: Bidt voor uzelf en uw huis.
Inderdaad het zou de zaak verslechteren, want het gebed van een
ongelovige helpt nooit.



Neen, hij laat Abraham bidden om genezing en herstel. Bidden dient te
worden geleerd, en gedaan in “Geest” en “waarheid”. Enkel
wedergeboren christenen zijn in staat om Bijbels en gelovig te bidden.

Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige
aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de
Vader zoekt zulke aanbidders;

GENEZING of HERSTEL !

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en
Zijn slavinnen, zodat zij baarden.18 De HERE had namelijk elke
moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter oorzake van Sara, de
vrouw van Abraham.

Zo leren wij dat het soms niet eenvoudig is om de reden van een
bepaalde vioek, ziekte of letsel te achterhalen. Zo stelt de mens zich
steeds de vraag: Waarom? Hier zien wij dat er verschillende mensen
door dat ene gebeuren getroffen werden met een ernstige tegenslag:
onvruchtbaarheid.

En God genas!

Dit is het derde punt, welke de apostel Jacobus aanhaalt. Het gebed van
een gelovige is tot veel in staat, omdat God kracht kan verlenen aan het
gebed. Dit wil zeggen dat het gebed kan bekrachtigt worden, uitgevoerd
zal worden! .

Wil God dan niet altijd genezen?

God is de Schepper en weet wat goed is voor de mens, alle tegenslagen
kunnen medewerken in het voordeel van een Bijbelgetrouw mens. Paulus
genas ook niet van zijn kwaal, maar het hield hem nederig. Soms kan
een ongelovige door ziekte of een tegenslag, God leren kennen en
genezen worden naar geest en lichaam. Soms maakt God dat men tijd
krijgt als men nooit tijd heeft voor Hem! Bij de wedergeboorte kunnen
gewoon kwalen achterblijven, waarvoor geen verdere verklaring voor is.

Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten
goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen
geroepenen zijn.

Luister tot slot wat de Here sprak en zet enkel uw hoop op Hem, want
buiten Jezus is er soms geen oplossing.

Markus 10:27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het
onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk
bij God.
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